Zingen: Psalm 66 couplet 1, 2 en 3 (nieuwe Psalmberijming)
Juich, aarde, om Gods naam te prijzen;

eer Hem op ieder continent.

Zeg Hem: ‘Uw wonderen bewijzen

hoe ontzagwekkend groot U bent.

De hele wereld is getuige;

uw vijand knielt zelfs voor U neer.

Laat alle mensen voor U buigen,

uw naam bezingen tot uw eer.’

God laat ons steeds zijn macht ervaren;
kijk vol aanbidding met mij mee:

Hij bracht de golven tot bedaren,
maakte een pad dwars door de zee.
Zijn volk kon veilig oversteken;

we prezen God, we bleven droog!

De Heer laat zich niet tegenspreken;

Hij houdt de volken in het oog.

Dank onze God, Hij geeft ons leven.
Zing, alle volken, prijs Hem luid.

Hij heeft ons nieuw houvast gegeven;
nu gaan wij niet meer onderuit.

Wij zijn gelouterd door het lijden,
moesten door vuur en water gaan.
Maar U bood ons, toen U bevrijdde,
een ongekende welvaart aan.

Stil gebed
Groet en bemoediging

Zingen: Lied 310

Eén is de Heer, de God der goden,
wie buigt voor beelden wordt misleid.
Ga op de weg van zijn geboden —

er is geen god die zo bevrijdt!

Houd zijn Naam hoog, houd die in ere,
veracht, misbruik de hemel niet;
dankbaar zal ieder respecteren

Zijn dag, zijn rust — gedenk, geniet!

Sla wat het voorgeslacht ons leerde
niet onnadenkend in de wind.

Dood nooit wie zich niet kan verweren -
wie drift bemint wordt ziende blind.

Breek geen verbond, voorgoed gesloten,
blijf trouw aan wie u liefde gaf.

Diefstal kan geen geluk vergroten;

neem niet uw naaste vreugde af.



Leugen en laster? Valse goden!
Begeerte baart slechts bitterheid.
Ga op de weg van Gods geboden
er is geen god die zo bevrijdt!

Gebed

Lezen: Numeri 27, 12-23 (NBV21)

De HEER zei tegen Mozes: ‘Beklim deze berg in het Abarimgebergte, zodat je kunt uitkijken
over het land dat Ik de Israélieten geef. Wanneer je het gezien hebt, zul je met je voorouders
verenigd worden, net als je broer Aaron. Dat is omdat jullie in de woestijn van Sin, toen de
Israélieten met verwijten kwamen over water, tegen mijn bevel zijn ingegaan en in hun bijzijn
geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid.” (Dat was het water van Meribat-Kades in
de woestijn van Sin.) Mozes antwoordde de HEER: ‘Moge de HEER, de God die aan al wat
leeft de levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen die het kan leiden en de
troepen kan aanvoeren, zodat het volk van de HEER niet wordt als een kudde schapen
zonder herder.’ De HEER zei tegen Mozes: ‘Laat Jozua, de zoon van Nun, bij je komen; hij is
een man die geestkracht bezit. Leg hem de hand op en laat hem plaatsnemen voor de
priester Eleazar en voor de hele gemeenschap. Draag in ieders aanwezigheid de leiding aan
hem over en laat hem delen in het aanzien dat jij geniet. Dan zal heel Israél hem voortaan
gehoorzamen. Wanneer er een beslissing moet worden genomen, moet hij zich tot de
priester Eleazar wenden, en die raadpleegt dan ten overstaan van de HEER de
orakelstenen. Zijn uitspraak bepaalt of Jozua met de andere Israélieten een veldtocht moet
ondernemen of niet.” Mozes deed wat de HEER hem had opgedragen: hij liet Jozua bij zich
komen, liet hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap, legde
hem de handen op en droeg de leiding aan hem over. Zo had de HEER het bij monde van
Mozes bevolen.

Zingen: Psalm 100 (Nieuwe Psalmberijming)
Juich, heel de aarde, voor de HEER.

Dien Hem met vreugde, geef Hem eer.

Zing opgewekt met hart en stem.

Kom met een vrolijk lied bij Hem.

Stem met ons in: ‘Ja, God is Hij!
Hij maakte ons, zijn volk zijn wij,
zijn kudde die Hij zorgzaam weidt.
Hij is de herder die ons leidt.’

Trek jubelend zijn poorten door,

zijn voorhof in en zing in koor.

De HEER is goed en Hij verbindt
zijn naam aan ons van kind op kind.

Lezen: Openbaring 7, 9-17 (NBV21)

Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niemand tellen kon, uit alle landen en
volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze
voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God, die op de
troon zit, en van het lam!” Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier
wezens heen. Ze wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God met de woorden:
‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot
in eeuwigheid. Amen.” Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en
waar komen ze vandaan?’ Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’” Hij zei tegen me: ‘Dat zijn
degenen die de grote verdrukking hebben doorstaan. Ze hebben hun kleren witgewassen
met het bloed van het lam. Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn



tempel om Hem te vereren. En Hij die op de troon zit zal bij hen wonen. Dan zullen ze geen
honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet
bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen
van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’

Zingen: Lied 725

Gij boden ronds Gods troon,
die van Zijn aangezicht,

de weerglans verder draagt,

op vleugels van het licht,
draagt met Uw stem,

mijn leven lang vol van gezang,
om Hem mag zijn.

O heiligen vanouds,

die ons zijn voorgegaan

en alle strijd voorbij,

nu rond Uw koning staan,

uw grote koor,

in 't zoete licht van Zijn gezicht,
zingt ons nu voor.

Gij heiligen van hier,
zing met uw aardse stem
hoezeer uw hart verlangt
naar 't nieuw Jeruzalem.
Hef dan het hoofd

en leef voorgoed

haar tegemoet.

God zij geloofd.

Ook ik zing voluit mee,

de glorie van de naam,

met hart en ziel ben ik,

Zijn liefde toegedaan,

dat tot het eind,

mijn leven lang vol van gezang,
om Hem mag zijn.

Preek

Zingen: Lied 728 (Hemelhoog)

Refrein:

Jezus leeft in eeuwigheid,

zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,

VOor zijn troon gaan staan.

Hef ik daar mijn loflied aan:



Refrein:

Jezus leeft in eeuwigheid,

zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,

zal de hemel opengaan,

komt de Heer er aan.

heffen wij dit loflied aan:

Refrein:

Jezus komt in heerlijkheid.
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Gebed

Lied 216 (Hemelhoogq)

Kroon Hem met gouden kroon
het Lam op zijne troon!

Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak! mijn ziel en zing

van Hem, die voor u stierf.

En prijs Hem in all' eeuwigheen
die 't heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelal
wat Hij voor 't mensdom deed.
De eng'len om Gods troon,

all' overheid en macht,

zij buigen dienend zich terneer
voor zulke wond're pracht.

Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee.
't Klinke over berg en dal.

Als alles voor Hem buigt

en vrede heerst alom,

wordt d'aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

Zegen

Collecte



