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Ommen 

 

Intochtslied Psalm 92: 1 t/m 3 

Stil gebed, onze hulp en groet 

Zingend drempelgebed op melodie van Psalm 134 

Wij komen biddend voor U staan 
En roepen U eerbiedig aan, 
O God die leven zijt en licht, 
Op U is onze hoop gericht. 
 
Vader die in de hemel zijt, 
Uw goedheid is van eeuwigheid, 
Wees ons op aarde zeer nabij, 
In uw ontferming schuilen wij. 
 
Heer Jezus, Gij weet hoe de haat 
De liefde naar het leven staat, 
Gij kent het vallen van de nacht, 
Uw opstanding is onze kracht. 
 
Heilige Geest, wees zelf het lied 
Dat troost geeft in ons zielsverdriet, 
O licht dat in uw hoge staat 
De wereld ver te boven gaat. 
 
Inleiding  
 
Lied 785 (de coupletten lees ik voor, het refrein zingen we samen)  
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Lied 218: 1 en 2 ELB 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken, 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
Samen leven tot zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is 
en zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
’t Werk van God is niet te keren 
omdat Hij erover waakt 
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Schriftlezing  Psalm 51: 12-14 
 



Lied 675: 1 
 
Schriftlezing  Handelingen 2: 29-33,  2 Tim. 1: 1-14 
 
Lied 970: 1, 2, 3 en 5 
 
Overdenking  
 
Lied 969 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Geloofslied op melodie van lied 103C 
Dank U, Vader van de lichten 
Voor de sterren en de maan, 
Dank dat U mij niet een dwaalweg 
Door de duisternis laat gaan, 
Dank U voor het licht der wereld, 
Voor de zon van mijn bestaan. 
 
Dank U, Jezus, voor uw liefde, 
Uw nabijheid en geduld, 
Voor het offer van uw leven, 
De vergeving van mijn schuld, 
Dank dat mij het licht van Pasen  
Met de moed der hoop vervult. 
 
Dank U, Geest voor al uw gaven, 
Voor het goede wijd en zijn, 
Voor de vrede en de vreugde, 
Voor de trouw te allen tijd, 
Dank voor alle troost en vriendschap, 
Dank voor de zachtmoedigheid. 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 
 
Collecte 
 
Slotlied  (op melodie van “Ik bouw op U”, evangelische liedbundel 246)  
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan. 
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht. 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat. 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt. 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 
Ik ben de verte die verlangend wenkt. 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 
ben Ik de hand, die al je tranen wist. 
 
 
 


