
Zondag 17 juli 2022  
Gereformeerde Kerk te Ommen, 9.30 uur 

Voorganger: ds. Hans Baart 
Organist: dhr. Riekus Hamberg 
Lector: mw. Ria Boschman 
 
VOOR DE DIENST 
 Muziek 
 
DIENST VAN DE INTREDE 

Welkom 
 Gedicht ‘Zondagmorgen’ (Ida Gerhardt) 
 *Lied 217: 1.2.3.4  

Bemoediging en groet 
 Gebed van toenadering  

*Lied 217: 5  
Kyrielitanie (uit: Gezangen voor Liturgie 216)  
*Loflied Psalm 98: 3 en 4   

 
DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

Schriftlezing | Lukas 10:38-42 (NBV21) 
 *Luisterlied ‘Boek jij bent geleefd’ 

1. Boek, jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven. 
“In mijn letters staat geschreven dat alleen de Geest doet leven. 
Licht en adem is de geest. Daarom ben ik neergeschreven: 
dat jij zonder angst zult leven wat je leest.” 
  
2. Boek, jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven. 
“Wou je leven met zovelen hier op aarde, moet je delen: 
licht en adem, geld en goed. Wie maar leeft om meer te krijgen 
die zal sterven aan zijn eigen overvloed.” 
  
3. Boek, jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven. 
“Mozes heeft de weg gewezen, hoor de woorden der profeten: 
licht en adem zal er zijn als je mens wordt zoals Jezus, 
liefde als een mens aanwezig, wijn van liefde, brood des levens zoals hij.” 
  
4. Boek, jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven. 
“Niemand weet hoe jij moet leven, nergens staat het opgeschreven. 
Liefde tegen liefdespijn, vriendschap tegen duizend vrezen, 
zoet dat bitter kan genezen, mens voor mensen, recht en vrede, 
licht en adem, heel veel leven mag je zijn.” 
  
5. “Vrouw, waar is je broer? Mens, waar is je zusje?” 
't Meeste van een mensenleven wordt het minste opgeschreven: 
hoe zij trouw zijn aan elkaar, lijden, sterven, liefde leren - 
zouden wij dat ook proberen, werd het waar. 

 Overdenking  
 *Lied 836: 1.4. en 5  
 
DIENST VAN DE TOEWIJDING 

Pastorale afkondiging 
 Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onzevader 
 Aandacht voor collecten 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
 *Lied 423 aan het begin van de zomervakantie  

Zegen (St. Patrick) 
 

Het licht begint te wandelen door het huis 
en raakt de dingen aan. Wij eten 
ons vroege brood gedoopt in de zon. 
Je hebt het witte kleed gespreid 
en grassen in een glas gezet. 
Dit is de dag waarop de arbeid rust. 
De handpalm is geopend naar het licht. 

 


