HK Ommen, 4 september 2022, Johannes 4: 46-54

thema: “Geloof en genezing”

Welkom

Lied 91: 1, 3, Wie in de schaduw Gods mag wonen

Bemoediging en groet

Lied 273: 1, 2, 4 “Loof God, die zegent al wat leeft”

Gebed
Lied 305, Alle eer en alle glorie

Gebed,

Bijbellezing: 1 koningen 17: 9-14

Psalm 130: 1, Uit diepten van ellende
Bijbellezing: Johannes 4: 46-54

Lied 534: 1, 2, Hij die de blinden weer liet zien

Overdenking, thema: “Geloof en genezing”
Lied 834, Vernieuw gij mij, o eeuwig licht!
Gebeden

... Onze Vader

Collecte
Zingen: Een lied van verwondering (Alfred C. Bronswijk) / (mel. Lied 302)

Wij leven van verwondering

en uit een diep vermoeden,

dat in en om ons leven heen,
een hand ons wil behoeden,

dat er een hart is dat ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.

Wij leven dwars door vragen heen,
met tere zekerheden,

dat ondanks vaér- en tegenspraak,
hier kwetsbaar wordt beleden,

dat er een hart is dat ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,



dat God deelt in ons heden.

Wij leven het mysterie uit,

de waarheid, ongemeten,

dat al ons denken bovenuit,

in ons een heel diep weten,

weet dat een hand ons leven draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat ons een God wil heten.

Zegen



