
Liturgie zondag 12 februari Vinkenbuurt 

 

Welkom & Afkondigingen 

♫ Psalm 62 vers 4 en 5 

Votum en groet 

♫ NLB 274 vers 1,2,3 

Verootmoediging Ef 4:25-5:2 

♫ Psalm 51 vers 1 en 5 

Gebed 

Schriftlezing Johannes 1 vers 19 - 34 

♫ NLB 741 vers 2, refrein, 3, refrein 

Verkondiging 

♫ HH729 vers 1,2,4,5 Mijn hart wacht stil op U, o Heer, 

> tekst volgende pagina 

> organist, voor melodie zie bijlage. Bijna zelfde als Psalm 24 

Dankgebed 

♫ NLB 834 vers 1,2,3 

Zegen 

 



HH 729  

1 Mijn hart wacht stil op U, o Heer, 

 Uw komst verwacht ik, meer en meer, 

 Uw liefde houdt mijn ziel gevangen. 

 Naar U gaat al mijn vreugde uit, 

 Ik wacht op U, wacht als een bruid, 

 Reikhalzend hunkert mijn verlangen. 

 

2 Onrustig leef ik, opgejaagd, 

 Door duizend dromen uitgedaagd 

 Die liegen, lokken en verleiden; 

 De boze, briesend als een leeuw, 

 Gaat brullend rond – ik roep, ik schreeuw 

 Tot U o God: kom mij bevrijden! 

 

4 Ik roep, ik smeek vol ongeduld: 

 O Geest, als Gij mijn leven vult, 

 O overvloed, o milde regen, 

 Dan wordt mijn hart verrassend rein, 

 Dan drink ik fris uit uw fontein: 

 Water des levens, zuiver zegen! 

 

5 Met heel mijn hart verwacht ik, Heer, 

 Uw komst, de grote ommekeer; 

 Hoe vrolijk zal ik U ontvangen! 

 Gij die mijn allerliefste zijt, 

 Kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt, 

 Vervul mijn allerdiepst verlangen! 


