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ORDE VAN DIENST 19 MAART 2023 

ZONDAG LAETARE  

LEZINGEN VAN DE ZONDAG 

 Jozua 5:10-12 

 2 Koningen 4:42-44 

 Johannes 6:1-15 

 Psalm 23 (gezongen) 

MUZIEK 

 Intredelied:     Psalm 122:1 

 Aanvangslied:     Psalm 122:3 

 Lied voor de preek:   Liedboek 23b 

 Lied na de preek:    Liedboek 836:2+3+4 

 Geloofsbelijdenis    Liedboek 342 

 Slotlied:     Psalm 9:1 

1.  ORGELSPEL 

2. MEDEDELINGEN DOOR OUDERLING 

3. INTREDELIED | PSALM 122:1 

Ik spring van blijdschap op wanneer 

vrienden mij vragen mee te gaan – 

Jeruzalem, ik kom eraan; 

ik sta al klaar, huis van de HEER! 

Vol vrolijkheid ga ik op pad. 

Mijn lied zwelt aan als ik de stad 

met eigen ogen kan bekijken. 

We gaan verheugd de poorten door. 

De lofzang van het pelgrimskoor 

weerklinkt tot wij Gods huis bereiken. 
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4. STIL GEBED 

5. VOTUM, GROET EN BEMOEDIGING 

6. INLEIDING 

7. AANVANGSLIED | PSALM 122:3 (DNP) 

Bid dat de HEER zijn vrede geeft, 

Jeruzalem van rust geniet, 

haar vestingwal bescherming biedt, 

wie van haar houdt in welvaart leeft. 

Het is voor elk familielid 

en voor mijn vrienden dat ik bid 

om voorspoed, veiligheid en vrede. 

Maar om Gods huis is het vooral 

dat ik voor Sion bidden zal,  

de mooiste stad van alle steden. 

8. GEBED OM DE HEILIGE GEEST 

9. LEZINGEN OT & EVANGELIE 

A. Lezing Oude Testament | Jozua 5:10-12 

B. Lezing Oude Testament | 2 Koningen 4:42-44 

C. Evangelielezing | Johannes 6:1-15 

10. LIED | PSALM 23 (LIED 23B) 

De Heer is mijn Herder!  

'k Heb al wat mij lust;  

Hij zal mij geleiden naar grazige weiden.  

Hij voert mij al zachtkens  

aan waat'ren der rust.  

 

De Heer is mijn Herder!  

Hij waakt voor mijn ziel,  

Hij brengt mij op wegen  
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van goedheid en zegen,  

Hij schraagt me als ik wankel,  

Hij draagt me als ik viel.  

 

De Heer is mijn Herder! 

Al dreigt ook het graf 

Met grimmige kaken, 

Geen schrik zal mij naken; 

O Heer! mij vertroosten 

Uw stok en uw staf. 

 

De Heer is mijn Herder! 

In ’t hart der woestijn 

Verkwikken en laven 

Zijn hemelse gaven: 

Hij wil mij versterken 

Met brood en met wijn. 

 

De Heer is mijn Herder!  

Hem blijf ik gewijd!  

'k zal immer verkeren  

in 't huis mijnes Heren:  

zo kroont met haar zegen  

zijn liefde me altijd. 

11. VERKONDIGING 

12. ORGELSPEL + LIED NA DE PREEK | GEZANG 836:2+3+4 

Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 

als eenmaal bij de zee. 

Geef dat ook wij uw nodend woord 

vertrouwen, volgen ongestoord, 

op weg gaan met U mee. 
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O vrede van Tiberias, 

o heuvels in het rond, 

waar Jezus in het zachte gras 

de mensen liefhad en genas, 

en in hun midden stond. 

 

Leg Heer uw stille dauw van rust 

op onze duisternis. 

Neem van ons hart de vrees, de lust, 

en maak ons innerlijk bewust 

hoe schoon uw vrede is. 

13. GELOOFSBELIJDENIS | LIED 342 (STAAND) 

1. In God de Vader op zijn troon… 

2. En in de Geest, die ons geleidt… 

3. Lof zij de vader, die ons schiep… 

4. Die onderging en overwon… 

5. Lof zij de geest die wereldwijd 

Amen 

14. PASTORALE MEDEDELINGEN 

15. DANKGEBED & VOORBEDE & ONZE VADER 

16. INZAMELING VAN DE GAVEN & ORGELSPEL 

17. SLOTLIED | PSALM 9:1 

Met heel mijn hart zing ik uw eer, 

prijs ik uw wonderwerken, Heer. 

Ik wil mij in uw naam verblijden, 

U, hoogste God, mijn psalmen wijden. 

18. GEBED OM ZEGEN 

(gemeente zingt: Amen - Lied 431c) 

19. ORGELSPEL 


