
                                  Zorg voor moeder aarde 

Themadienst in de Gereformeerde Kerk/PKN  van Ommen 

Op zondag 30 juli om 9.30 uur 

Voorganger: ds. Han Wilmink 

Orgel/piano: Frans Dijkstra 

Ouderling van dienst: Herman van Dijk 

Lector: Hetty de Lange 

 

Voor de dienst: horen, zien, meezingen.. YouTube Touch the Earth Ligthly 

(Koester de aarde)  Tekst: Shirley Erena Murray/muziek Swee Jong Lim 

Welkom door de ouderling van dienst 

Stilte 

Aanvangslied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste  

Bemoediging en Groet 

Gebed van ontferming voor onze aarde en al wat daarop leeft 

Glorialied 985  Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 

Gesprekje met de kinderen over het thema   

Wat een prachtige wereld!  En filmpje Playing For Change | Song Around The 

World   

De kinderen gaan naar hun eigen ruimte 

Gebed bij het openen van de Bijbel 

Lezing uit het boek van de Psalmen:   

Psalm 8: 4-10   en Psalm 104:  16-24  en Psalm 145: 8-11 

Zingen: lied 880  Het leven op aarde is vreugde en rijkdom 

Uitleg en verkondiging in 2 delen, onderbroken door:  

Horen en zien en meezingen:  Kijk om je heen   Tekst Sytze de Vries/muziek 

John Rutter   

Zingen na de verkondiging met voorspel  Koester de aarde  

Gebeden en Onze Vader afgesloten door Dan bent U met ons 



Uw giften (geen rondgang)  

Slotlied 1014 : 1, 2 en 5  Geef vrede door van hand tot hand 

Uitzending en Zegen 

En dan is er koffie… en napraten 

 

Lied (na verkondiging)  Koester de aarde 

Koester de aarde, schat haar op waarde 

ons is de zorg voor haar toevertrouwd! 

Wonder van leven: zo door te geven 

dat ook ons nageslacht toekomst behoudt. 

 

Maar hoe wij stilaan met alles omgaan 

zijn wij de doodsboden voor al wat leeft. 

gifwolken dreigen, ramp aan ramp rijgend 

laat ons toch bidden dat God ons vergeeft. 

 

Laat alles groen zijn, een nieuw seizoen zijn 

water dat zegent en luchten vol kleur. 

Laat ons op aarde de hoop bewaren 

dat ooit de vrede de schepping herkleurt. 

 

U hebt met liefde, ’t leven gegeven 

in zon en sneeuw is uw hand, God, te zien. 

Leer en bekeer ons, christus verbind ons 

maak ons toch één en neem ons in uw dienst.  


