
Liturgie Gereformeerde kerk Ommen 20 augustus 2023 om 9.30 uur 

 

Voor de dienst (ongeveer om 9.20 uur) zingen we achtereenvolgens: 

 

ELB 223: 1, 3  

Ga niet alleen door ‘t leven, die last is u te zwaar, 

laat Eén u sterkte geven, ga tot uw Middelaar! 

Daar is zoveel te klagen, daar is zoveel geween, 

en zoveel leed te dragen, ga niet alleen. (2x) 

 

O, armen, droeven, blinden, de hoofden opgericht! 

Laat u door Jezus vinden, zijn last is zacht en licht. 

Daar is zoveel te dragen, daar is zoveel geween; 

acht, wil dan niet vertragen! Naar Jezus heen! (2x) 

 

ELB 413: 1, 2, 4  

Lichtstad met uw paarlen poorten wond're stad zo hoog gebouwd 

Nimmer heeft men op deez' aarde, ooit Uw heerlijkheid aanschouwd 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar Zijn liefdesstem 

Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem 

 

Heilig oord vol licht en glorie, waar de boom des levens bloeit 

En de stroom van levend water door de gouden Godsstad vloeit 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn liefdesstem 

Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem 

 

Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met Hem 

In die stad met paarlen poorten, in het nieuw Jeruzalem 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn liefdesstem 

Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem 

 

ELB 299: 1, 2, 3  

Welk een vriend is onze Jezus 

Die in onze plaats wil staan! 

Welk een voorrecht, dat ik door Hem 

Altijd vrij tot God mag gaan 

Dikwijls derven wij veel vrede 

Dikwijls drukt ons zonde neêr 

Juist omdat wij 't al niet brengen 

In 't gebed tot onzen Heer 

 

Leidt de weg soms door verzoeking 

Dat ons hart in 't strijduur beeft 

Gaan wij dan met al ons strijden 

Tot Hem, die verlossing geeft 

Kan een vriend ooit trouwer wezen 



Dan Hij die ons lijden draagt? 

Jezus biedt ons aan genezing 

Hij alleen is 't, die ons schraagt 

 

Zijn wij zwak, belast, beladen 

En ter neêr gedrukt door zorg! 

Dierbr'e Heiland! onze Toevlucht! 

Gij zijt onze Hulp en Borg! 

Als soms vrienden ons verlaten 

Gaan wij biddend tot den Heer 

In Zijn armen zijn wij veilig 

Hij verlaat ons nimmermeer 

 

Afkondigingen en woord van welkom door de lector Janneke Lukas 

 

Psalm 72: 1, 7 

 

Stil gebed – Onze hulp – Groet  

 

Inleidend woord 

 

Drempelgebed in combinatie met lied 833 

 

Aandacht voor de kinderen 

 

Lied: ‘Het is pas feest als iedereen er is’  

 

Schriftlezingen door Janneke Lukas:  

 

1 Sam. 16: 14-23 
14De geest van de HEER had Saul verlaten; in plaats daarvan stuurde de HEER hem een 

kwade geest, die hem kwelde. 15Zijn hovelingen zeiden tegen hem: ‘Het is duidelijk dat u 

door een kwade geest wordt gekweld. 16U hebt maar te bevelen, heer, en uw dienaren staan 

klaar om iemand voor u te zoeken die lier kan spelen. Hij kan dan muziek voor u maken 

wanneer u door de kwade geest van God wordt bezocht; dat zal u goeddoen.’ 17‘Doe dat,’ zei 

Saul. ‘Zoek iemand voor me uit die goed kan spelen en laat hem bij me komen.’ 18‘Ik weet 

iemand die goed kan spelen,’ zei een van de hovelingen. ‘Hij is een zoon van Isaï uit 

Betlehem. Hij behoort tot een vooraanstaande familie en is een goed krijgsman, en hij is 

welbespraakt en goedgebouwd. Bovendien staat de HEER hem bij.’ 19Saul stuurde boden naar 

Isaï met het verzoek: ‘Stuur me uw zoon David, die uw schapen en geiten hoedt.’ 20Isaï gaf 

zijn zoon David voor Saul een ezel beladen met brood mee, en ook een zak wijn en een 

geitenbokje. 21Zo kwam David bij Saul in dienst. Saul raakte zeer op hem gesteld en 

benoemde hem tot zijn wapendrager. 22Aan Isaï liet hij vragen: ‘Ik ben zeer tevreden over uw 

zoon. Mag hij voorgoed bij mij in dienst komen?’ 23En steeds wanneer de geest van God Saul 



overmande, nam David zijn lier en tokkelde op de snaren. Dat luchtte Saul op en het deed 

hem goed: de kwade geest liet hem dan voor even met rust. 

 

Rom. 7: 21-25 
21Ik ontdek in mezelf dus de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik 

het goede doen. 22Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, 23maar in alles wat ik 

doe zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem 

en maakt van mij, in heel mijn doen en laten, een gevangene van de wet van de zonde. 24Wie 

zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? 25God zij 

gedankt, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer. Want aan mezelf overgelaten onderwerp 

ik me weliswaar met mijn verstand aan de wet van God, maar door mijn aardse natuur 

onderwerp ik me aan de wet van de zonde. 

 

Gezang 88 (Liedboek 1973) 

 

1   Mijn God, gewapend tot de tanden 
 voeren twee mannen in mij strijd: 
 een wil dat ik te rechter tijd 
 voor U in liefde zal ontbranden, 
 de ander wil uw recht aanranden 
 en drijft mij tot opstandigheid. 

 

2   De een, vol geest en vol genade, 
 daalde uit de hemel tot mij neer. 
 Wanneer ik hem maar volg, o Heer, 
 acht ik alle and're dingen schade. 
 De ander, afgezant van 't kwade, 
 wil aardse lust en aardse eer. 

 

3   Ik zoek de vrede en oorlog maak ik, 
 roep vrede, en pleeg snood verraad. 
 Het goede willen geeft geen baat. 
 Naar werken van de vrede haak ik, 
 maar 't goede dat ik wil verzaak ik 
 en doe het kwade dat ik haat. 

 

4   Kom mijn verscheurde hart genezen, 
 o Heer, door uw genade groot; 
 ik ben het zelf die weerstand bood. 
 Herstel de eenheid van mijn wezen 
 en laat U dienen en U vrezen  
 wie eens een slaaf was van de dood. 

 

Verkondiging 

 

Lied 755: 1, 2 

 



 

Pastorale gedachtenis gevolgd door het zingen van lied 731: 2 

 

Gebeden 

 

Toelichting bij ‘Geven’ op de PKN Ommen app  

 

Aandacht voor de collectedoelen  

 

Lied 885 

 

Zegen met gezongen Amen 

 

 

 

 


