liturgie voor de Scheppingszondag, 3 september 2023, 9.30 uur GK Bouwstraat

voorganger: ds. Sonja van Kooten-Tonjes
organist: Frans Dijkstra

lector: Ria Boschman

mmyv de Werkgroep Kerk en Klimaat

Voor de dienst: we kijken en luisteren naar het lied, dat ‘mislukte’ toen ds. Han Willink
het een maand geleden voor het eerst wilde laten horen. Hier de ‘herkansing’:

Schrijvers voor gerechtigheid Dan bent U met ons (tekstvideo) - YouTube

Welkom en mededelingen

Beginlied: LB 981: 1, 2, 3, 5 Zolang er mensen zijn op aarde
Stil gebed. Bemoediging en groet

Inleidend woord - door Werkgroepslid Herman Tip

Gebed: door Herman

Gezegend zijt Gij, Schepper van al wat leeft.
U zij eeuwig lof en glorie.

Uw dageraad vernieuwt het aangezicht van de aarde,
brengt licht en leven in heel de Schepping

en geeft hoop aan ons, uw kinderen.

Geef dat deze dag, die U hebt gemaakt,

ons tot dankbaarheid en vreugde stemt.
Open onze ogen

om uw aanwezigheid te aanschouwen.
Versterk onze handen

om te werken aan gerechtigheid

voor alle mensen en voor heel de Schepping.
Opdat heel de wereld

zich in U kan verheugen en U zal loven.
Door Christus, onze Heer. Amen.

Zingen: Bewerking Lied 978: 5 verzen

A-an U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
d-e steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.

Gij hebt z-e heerlijk voortgebracht.

G-ij hebt in samenhang geschapen
wat is en leeft en adem heeft;

ee-n evenwicht in waken, slapen,

in groei en bloei voor al wat leeft.

U schiep een wonderlijk verband,

met meer dan genoeg voor ieder land.


https://www.youtube.com/watch?v=wlns-jjdKhY

M-aar al dat mooie van uw aarde,

het evenwicht, de samenhang,

a-l wat U koesterde, bewaarde,
verstoren wij met harde hand.

Wij eig’nen ons uw schepping toe,

van heersen en hebzucht lang niet moe.

U- stelde aan ons leven grenzen.
Wij stormen er bruut overheen,
t-en koste van ontelb’re mensen,
natuur en dieren om ons heen.

U wilde wereldwijd geluk,

wij mak-en wereldwijd dat stuk.

W-ilt U ons alstublieft vergeven

en laat ons nieuwe wegen gaan,
d-at wij als zoutend zout gaan leven
met U de afbraak tegen gaan,

de keuze maken voor genoeg

en sam-en doen wat U ons vroeg.

Gesprekje met de kinderen

Kijken: Een gezonde planeet - Kinderen voor Kinderen - YouTube

Gebed om ruimte voor Gods Geest

Kijken/luisteren: Boudewijn de Groot -de Aarde - YouTube
Schiftlezing: Genesis 6: 9t/m Gen 7: 5

Zingen: LB 837: 1, 2, 3 ledereen zoekt U

Uitleg en Verkondiging
Zingen: LB 838: 1 en 3 O grote God die liefde zijt

Gebed: door Ria Boschman

Schepper van al wat leeft,

Uit uw liefde ontsprong het leven als een machtige rivier -

en de Kosmos ontstond.

Op deze Aarde, zo van uw liefde overstromend,

is het Woord vilees geworden,

vrede en gerechtigheid voor de hele Schepping verkondigend.

U riep ons op om uw tuin te bewerken en te onderhouden,

U hebt ons een plaats gegeven die recht doet aan onze band met elk schepsel.
Maar we luisterden niet naar de kreten van de Aarde

en bleven doof voor de kreten van de meest kwetsbaren.

Wij hebben gebroken met de band van uw overvloedige liefde

en gezondigd tegen uw opdracht om rentmeesters van al het leven te zijn.


https://www.youtube.com/watch?v=cy1HM09Vc6w
https://www.youtube.com/watch?v=P7-MZl4wPeo

We betreuren het verlies van onze medeschepselen en hun leefgebieden.

Wij rouwen om het verlies van inheemse culturen,

om alle levens die zijn ontheemd en om alle leefbaarheid die verloren is gegaan.
We lijden aan de spiraal van dood, oorlog en geweld

die we onszelf en de Aarde hebben aangedaan.

Open onze oren voor uw creatieve, verzoenende en leven-gevende Woord.

Het klinkt in heel de Schrift en in heel de Schepping en roept ons op.

Zegen ons opnieuw met uw leven-gevende water

opdat de Schepper Geest rechtvaardigheid en vrede in ons hart laat opwellen

en heel de Schepping ermee verzadigd wordt.

Open ons hart om het levende water van uw gerechtigheid en vrede te ontvangen
en te delen met onze lijdende broeders en zusters,

met alle wezens om ons heen en met heel de Schepping.

Zegen ons en alle mensen van goede wil met wie wij op weg gaan.

Zo zullen de vele stromen van levend water van uw gerechtigheid en vrede
een machtige rivier over heel de Aarde worden.

Dat vragen wij U, in naam van Hem die kwam

om aan heel de Schepping goed nieuws te verkondigen,

Jezus Christus.

Amen.

Werkgroep Kerk & Klimaat: presentatie Moestuin-bloementuin, Roel Timmerman
Zingen: Frans Dijkstra speelt melodie voor, daarna zingen: Koester de aarde: 1, 3, 4

Koester de aarde, schat haar op waarde,
ons is de zorg voor haar toevertrouwd!
Wonder van leven: zo door te geven

dat ook ons nageslacht toekomst behoudt.

Laat alles groen zijn, een nieuw seizoen zijn,
water dat zegent en luchten vol kleur.

Laat ons op aarde de hoop bewaren,

dat ooit de vrede de schepping herkleurt.

U hebt met liefde, 't leven gegeven —

in zon en sneeuw is uw hand, God, te zien.
Leer en bekeer ons, Christus verbind ons,
maak ons toch één en neem ons in uw dienst.

Event. pastorale mededelingen, herdenken, lied
Dank- en Voorbeden

Aandacht voor collecten

Slotlied: LB 415: 1, 2 Zegen ons Algoede

Uitzending en zegen
Zingen LB 415: 3 — Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen....



