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Muziek  
 Welkom en mededelingen door de ouderling 
 
DIENST VAN DE INTREDE 
 Aansteken van de paaskaars 
 De organist speelt Lied 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’  
 *We zingen aansluitend lied 601: 2 en 3 
 Bemoediging en groet 
 Gebed van toenadering 
 *Lied 885 ‘Groot is uw trouw, o Heer’ 
 
DIENST VAN DE SCHRIFT 
 Feestje met de kinderen 
 *Lied ‘’k Stel mijn vertrouwen’ (in canon ) uit de Evang. Liedbundel nr. 188 

Kinderen mogen naar de kindernevendienst 
 Lezing Eerste Testament | Leviticus 13:40-46 
 *Lied 860 ‘Gij die ons hebt geschapen’ 
 Lezing Tweede Testament | Lukas 17:11-19 
 *Acclamatie Lied 339a ‘U komt de lof toe, U het gezang’ 
 Overdenking | ‘geloof dat redt’ 
 *Lied ‘Geen uitzicht om naartoe te gaan’ (Zingenderwijs nr. 54; melodie Psalm 68) 

 
1. Geen uitzicht om naar toe te gaan, 
geen plek, geen been om op te staan, 
nergens een nieuw beginnen. 
Nergens een toegestoken hand, 
alom het grauwe niemandsland, 
geen mens om te beminnen. 
Geen houvast meer in het bestaan, 
geen ander om naar toe te gaan, 
niets om aan te verbinden, 
een mens die zoekgeraakt en klein 
toch met de mensen mens wil zijn 
en zich wil laten vinden. 

 

2. Jij die mij zoekt, Jij die mij vindt, 
Jij die iets nieuws met mij begint 
en die mij om doet keren 
naar waar het leven wordt geleefd 
en ieder die om toekomst geeft, 
het leven nieuw kan leren. 
Jij die mij ziet en noemt bij naam, 
die mij ontdoet van hoon en blaam, 
mij ziet met nieuwe ogen, 
bij Jou zal ik een iemand zijn, 
gezien, gekend, bevestigd zijn 
en voluit leven mogen.  

DIENST VAN DE TOEWIJDING 
Geloofsbelijdenis ‘Goddank’  
Dankgebed en voorbeden  

Na elke stilte bidden we samen:  
ALLEN:  “Zo bidden wij: Heer, hoor ons bidden!” 

Onzevader (gesproken; oecumenisch) 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
 *Slotlied 221: 1 en 2 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ 
 Zegen 
 Muziek  


