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Voor de dienst zingt het koor: God is on our side 
 
We live in troubled times.  
Seems like the sun won’t shine.  
When will we realize:  
God is on our side?  
  
He hides us in His arms, 
protecting us from harm.  
It’s good to realize:  
God is on our side. Oo... 
 

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven,  
engelen noch machten noch krachten,  
heden noch toekomst, hoogte noch diepte,  
of wat er ook maar in de schepping is,  
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God,  
die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. 

 
Nothing can separate.  
He gives us strenght to take  
All that this world may bring.  
God is on our side.  
God is on our side. God is on our side.   
 
As the deer   
 
As the deer panteth for the water, 
so my soul longeth after Thee. 
You alone are my heart´s desire, 
and I long to worship Thee. 
 
You alone are my strength and shield; 
to You, alone, may my spirit yield. 
You alone are my heart´s desire, 
and I long to worship Thee. 
 
You´re my Friend and You are my brother,  
even though You are a King. 
I love You more than any other, 
so much more than anything. 
 
Oh, You alone are my strength and shield;  
to You, alone, may my spirit yield. 
You alone are my heart´s desire, 
and I long to worship Thee. 
 
And I long to worship Thee.  
 
 
Welkom  
 



Het koor zingt: God heet ons welkom in zijn huis (meezingen mag)  
 
Refrein:  God heet ons welkom in Zijn huis.  

God nodigt allen op dit feest. 
Vier samen vreugdevol deze dag - Alleluia 

 
Kom naar de maaltijd van de Heer.  
Hij nodigt allen op dit feest. 
Eet van het brood dat leven geeft. 
 
Jubel van vreugde voor de Heer, 
zing blij voor God, want Hij is goed. 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid! 
 
Dat Jezus Christus ons bewaart 
één in zijn Lichaam, in zijn Geest. 
Wij die nu eten van dit brood.   
 
Stil gebed, onze hulp en groet  
 
Zingen Lied 388 : 1 en 2 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel  
 
 
Inleiding - Wat is Michazondag?  
Het thema van deze zondag is klimaatrechtvaardigheid  
 
We luisteren naar: Tranen voor de schepping 
https://www.Youtube.com/watch?v=rJ5oNxasfl  
 
Kinderen naar nevendienst 
 
Lezing: Joël 1 : 1-12  
 
Zingen Psalm 86 : 1 en 4  
 
 
Overdenking  
 
Het koor zingt: De boom is de aarde dankbaar 
 
De boom is de aarde dankbaar dat hij diep in haar wortelt 
De vogel is dankbaar de boom dat hij hoog in hem nestelt 
Dankbaar het water de wolken, dat het mag vallen en stromen 
En de mensen dat zij het drinken 
Dat wij nog leven dat het nog stroomt dat wij het drinken 
Dat wij nog leven dat het nog stroomt dat wij het drinken. 
 
De zon is de wereld dankbaar dat zij zo naar hem uitziet 
De mensen zijn dankbaar de zon dat hij rood uit de nacht komt 
Dankbaar het koren de akker, dat het mag kiemen en dragen 
En hun kinderen dat zij het eten 
Dat wij nog leven dat het nog draagt dat wij het eten 
Dat wij nog leven dat het nog draagt dat wij het eten. 
 
Oh mensheid, begroet de liefde dat wij heden nog leven 

https://www.youtube.com/watch?v=rJ5oNxasfl


Zaai sterren van liefde, een tuin waar jij morgen zal leven 
Liefde je bed en je tafel dat het mag lukken en duren 
En de sterren dat zij het zingen 
Dat wij nog leven dat het nog duurt dat wij het zingen 
Dat wij nog leven dat het nog duurt dat wij het zingen. 
 
De tafel der armen 
 
Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, onder de hete zon, 
op de akker, heeft hij bestemd voor de tafel der armen. 
Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,  
dat wij elkaar verblijden en doen leven, 
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 
 
Maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven? 
En die in weelde zwelgen en van niets weten, 
wie, zal hen naar gerechtigheid doen verlangen? 
 
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? 
Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd om, 
aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.   
 
Interview met Herman van Dijk (twee barkrukken) 
 
Zingen Lied 838 : 2 en 3 Maak ons volbrengers van dat woord  
 
(evt. afkondiging van overlijden + lied)  
 
Gebed  
 
Zingen: De steppe zal bloeien  
 
De steppe zal bloeien. De steppe zal lachen en juichen.  
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping, 
staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken, de steppe zal drinken. 
De steppe zal bloeien. De steppe zal lachen en juichen. 

 
De ballingen keren. Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde, 
een voor een, en voorgoed, die keren in stoeten. 
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water, 
schietend omlaag van de bergen, als lachen en juichen. 
Die zaaiden in tranen, die keren met lachen en juichen. 

 
De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: 
dode, dode, sta op, het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond en wij zullen horen. 
En wij zullen opstaan en lachen en juichen en leven. 
 
Zegen  
Collecte bij de uitgang + meegeven: bucketlist met ‘huiswerk’ (deel het in de kerkapp) 


