Zingen: Psalm 121

Ik sla mijn ogen op en zie

de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp vandaan ?
Mijn hulp is van mijn HEERE, die

dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen.

Uw wankle voeten zet Hij vast,

als gij geen uitkomst ziet: / uw wachter sluimert niet !
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,

Hij wil, als steeds voor dezen, / Israéls wachter wezen.

De HEER brengt al uw heil tot stand,

des daags en in de nacht / houdt Hij voor u de wacht.

Uw schaduw aan uw rechterhand:

de zon zal u niet schaden, / de maan doet niets ten kwade.

De HEER zal u steeds gadeslaan,

Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,

wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren.

Stil gebed

Groet en bemoediging

Luisterlied: (Jigdaljahu) Kyri&, https://youtu.be/oOkt8v9Ceaw?si=_NvOtOguwZfpzILU
Gebed

Zingen: Psalm 122 (Nieuwe Psalmberijming)

Ik spring van blijdschap op wanneer
vrienden mij vragen mee te gaan —
Jeruzalem, ik kom eraan;

ik sta al klaar, huis van de HEER!

Vol vrolijkheid ga ik op pad.

Mijn lied zwelt aan als ik de stad

met eigen ogen kan bekijken.

We gaan verheugd de poorten door.
De lofzang van het pelgrimskoor
weerklinkt tot wij Gods huis bereiken.

Jeruzalem toont mij haar pracht:

een oogverblindend meesterwerk.
De stadsmuur is massief en sterk,
een teken van Gods trouw en macht.
De stammen komen daar elk jaar
door God genodigd bij elkaar

om Hem te danken en te eren.

Daar zijn de zetels neergezet,



daar troont sinds David recht en wet;
van daaruit zal de HEER regeren.

Bid dat de HEER zijn vrede geetft,
Jeruzalem van rust geniet,

haar vestingwal bescherming biedt,
wie van haar houdt in welvaart leeft.
Het is voor elk familielid

en voor mijn vrienden dat ik bid

om voorspoed, veiligheid en vrede.
Maar om Gods huis is het vooral
dat ik voor Sion bidden zal,

de mooiste stad van alle steden.

Lezen: Numeri 6, 22 - 27 (NBV21)
Zingen: Lied 1014

Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

Geef vrede door van hand tot hand,
met liefde, onze redding;

wees vriendelijk in woord en daad,
bewogen om Gods schepping.

Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;

kijk ieder mens met warmte aan,

zo kunnen breuken helen.

De sterke zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken spreekt de hand,
in vriendschap, steun en zegen.

Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.

Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

Lezing: Efeziérs 2, 11 - 22

Bedenk daarom dat u, die geen geboren Joden bent en onbesnedenen genoemd wordt
door hen die door mensenhanden besneden zijn — bedenk dat u destijds niet
verbonden was met Christus, uitgesloten was van het burgerschap van Israél en geen
deel had aan de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde
zonder hoop en zonder God in deze wereld. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in
Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. Want Hij is onze vrede: Hij heeft met
zZijn dood Joden en niet-Joden verenigd, de muur van vijandschap, die hen scheidde,
afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld, om uit
die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht Hij vrede en verzoende
Hij door het kruis beiden in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap



te doden. Vrede kwam Hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die
dichtbij waren: dankzij Hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.

Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen,
en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten,
met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. In Hem vormt het bouwwerk één geheel en
groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, in wie ook u samen opgebouwd
wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.

Zingen: Lied 1010

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.

Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.

Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,

o red ons sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,

er wordt zo veel geleden,

de mensen zijn zo bang,

de toekomst is zo duister

en ons geloof zo klein;

0 Jezus Christus, luister

en laat ons niet alleen!

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,

die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,

opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,

de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.

Deel ons uw liefde mede,

die onze boosheid tart,

die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.

Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Preek

Luisterlied: YouTube ‘Vrede’ (Sela)
https://lyoutu.be/epgjZPNpnOU?si=IMszZEQkXAgIlw_Jm

Gebed

Zingen: Geloofsbelijdenis, Lied 479 (HemelhoogQ)



Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

‘K geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij
U, die stierf uit liefde, leeft nu onder ons

en met God de Vader en verenigt met uw volk.
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst

Dan brengt u ons thuis in Gods rijk.

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer

Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd

En in uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven, ik geloof in U

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U

Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht

En op duizend wegen, zendt U ons weer uit

Om het zaad te zijn van Gods rijk.

Collecte
Zingen: Lied 1010

O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten

Zijn niet verblind geweest.

Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
0 God voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet!

Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen

op aarde koning zijn!

Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!
Zegen



