Taizéviering op zondag 22 oktober 2023 om 19.00 uur in de Kern te Ommen

Thema . Innerlijk leven en solidariteit

Pianist : Riekus Hamberg
Dwarsfluit  : Marijke van Harten
Basgitaar  : Tjitte Dijkstra

Voor de dienst klinkt er muziek uit Taizé via een c.d.

Woord van welkom door Gerda van Es ouderling van dienst

Lied Taizé ‘Iedere nacht’ (5x)

Iedere nacht verlang ik
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God, ik hun - ker naar U met heel mijn ziel.

ledere nacht verlang ik naar u, O God,
ik hunker naar u met heel mijn ziel.
ledere nacht verlang ik naar u, O God,
ik hunker naar u met heel mijn ziel.

Stil gebed — Onze hulp — Groet
Lied 568A uit het NLB Ubi caritas 5x

Inleidende woorden n.a.v jaarthema Innerlijk leven en solidariteit

Lied 681 uit het NLB (Kom tot ons o heil’ge Geest) 5x
Voorlezen deel van de brief van broeder Alois over het jaarthema

Lied 103E (Bless the Lord my soul) 5x

Bijbellezing volgens rooster Taizé: Jesaja 45: 3-7


https://www.taize.fr/spip.php?page=print&id_article=35504
https://www.taize.fr/spip.php?page=print&id_article=35504

Ik zal je verborgen schatten schenken, diep weggeborgen rijkdommen. Dan zul je weten dat
Ik de HEER ben, de God van Israél, die jou bij je naam roept.

Omwille van mijn dienaar Jakob, van Israél, dat Ik heb uitgekozen, heb Ik je bij je naam
geroepen en je met een erenaam getooid, ofschoon je Mij niet kende.

Ik ben de HEER , er is geen ander, buiten Mij is er geen god. Ik heb je omgord met wapens,
ofschoon je Mij niet kende.

Zo zal iedereen, van oost tot west, weten dat er niets is buiten Mij. Ik ben de HEER , er is
geen ander

die het licht vormt en het donker schept, die vrede maakt en onheil schept. Ik ben het, de
HEER , die al deze dingen doet.

Gedachte van de dag (Frére Roger van Taizé)

Wat te doen op momenten dat je de aanwezigheid van God in jou vergeet? Zoek rust in Hem,
zeg Hem wat je bezighoudt...en je vindt Hem weer, waar je ook bent, thuis, in je werk, op
straat vol verkeerslawaai

Moment van stilte en bezinning

Tijdens het lied °El Senyor’ is er gelegenheid om op een briefje te schrijven waarvoor
men voorbede wil doen.

In de Heer vind ik heel mijn sterkte,

in mijn God de vreugdezang.

Gij die mijn bevrijding bewerkt,

op U vertrouw ik en ken geen angst,

op U vertrouw ik en ken geen angst.

Verwoording van de voorbeden

Aanwezigen kunnen naar voren komen om een kaarsje te ontsteken

Tijdens het aansteken van de kaarsjes zingen we Lied 598 uit het NLB (Als alles duister
is).

Slotwoord
Lied 16B uit het NLB
Zegenbede

Bij het verlaten van de ruimte zingen we Lied 117 D ‘Laudate Omnes Gentes’

Bij de uitgang collecte



