Liturgie morgendienst Ommen 26 november 2023 om 9.30 uur

Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Gerko Warner

Voor de dienst ‘Ik zal er zijn ¢ van Sela

Gevolgd door "Als de morgen komt™ van Claudig de Brey

Als de morgen komt en de dag begint, ben jij steeds, bij mij.
Als de avond valt en het donker wint, ben jij steeds bij mij.
Als de zomer komt en de zon me blij maakt, ben jij steeds bij mij.

Als de winter komt en de chocomel me goed smaakt, ben jij steeds bij mij.

Refrein:

Ik zal een kaars aansteken, en ik noem nog steeds jouw naam.
Jij blijft bij mij horen, zolang ik zal bestaan,

Ik zal altijd aan je denken, aan hoeveel ik van je hou.

Je hoort voor altijd bij me, en ik altijd bij jou.

Als je jarig zou zijn en niemand voor je zingt,

Ben jij steeds bij mij.

Als mijn hart opspringt, omdat iemand over jou begint
Ben jij steeds bij mij.

Als de dag me optilt en ik er helemaal mag zijn,

Ben jij steeds bij mij.

Als ik feest of blij ben en dicht bij mezelf ben,

Ben je steeds bij mij

Refrein
Tussenspel

Refrein

Als de morgen komt en de dag begint, ben jij steeds, bij mij.
Als de avond valt en het donker wint, ben jij steeds bij mij.



Kerkenraad komt binnen

Woord van welkom en afkondigingen door lector Lidy Zwiers

Lied 731: 2

Stil gebed — Onze hulp — Groet

Inleidend woord

Toelichting op de symbolische schikking

Drempelgebed en gebed om de heilige Geest

Lied 274

Schriftlezing: Psalm 121 door Lidy Zwiers

1Een pelgrimslied.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen.
Van waar komt mijn hulp?

-Mijn hulp komt van de HEER,

die hemel en aarde gemaakt heeft.
sHij zal je voet niet laten wankelen,
Hij zal niet sluimeren, je wachter.
«Nee, Hij sluimert niet,

Hij slaapt niet,

de wachter van Israél.

sDe HEER is je wachter,

de HEER is de schaduw

aan je rechterhand:

soverdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
-De HEER behoedt je voor alle kwaad,
Hij waakt over je leven,

sde HEER houdt de wacht

over je gaan en je komen

van nu tot in eeuwigheid.

Zingen: Psalm 121: 1, 4



Schriftlezing: Rom. 8: 31-39 door Lidy Zwiers

31Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons

zijn? 3Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen
heeft prijsgegeven, ons dan met Hem ook niet alles schenken? 33Wie zal Gods uitverkorenen
aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 3sWie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die
gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor

ons. 3sWat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging,
honger of armoede, gevaar of het zwaard? ssEr staat geschreven: ‘Om U worden wij dag na
dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.” 37Maar wij zegevieren in dit alles
glansrijk dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen. sglk ben ervan overtuigd dat dood
noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, sshoogte noch diepte,
of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij

ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Lied 221: 3

Verkondiging

‘De mensen van voorbij’ van Hanna Lam

(tijdens dit lied kunnen de kinderen die bij de herdenking aanwezig willen zijn opgehaald

worden van de Kinderkerk. )

Herdenking overleden gemeenteleden

Inleidend woord

Het noemen van de namen (gemeente gaat staan)

Het aansteken van de kaarsen

Ondertussen luisteren we naar ‘De mensen die we missen’



God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede.
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd.

God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag.
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel.

God, U bent de VVader van de mensen in ons hart.

Troost ons Heer, wees ons nabij.

Laat ons in uw armen vrede vinden.

Draag ons Heer en koester ons

als we denken aan de mensen die we missen.

God, U kent de namen van de mensen die we missen.
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.

We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen.
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd.

Wie huilt er onze tranen?

Christus, Hij alleen!

Wie draagt ons door de dagen?

Christus, Hij alleen!

Wie heeft ons leed gedragen?

Wie heeft de dood verslagen?

Wie brengt ons weer samen?

Christus, Hij alleen!

Nadat alle kaarsen zijn ontstoken wordt nog een laatste kaars ontstoken

Korte stilte

Lied 730: 1, 2,3
Gebeden

Aandacht voor de collectedoelen (ondertussen kunnen de kinderen van de oppas worden
gehaald)

Lied 916
Zegen met gezongen Amen

Daarna is er uitleidend orgelspel door Erika Berger

Na de dienst kunnen de nabestaanden de gedachtenisstukjes voor in de kerk ophalen



