Dienst Witharen 26 november 2023, Eeuwigheidszondag.
Voorganger: Gera Mateman

Organist: Freddy Bruins

Lector: Ria Boschman

Welkom en afkondigingen

aanvangslied :psalm 139: 1, 2
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij ?

Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen

en altijd weer komt Gij mij tegen.

Stil gebed — bemoediging en groet

We luisteren naar:
https://youtu.be/XoOWmngEmnM?si=6ez1uplEaeNvkrCK

Gebed (God alle eer)

zingen: Lied 885
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden

En uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
ledere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Gebed om Gods Geest

Zingen: Evangelische Liedbundel 439
Hoger dan de blauwe luchten
en de sterretjes van goud
woont de vader in de Hemel
die van alle kinderen houdt.

Ook voor zieke kinderen zorgt Hij
Kent hun tranen en hun pijn.
Ja, voor de grote en voor de kleine


https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXo0WmngEmnM%3Fsi%3D6ez1up1EaeNvkrCK&data=05%7C01%7C%7C9e06b6acd41845847c3008dbe42e7b4a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638354660540901854%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BreLMB014DvYz0CnyAzuirX4n%2BqrvhoccMxNsVkTEsE%3D&reserved=0

wil de heer een helper zijn.

Daarom vragen wij eerbiedig,
vouwen wij de handen saam
Heer die altijd naar ons luistert
Neem dan nu ons danklied aan.

Lezing: Genesis 9: 11 - 16
111k sluit met jullie dit verbond: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed
worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. 12En
dit,” zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen Mij en
jullie en alle levende wezens bij jullie: 131k plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken
zijn van het verbond tussen Mij en de aarde. 14Wanneer Ik wolken samendrijf boven de aarde
en in die wolken de boog zichtbaar wordt, 15zal 1k denken aan mijn verbond met jullie en met
al wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen
vernietigt. 16Als Ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal 1k denken aan het eeuwigdurende
verbond tussen God en al wat op aarde leeft.

We luisteren naar: “Ik zal er zijn” — Sela
https://www.youtube.com/watch?v=pFWMvos9Vgc

Verkondiging

Zingen: Lied 753:
1. Eris een land van louter licht
waar heil’gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

2. Daar is het altijd lentetijd,

in bloei staat elke plant.

Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

3. Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,

als Israél 't beloofde land

zag over de Jordaan.

4. Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij

en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.

5. Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,

wij zouden 't land zien van ons hart,
dat 't hemels licht bescheen.

6. God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,

en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

Lezing : Openbaring 21:1-6


https://www.youtube.com/watch?v=pFWMvos9Vgc

11k zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn
voorbij, en de zee is er niet meer. 2Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de
hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar
man en hem opwacht. 31k hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats
is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun
God bij hen zijn. 4Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen
rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

5Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!” — Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want
wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.” — 6Toen zei Hij tegen mij: ‘Het is voltrokken!
Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef 1k vrij te drinken uit de
bron met water dat leven geeft.

Zingen: Lied 416: 1, 2
Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Degenen die ons in het afgelopen jaar zijn voorgegaan:
Voor Dinie Schuttert en Arjen Geerts zal een kaars aangestoken worden

05-12-2022 Hermina Paarhuis-Nijzink 88 jaar
11-12-2022 Louwina Woudwijk-Boomsma 97 jaar
27-12-2022 Johan Kleinjan 87 jaar

10-01-2023 Fokje Sikma - Haijema 95 jaar

10-01-2023 Aaltje Timmerman-van Dorsten 85 jaar
29-01-2023 Linze Kamstra 92 jaar

31-01-2023 Jakob Hartholt 84 jaar

03-02-2023 Derkien Marchiena Warner-Wouda 79 jaar
03-02-2023 Hermina van Beesten-Akkerman 89 jaar
28-02-2023 Hilligje Winters-Willems 87 jaar
08-03-2023 Hendrikje Mina Franssens-Oudelaar 91 jaar
11-03-2023 Bernhardt Nusselder 88 jaar

22-03-2023 Trijntje Bouwman-Ballast 86 jaar
27-03-2023 Dina Schuttert-van der 77 jaar
31-03-2023 Gerrit Jan Timmerman 76 jaar

31-03-2023 Karel Willem Timmerman 81 jaar
11-04-2023 Hilligje Appel-Kerssies 93 jaar
12-04-2023 Johanna Stoeten- 78 jaar

21-04-2023 Gerrit Jan Arjen Geerts 26 jaar



23-04-2023 Jan Makkinga 92 jaar

07-05-2023 Johanna Egberdina Stolmeijer 85 jaar

12-05-2023 Jan Gerben Zwiers 91 jaar

15-05-2023 Jan Hansman 94 jaar

22-05-2023 Jantien Winters-Marissen 93 jaar

28-05-2023 Wilhelmina Juliana de VVoogd-Timmerman 81 jaar
08-06-2023 Peter Stegeman 50 jaar

12-06-2023 Riena Hermina Greta Meijer-Broekhuisen 100 jaar
23-06-2023 Berendina Kramer-Horsman 92 jaar

16-07-2023 Harmina Jansen-Winters 95 jaar

27-07-2023 Jentje Tigelaar-Brand 84 jaar

28-07-2023 Betje Makkinga-Withaar 83 jaar

15-08-2023 Willem Marinus de Visser 67 jaar

22-08-2023 Douwe Bron 86 jaar

22-08-2023 Marchien Kamphuis-Drenth 98 jaar

15-09-2023 Ties Nauta 82 jaar

25-09-2023 Derk Jan Lammerink 73 jaar

07-10-2023 Coraline Toom-Knoester 69 jaar

30-10-2023 Gerrie Steen-Woertink 80 jaar

03-11-2023 Gerritdina Jennigje Groen-Nijboer 79 jaar

Voor hen die wij missen en die hier niet genoemd zijn ontsteken wij ook een kaars
We luisteren naar: https://www.youtube.com/watch?v=xuyEy8v_|4M
Gebed
Collectes (info)

Slotlied: Lied 913:1,2en 4
Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand,;
moedig sla ik dus de oogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalmen moed!

Heer, ik wil Uw liefde loven,

al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft gelooven,
ook wanneer het 0og niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom!

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten oogen

naar het onbekende land.

Zegen met Gezongen Amen


https://www.youtube.com/watch?v=xuyEy8v_l4M

Bij het verlaten van de kerk speelt de organist: Lichtstad met uw paar’len poorten....

Evangelische Liedbundel 413
Lichtstad met uw paarlen poorten wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde, ooit Uw heerlijkheid aanschouwd
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar Zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem

Heilig oord vol licht en glorie, waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water door de gouden Godsstad vloeit
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem

Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten, in het nieuw Jeruzalem

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem



