Orde van dienst — voor zondag 26 november 2023 Vinkenbuurt
Laatste zondag van het kerkelijk jaar - Eeuwigheidszondag

Thema: Gedenken in verbinding
Organist: Margriet Hierink Voorganger: ds. Marianne Winters-Karels
Welkom en mededelingen
Psalm 90: 1,6 en 8 ‘Gij zijt geweest en Gij zult wezen’
Stil gebed — Onze Hulp - Groet
Inleidend woord

Toelichting op de liturgische bloemschikking

Lied 221: 1 t/m 3 ‘ Zo vriendelijk en veilig als het licht’
Gebed bij de opening van de Bijbel
Gesprekje met de kinderen

Kinderlied: de steen is weg (Elly en Rikkert)

https://www.youtube.com/watch?v=wzGP7Kk3HOQk

Bijbellezing Genesis 35: 6-20 (NBV21)

Zingen lied 747: 1 t/m 4 ‘ Eens komt de grote zomer’

Verkondiging, centraal staan de verzen 20 en 14

Vers 20: ‘Op haar graf plaatste Jakob een gedenksteen...’

Vers 14: ‘ Daar, op die plaats, zette Jakob een steen rechtop, en hij wijdde hem’

Zingen: Opwekking 818 * Op die dag in de hemel, via youtube’
https://youtu.be/VCCKVTYEOfA



https://www.youtube.com/watch?v=wzGP7Kk3HQk
https://youtu.be/VCCKVTyEOfA

DIENST VAN DE GEDACHTENIS
Inleidende woorden

Gedicht
Vervolg inleidende woorden

Allen gaan zo mogelijk staan

Wij gedenken:

ledereen gaat zitten

Wij luisteren naar Sela: de mensen die wij missen
Allen gaan zo mogelijk staan

Wij gedenken:

ledereen gaat zitten

Zingen: lied 730: ‘Heer, herinner u de namen’

Vers 1 en 3: Margriet Hierink Vers 2: Allen

Kaarsje aansteken
Ondertussen luisteren we naar orgelspel: lied 598 ‘als alles duister is

Afsluitend zingen we: lied 91a: 1 en 3
Gebeden — stil gebed — Onze Vader
Collecte

Slotlied, lied 747: 5 t/m 8 ‘Ja, Hij zal ons geleiden’

Zegen, beantwoord met ‘amen, amen, amen’

ledereen is van harte uitgenodigd voor ontmoeten en napraten en om
koffie/thee of limonade te drinken in het buurthuis.



