
ORDE VAN DIENST – GEREFORMEERDE KERK TE OMMEN 

 

Opmerking vooraf: Alle liederen zijn afkomstig uit Liedboek 2013 

 

1. Welkom en mededelingen 

2. Aanvangslied: Psalm 33 : 2 en 7 

Zingt al wie leeft van Gods genade, 
want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde / overal op aarde, 
alles spreekt van Hem. 
Heemlen hoog verheven, / vol van blinkend leven, 
schiep Hij door zijn stem. 
 
Heil hem, die hoopt in vrees en beven 
op Gods genadig aangezicht. 
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, 
God houdt het oog op hem gericht. 
Ja, Hij kent de zijnen, / Hij laat niet verkwijnen 
wie zijn hulp verbeidt. 
Koninklijk van gaven / wil de Heere laven 
wie ontbering lijdt. 

 

3. Stil gebed en bemoediging 

4. Aansteken van tweede Adventskaars 

5. Gebed om ontferming 
Lied om ontferming: Lied 158b - Een schoot van ontferming is onze God 
Opmerking: Het gebed om ontferming bestaat uit twee delen. Halverwege dit gebed zingen 
we dit lied en als afsluiting van het gebed zingen we het nogmaals. 

Een schoot van ontferming is onze God. 
Hij heeft ons gezocht en gezien, 
zoals de opgaande zon aan de hemel. 
Hij is ons verschenen 
toen we in duisternis waren, 
in schaduw van dood. 
Hij zal onze voeten richten 
op de weg van de vrede. 

 

6. Lofprijzing: Lied 103c:3 

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 



van de boze van zijn macht. 
Loof uw Heiland, loof uw Heiland 
die het licht is in de nacht. 

 

7. Gebed om de Geest 

8. Kindermoment en projectlied 

9. Lezing uit de Heilige Schrift:  Jesaja 9:1-6 
Lukas 1 : 57 - 79 

10. Lied 448: 1, 3 en 9 - Het volk dat wandelt in het duister 

1. Het volk dat wandelt in het duister 
zal een groot licht zien, een groot licht. 
Hef naar de hemel uw gezicht, 
met opgeheven hoofden, luister, 
 
3. Hij komt met vrede; en geen rampen 
geen oorlog en geen bitterheid 
zal er meer zijn, geen kind dat schreit, 
geen laarzen die in 't duister stampen. 
 
9. En alle, alle mensen samen, 
die zullen voor zijn aangezicht 
staan zingen in het grote licht. 
En Hij kent allen bij hun namen. 

 
11. Verkondiging: Advent: Een tijd om blij te worden 

12. Antwoordlied: Lied 158a: 1 en 3 - God zij geloofd uit alle macht 

1. God zij geloofd uit alle macht, 
Hij komt zijn volk bevrijden 
en heeft aan Israël gebracht 
verlossing in zijn lijden. 
Hij heeft zijn teken opgericht: 
verheffing van het aangezicht 
voor heel het huis van David, 
zoals voorlang geschreven stond 
heeft Hij gedacht aan zijn verbond, 
zo doet Hij ons herleven. 
 
3. Gij zijt de stem der profetie 
sprekend van mededogen, 
want eens zal ieders oog Hem zien: 
de Opgang uit den hoge. 
Gezegend zij de dageraad 
het licht dat weldra schijnen gaat 
voor wie in duister kwijnen. 



Hij zal de schaduw van de dood 
beschamen met zijn morgenrood. 
Op aarde daalt de vrede! 

 
13. Dankgebed, voorbede en ‘Onze Vader’ uit Mattheüs 6 

14. Slotlied: Psalm 68 : 2 en 12 - Draagt op een lied, aan Hem gewijd 

2. Draagt op een lied, aan Hem gewijd 
die spoorslags op de wolken rijdt; 
hoog is de Naam verheven! 
Hij, vader van 't verweesde kind, 
bij wie een vrouw bescherming vindt 
in haar vereenzaamd leven. 
Hij, Here in zijn heiligdom, 
doet wie verlaten was, weerom 
het samenzijn ervaren. 
Wie was gevangen wordt bevrijd, 
maar Hij verbant in eenzaamheid 
al wie weerspannig waren. 
 
12. Gij mogendheden, zingt een lied, 
zingt Hem die koninklijk gebiedt, 
hier en in alle landen. 
Hij heft zijn stem, een stem van macht- 
uw sterkte zij Hem toegebracht, 
strekt tot Hem uit uw handen. 
Zijn heerlijkheid en hoog bevel 
staan wakend over Israël, 
geen wankeling gedogend. 
Doorluchtig is uw majesteit, 
geef aan uw volk standvastigheid, 
o Here God hoogmogend. 

15. Zegenbede 


