
Kerstnachtdienst 2023 
 
Start 22.30 uur 
 
Live muziek nog in te vullen met muzikanten. Meezingen/luisteren. 
Afgewisseld met muziek via de beamer 
 
Beamer:  
Voor de dienst laten wij via de beamer enkele liedereb horen 
Marleen en Jorinda zoeken deze uit en sturen de linkje naar het beamteam 
 
-Wanneer muzikanten er zijn nemen zij het van de beamer over 
 
-Er is gedempt licht. Iets voor 23.00 uur komt voorbereidingscommissie binnen en gaan zitten. 
Er liggen microfoons klaar 
 
-Geen mededelingen 
 
-Stemmen in de Kerstnacht 1 
 
-Reactie van mij/dominee hierop … eindigend in 
……Ja wij zien uit naar het Licht 
En wij bidden  … O kom, o kom Emanuel 
 
-Zingen: Gezang (LvdK) 125: 1, 3 en 5    “O kom, o kom, Emanuel” 
(graag ingetogen spelen en zingen) 
  
-Woorden in de Kerstnacht 2 
 
-Reactie van dominee  … eindigend in 
….. In de Kerstnacht van lang geleden werd dit Licht geboren 
Laten wij in deze Kerstnacht ons licht aan dit Licht ontsteken 
 
-Wij zingen Lied 598  “Als alles duister is” 
Onder het zingen van dit Lied ontsteekt de commissie verschillende kaarsen/Lichten in de kerk 
 
(De Kerk mag vrij donker blijven) 
 
-Woorden in de Kerstnacht 3 
Verhaal  van 1914-loopgraven-het zingen van het Stille Nacht 
In het Duits, Engels en Frans 
(Ik heb drie mensen bereid gevonden dit te doen) 
 
-Zingen: Lied 483 “Stille Nacht” 
 
-Woorden in de Kerstnacht 4 (preek) 
 
-Aansluiten luisteren wij naar: Sela: Kerstnacht boven Betlehem 
https://www.youtube.com/watch?v=Z3WHPEdAxJo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3WHPEdAxJo


(beamer, kunnen jullie terwijl het filmpje draait ook nog bij het refrein het refrein op de beamer 
projecteren?? Zou mooi zijn als dat lukt. 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
Engelen en mensen samen.) 
 
-Gedicht door Marleen 
(tijdens het gedicht speelt de pianist zacht wat na het gedicht overgaat in:) 
 
-Zingen: Lied 1005: 1, 2 en 5  “Zoekend naar Licht” 
 
-Gebeden 
 
-Aankondiging van de deurcollecte/chocolademelk etc.  
 
-Zingen: Lied 506 “Wij trekken in een lange stoet” 
 
-Zegen 
 
Zingen:  “Go tell it on the mountains” 
 
(mensen verlaten onder dit lied de kerk, dus geen Ere zij God?!) 
Collecte bij de uitgang  
 
 


