Liturgie 31 december 2023 Gereformeerde kerk Ommen om 9.30 uur

Voor de dienst klinken de liederen:

e Ik zal er zijn van Sela
e Johannes de Heer medley

Kerkenraad en doopouders komen binnen
Woord van welkom en afkondigingen door lector Berendien Hellingwerf

Lied 513

Stil gebed — Onze hulp — Groet

Inleidend woord

Presentatie van de dopelingen
Gevolgd door het zingen van het refrein van ELB 471: Weet je dat de Vader je kent?

Weet je dat de Vader je kent,
Weet je dat je van waarde bent,
Weet je dat je een parel bent,
Een parel in Gods hand,

Een parel in Gods hand.

Doopgebed

Doopvragen aan de ouders

De kinderen van de kindernevendienst komen naar voren.

Ondertussen luisteren we naar Opwekking 640: 1k hef mijn ogen

Gesprekje met de kinderen



Doop en handoplegging

Ontsteken van de doopkaarsen

Overhandiging doopgeschenken

Daarna worden de namen van Ruben en June in het doopboek geschreven.

Ondertussen luisteren we naar Opwekking 599: Nog voordat je bestond

June en Ruben gaan samen met de kinderen van de kindernevendienst de kerk uit.
Gebed bij de opening van het woord
Schriftlezing: Gen. 12: 1-7 door lector Berendien Hellingwerf

[1] De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste
verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen.

[2] 1k zal je tot een groot volk maken,

Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven,

een bron van zegen zul je zijn.

[3] Ik zal zegenen wie jou zegenen,

wie jou vervloekt, zal 1k vervloeken.

In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.’

[4-5] Abram trok weg uit Charan, zoals de HEER hem had opgedragen, en Lot, de zoon van
zijn broer, ging met hem mee. Abram was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai
mee en alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan
hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanan. Toen ze daar waren aangekomen, [6]
trok Abram het land door tot aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het land
bewoond door de Kanaénieten. [7] Maar de HEER verscheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit
land aan jouw nakomelingen geven.” Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de
HEER, die aan hem verschenen was.

Schriftlezing Hebr. 11: 8-10 door Berendien Hellingwerf
[8] Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een

plaats die hij als erfenis zou ontvangen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen. [9]
Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde.



Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten [10]
omdat hij uitzag naar de stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd.

Lied 274

Verkondiging
Lied 90A: 1, 3,6

Eventuele afkondigingen (bij overlijden gevolgd door het zingen van het lied op de
melodie van lied 730)

Gebeden
Aandacht voor de collecte
Lied 418

Zegen met gezongen ‘Amen’



