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ORDE VAN DIENST - OMMEN 

31 DECEMBER 2023 
 

LEZINGEN (NBV21) 

1. Rechters 13:1-25 

2. Mattheus 2:19-23  

 

LIEDEREN 

1. Gij dienaars aan den Heer gewijd (Psalm 134) 

2. Zing halleluja, loof de Heer (Psalm 113, DNP) 

3. Als je geen liefde hebt voor elkaar (OTH370) 

4. Kinderlied: Wat een dag 

5. Er is uit ’s werelds duist’re wolken (Lied 482) 

6. Zolang de zon des daags zal rijzen (Psalm 

72:2,4,6,7) 

7. Soms groet een licht van vreugde (Lied 910) 

8. Amen (431c) 

 

  

https://youtu.be/OC3mxvUglwE?si=VtEfnAyUcw-lIBar
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1. ORGELSPEL 

2. WELKOM EN MEDEDELINGEN  

3. INTOCHTSLIED | PSALM 134 

Gij dienaars aan den Heer gewijd, 

zegent zijn naam te allen tijd. 

Gij die des daags zijn gunst verwacht, 

zegent zijn naam ook in de nacht. 

 

Die in het huis des Heren zijt, 

zegent zijn naam en majesteit, 

zingt tot zijn eer met luider stem 

en heft uw handen op naar Hem. 

 

Uit Sion, aan den Heer gewijd, 

zegene u zijn heiligheid. 

Hij die hemel en aarde schiep, 

Hij is 't die u bij name riep. 

4. STIL GEBED  

5. VOTUM, GROET EN BEMOEDIGING 

6. AANVANGSLIED | PSALM 113 (DNP) 

Zing halleluja, loof de HEER; 

prijs Hem, zijn dienaars, geef Hem eer. 
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Laat al wat leeft zijn grootheid prijzen! 

Van nu aan tot in eeuwigheid, 

van oost tot west, ja wereldwijd 

zal lofzang met de zon verrijzen. 

 

Wie is er aan de HEER gelijk?  

Ver boven ieder wereldrijk 

heerst onze God – Hij is verheven! 

Maar ook al troont Hij nog zo hoog, 

Hij kijkt omlaag en Hij heeft oog 

voor allen die op aarde leven. 

 

Wie roemloos in de modder ligt 

wordt door de HEER weer opgericht; 

wie arm is zal Hij aanzien geven. 

Blij wordt Hij door de vrouw gedankt 

die kinderen van Hem ontvangt. 

Lof aan de Heer van alle leven! 

7. LEEFREGEL | JOHANNES 4:7-10+19-

21 

8. ZINGEN | OTH370 

Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

vallen de dromen in duigen. 

Dromen van vrede worden niet waar, 
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kwaad is niet om te buigen. 

Als je geen liefde hebt voor elkaar 

leef je buiten Gods gloria. 

Als je geen liefde hebt voor elkaar 

leef je buiten Gods gloria. 

 

Als je geen antwoord geeft op verdriet. 

zullen de tranen niet drogen. 

Als je het leed in de wereld niet ziet, 

worden Gods woorden verbogen. 

Als je geen liefde hebt voor elkaar 

leef je buiten Gods gloria. 

Als je geen liefde hebt voor elkaar 

leef je buiten Gods gloria. 

 

Als je geen oog hebt voor het gemis, 

als je geen brood weet te delen, 

denk dan aan Jezus die brood en die vis, 

uit liefde deelde met velen. 

Als je geen liefde hebt voor elkaar 

leef je buiten Gods gloria. 

Als je geen liefde hebt voor elkaar 

leef je buiten Gods gloria. 

 

Als je geen liefde hebt voor elkaar, 



5/10 

is er geen hoop meer op zegen. 

Kinderen, maak de liefde toch waar: 

schrijf het op alle wegen. 

Als je geen liefde hebt voor elkaar 

leef je buiten Gods gloria. 

Als je geen liefde hebt voor elkaar 

leef je buiten Gods gloria. 

9. GEBED OM DE HEILIGE GEEST 

10. GESPREK MET DE KINDEREN  

11. KINDERLIED | WAT EEN DAG 

https://youtu.be/OC3mxvUglwE?si=VtEfnAyU

cw-lIBar 

12. LEZINGEN | RECHTERS 13:1-25 & 

MATTHEUS 2:19-23 

13. ZINGEN | LIED 482 

Er is uit 's werelds duistre wolken  

een groot licht stralend opgegaan  

bedreigt het donker alle volken,  

wij zullen in het zonlicht staan.  

Glorie aan God, de overwinning  

is ongekend, de vreugde groot;  

de aarde jubelt hoor ons zingen:  

https://youtu.be/OC3mxvUglwE?si=VtEfnAyUcw-lIBar
https://youtu.be/OC3mxvUglwE?si=VtEfnAyUcw-lIBar
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wij delen in een rijke oogst!  

 

De loden last die op ons drukte,  

de stang, het juk, ons ongeluk,  

de zweep, de stok die diep deed bukken,  

verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk!  

Verbrand de laarzen der soldaten  

en elke mantel rood van bloed;  

geen wapentuig meer door de straten --  

de velden vol van overvloed.  

 

Godlof, een kind is ons geboren,  

een held zal onze koning zijn,  

die raadsman, God-met-ons zal heten-  

die zoon zal onze vader zijn!  

Vorst die met vrede ons wil kronen  

van nu af tot in eeuwigheid,  

de Eeuwige zal Hem doen tronen  

op recht en op gerechtigheid.  

14. VERKONDIGING 

15. ZINGEN | PSALM 72: 2,4,6,7 

Zolang de zon des daags zal rijzen, 

de maan schrijdt door de nacht, 

moet al het volk hem eer bewijzen, 
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hem loven elk geslacht. 

Hij moge mild zijn als de regen, 

het land tot lafenis. 

Vrede zal bloeien aller wegen, 

totdat geen maan meer is. 

 

Hij zal de redder zijn der armen, 

hij hoort hun hulpgeschrei. 

Hij is met koninklijk erbarmen 

hun eenzaamheid nabij. 

Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 

die zijn in vrees verward. 

Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 

Hij draagt hen in zijn hart. 

 

Bloeie zijn naam in alle streken, 

zolang de zon verrijst. 

Zijn koningschap zij ons een teken 

dat naar Gods toekomst wijst. 

Dat opgetogen allerwegen 

de volken komen saam, 

elkander groetend met de zegen 

van zijn doorluchte naam. 
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Laat ons de grote naam bezingen 

van Hem die Israël leidt, 

want Hij alleen doet grote dingen, 

zijn roem vervull' de tijd. 

Looft God de Heer, Hij openbaarde 

zijn wonderen, zijn eer. 

Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 

Ja, amen, looft de Heer. 

16. DANKGEBED, VOORBEDE & ONZE 

VADER 

17. COLLECTE + ORGELSPEL 

18. SLOTLIED | LIED 910 

Soms groet een licht van vreugde 

de christen als hij zingt: 

de Heer is 't die met vleugels 

van liefde hem omringt. 

Loopt alles ons ook tegen, 

Hij zal ons 't goede doen, 

Hij geeft na donk're regen 

een mild en klaar seizoen. 

 

Goddank, wij overdenken 

't geheim van onze Heer, 

het heil dat Hij wil schenken, 
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dat nieuw is altijd weer. 

Bevrijd van onze zorgen 

begroeten wij de dag 

en vrezen niet de morgen, 

wat hij ook brengen mag. 

 

Hij die met heerlijkheden 

de leliën bekleedt, 

zal ook zijn kindren kleden, 

Hij kent ons lief en leed. 

Geen schepsel wordt vergeten, 

Hij houdt het al in stand, 

die vogels geeft te eten, 

Hij voedt ons uit zijn hand. 

 

Al zal geen wijnstok dragen, 

geen vijgenboom zijn vrucht, 

al ligt het veld te klagen 

onder een lege lucht, 

God doet zijn hand toch open, 

zijn lof krijgt stem in mij. 

Daar ik op Hem mag hopen, 

ben ik alleen maar blij. 

19. GEBED OM ZEGEN + LIED 431C 
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20. ORGELSPEL 


