
Liturgie 18 februari 2024  GK Ommen 09:30 uur 
 
Voor de dienst - Intermezzo: 
 
The Mansions of the Lord  
  
To fallen soldiers let us sing,  
where no rockets fly nor bullets wing;  
Our broken brothers let us bring  
to the mansions of the Lord.  
  
No more bleeding no more fight;  
No prayers pleading through the night;  
Just divine embrace eternal light  
in the mansions of the Lord.  
  
Where no mothers cry and no children weep.  
We will stand and guard o’er the angels sleep;  
Al through the ages safely keep,  
the mansions of the Lord.  
 
 
Into my heart 
 
Into my heart, into my heart, 
Come into my heart, Lord Jesus. 
Come in today, come in to stay, 
Come into my heart, Lord Jesus. 
  
Bide in my heart, bide in my heart, 
Abide in my heart, Lord Jesus. 
Abide today, abide alway, 
Abide in my heart, Lord Jesus. 
 
Rule in my heart, rule in my heart, 
Thou King of my heart, Lord Jesus. 
Make this Thy throne, rule there alone, 
Thou King of my heart, Lord Jesus. 
  
Walking with Thee, walking with Thee, 
We're walking with Thee, Lord Jesus. 
In work, in play, we serve, we pray, 
We're walking with Thee, Lord Jesus. 
  
  
 
Welkom en mededelingen (lector) 
 
 
 



 
Intermezzo met gemeente:  
 
Lied: Here Jezus, om uw woord 
 
Vers 1: Allen: 
Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeen gekomen.  
Laat in ’t hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.  
 
Vers 2: Intermezzo: 
Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
Als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in ’t licht der waarheid.  
’t Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.  
 
Vers 3: Allen: 
O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren,  
Maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, 
Dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.  
 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet  
 
Inleiding op 40 dagen tijd door de werkgroep Kerk en Klimaat 

gevolgd door https://youtu.be/-fXX3FAiNYk  “Breng ons in evenwicht” 

 
Gebed  
 
Wetslezing 10 geboden  
 
Lied 536 
 
Gebed 
 
Lied 538 
 
Toelichting project Kind op zondag gevolgd door het projectlied ( in uw bezit 
doorgestuurd door de kindernevendienst) 
 
Lezing Micha 2: 1-11 (lector) 
 
Lied: Evangelische Liedbundel lied 307:1 en 2 (melodie NLB 1010) 
 
Lezing Math 4: 1-11 (lector) 
 
Lied 539 
  

https://youtu.be/-fXX3FAiNYk


Verkondiging 
 
 
Intermezzo: Abba Vader  
 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn slechts voor U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij d’uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. 
 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
 
 
Avé Verum 
 
Ave verum corpus natum de Maria Virgine, 
Vere passum, immolatum in cruce prohomine.  
Cujus latus perforatum fluxit aqua et sanquine.  
Esto nobis preagustatum mortis in examine.  
 
Ave verum corpus natum de Maria Virgine, 
Vere passum, immolatum in cruce prohomine.  
Cujus latus perforatum fluxit aqua et sanquine.  
Esto nobis preagustatum mortis in examine.  
  
Jesu dulcis! Jesu pie, Fili Mariae. 
Amen. Amen. Amen.  
 
Dankgebed en voorbede  
 
Lied: Zing, mijn ziel, voor God, uw Koning  
 
Vers 1: allen 
Zing, mijn ziel, voor God, uw Koning,  
loof en prijs zijn grote naam! 
Zing, mijn ziel, voor God, uw Koning,  
blijf indachtig wat hij deed! 
Alléluja, alléluja! God de Heer zal met u zijn!  
 
Vers 2: Intermezzo 
Hij vergeeft u al uw zonden,  
maakt u sterk en maakt u groot, 



Overstelpt u met zijn gaven,  
en bevrijd u van de dood. 
Alléluja, alléluja! God de Heer zal met u zijn! 
 
Vers 3: allen 
Eeuwig is zijn mensenliefde,  
eeuwigdurend is zijn trouw. 
Allen die zijn komst verbeiden,  
wonen eens bij Hem voorgoed. 
Alléluja, alléluja! God de Heer zal met u zijn! 
 
Collecten (aankondiging via beamer, collecten bij de uitgang) 
 
Tijdens voorspel van slotlied kunnen de kinderen van de oppas worden 
gehaald. 
 
Lied 542 
 
Zegen.     
 


