
Liturgie Witharen 4 augustus 2024 om 10.00 uur – Uitzwaaidienst World Servants 

 

Woord van welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst 

 

Geroepen om te zingen 18: 1 (melodie Lied 675) 

Bijeengeroepen uit onze huizen, 

elk met zijn eigen levenslied, 

zijn wij gekomen om weer te dromen 

van wat God in ons mensen ziet. 

Wij willen zingen van alle dingen, 

roepen uit donker, roepen om leven, 

roepen om licht om Gods woorden te zien. 

God zal ons horen, Hij schenkt het leven. 

Hij zal ons vragen antwoord te geven, 

samen te leven in zijn gloria. 

 

Stil gebed – Onze hulp – Groet  

 

Inleidend woord 

 

Bouwen van de muur 

 

Ondertussen klinkt/zingen we mee met Opwekking 541: ‘Alles is mogelijk’  

 

Gesprekje over de muur 

 

Indy en Romy vertellen over het project aan de hand van dia’s  

 

We luisteren naar ‘Unwritten’ van Natasja Beddingfield  

 

We zingen ELB 188 (in canon) 

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God 

want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.  

Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij. 

'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij. 

 

Gebed bij de opening van het woord 

 

Schriftlezing: Mat. 7: 24-27 door lector Joaline Breteler 



24  Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een wijs 

man, die zijn huis bouwde op een rots. 

25  Toen de regen neerstroomde en de beken buiten hun oevers traden, en er stormen opstaken 

en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een 

rots. 

26  En wie deze woorden van Mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met 

een dwaas man, die zijn huis bouwde op zand. 

27  Toen de regen neerstroomde en de beken buiten hun oevers traden, en er stormen opstaken 

en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne 

over.’ 

 

Lied: Een wijs man  

 

Verkondiging 

 

Lied 418: 1, 2 

 

Aandacht voor de collecte 

 

Eventuele afkondigingen (in geval van overlijden gevolgd door het zingen van het lied op 

de melodie van Lied 730) 

 

De jongeren komen naar voren: gesprekje 

 

Zambiaans volkslied begeleid door Erika Berger 

 

Zegen deze mensen waar ze gaan 

Vorm hen diep in U, in Jezus’ Naam, 

Maak ze groot en sterk op elk terrein, 

Zing maar mee, met dit refrein, 

Zing maar mee, op dit refrein. 

 

Zegent U Ruben, Romy en Kim, 

Wouter en Judith, Lars en Marloes, Maudi, 



En Lisa, Indy en Daan, 

World Servants Team, 

Altijd, waar zij ook gaan,  

Altijd waar zij ook gaan. 

 

Gebeden besloten met een gezamenlijk Onze Vader 

 

Opwekking 710 Zegen mij  

 

Zegen met gezongen ‘Amen’  

 

 


