
LITURGIE voor Ommen (Gereformeerde Kerk), 18 augustus 2024 om 9.30 uur 

 

Aanvangslied: Lied 276; 1 en 2 “Zomaar een dak” 

Stil gebed, bemoediging en groet 

Gebed om ontferming 

Lied 218 “Dank U voor deze nieuwe morgen” 

Gebed om de Geest 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

1e Schriftlezing: Deut. 6: 4-9 

Lied 307 (Hemelhoog) “Iedere nacht verlang ik” 

2e Schriftlezing: Lucas 18: 9-14 

Lied 880 “Het leven op aarde is vreugde en rijkdom” 

Overdenking 

Lied 636 “Liefde is licht, opnieuw geboren” 

Gebeden, stil gebed, Onze Vader 

Collecte 

Kinderen komen terug uit de oppas en de kindernevendienst 

Slotlied: Lied 423 “Nu wij uiteen gaan” 

Zegen  

 


