
Liturgie Taizéviering op zondag 20 oktober 2024 om 19.00 uur in de Kern te Ommen 

Thema : Samen Onderweg 

Pianist : Frans Dijkstra 

Dwarsfluit : Marijke van Harten 

Gitaar            : Han Bolink 

Basgitaar       : Tjitte Dijkstra  

 

 

Voor de dienst klinkt er muziek uit Taizé  

 

 

Woord van welkom door de ouderling van dienst Jan Prins  

 

 

Lied Taizé ‘Iedere nacht’ (5x) 

 

 
 

Iedere  nacht verlang ik naar u, O God, 

ik hunker naar u met heel mijn ziel. 

Iedere nacht verlang ik naar u, O God,  

ik hunker naar u met heel mijn ziel. 

 

 

Stil gebed – Onze hulp – Groet  

 

Lied 568A uit het NLB Ubi caritas 5x 

 

Inleidende woorden n.a.v het jaarthema 2024 ‘Samen Onderweg’  

 

 

Lied: Blijf met Uw genade bij ons 



 

 
 

Een deel van de brief van broeder Matthew van begin dit jaar wordt voorgelezen 

 

Lied 103E (Bless the Lord my soul) 5x 

 

Bijbellezing volgens het rooster van Taizé: Marcus 10: 42-45  

 

42  Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden 

door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. 

43  Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van 

de anderen zijn, 

44  en wie van jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de anderen zijn, 

45  want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en 

zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ 

 

 

Gedachte van de dag (Frére Roger van Taizé): 

 

Wat maakt een leven mooi? Je hoeft niet buitengewoon begaafd te zijn, noch hoef je een 

leven te leiden dat van alle gemakken is voorzien. Het geluk schuilt in kleine dingen, in de 

gave van jezelf. 

 

 

Moment van stilte en bezinning (5 minuten)  

 

https://www.taize.fr/spip.php?page=print&id_article=35504
https://www.taize.fr/spip.php?page=print&id_article=35504


 
 

Tijdens het tonen van  ‘El Senyor’ is er gelegenheid om op een briefje te schrijven 

waarvoor men voorbede wil doen. 

 

In de Heer vind ik heel mijn sterkte, 

in mijn God de vreugdezang. 

Gij die mijn bevrijding bewerkt, 

op U vertrouw ik en ken geen angst, 

op U vertrouw ik en ken geen angst. 

 

Voorbede 

 

Aansteken kaarsjes door wie dat wil   

 

Tijdens het aansteken van de kaarsjes zingen we Lied 598 uit het NLB (Als alles duister 

is) 

 

Slotwoord  

 

Lied 16B uit het NLB via You Tube  

 

Zegenbede  

 

Bij het verlaten van de ruimte  zingen we Lied 117 D ‘Laudate Omnes Gentes’ 

 

 

Bij de uitgang is de collecte  

 

 

Na de dienst is er druivensap of wijn in de Ontmoetingsruimte 

 


