Zondag 27 oktober ‘24, Gereformeerde kerk te Ommen

Thema: een mens te zijn op aarde

Liturgie

TOENADEREN
Welkom en afkondigingen

Aanvangspsalm 130: 1
» Uit diepten van ellende...

Bemoediging en groet

Psalm 130: 3
» |k heb mijn hoop gevestigd...
Gemeente gaat zitten

Kyriegebed

NLB 301k
| = voorganger
Il = allen
» Kyrie-e leison

Glorialied NLB 103c: 1, 2, 3en 4
» Loof de koning, heel mijn wezen...

Inleiding op de dienst
- Aande hand van foto’s en een kort filmpje leiden we de dienst in.

Gebed van de zondag

Rondom het Woord

Eerste Schriftlezing:

- Genesis3,1-9
NLB 944: 1

» O Heer, verberg u niet voor mij...
Tweede Schriftlezing:

-  Genesis3,19-21
NLB 944: 2

» En wees niet toornig over mij...
Derde Schriftlezing:

- Johannes 2,13 -21
NLB578:1,5en6

» O, kostbaar kruis, o wonder Gods...

Verkondiging

NLB538:1,3en4
» Een mens te zijn op aarde...



Gebeden
Dankgebed — voorbede — stil gebed — Onze Vader

Tussen de gebeden door zingen we na de woorden ‘bidden wij zingend’...

Lied 833
» Neem mij aan, zoals ik ben...

Aandacht voor de collecte

NLB981:1,2,4en5
» Zolang er mensen zijn op aarde...

Wegzending en zegen



