Liturgie 22 december 2024 vierde Adventszondag
9.30 uur Gereformeerde kerk Ommen

Voorganger: ds. Coby de Haan — Veenendaal
Organist: Gerrit Hilberink

Lector: Janneke Lukas

Orgelspel

Welkom en mededelingen- lector

We gaan staan

Zingen: lied 461: 1,2,3 en 4 Wij wachten op de koning

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
ALLEN: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Die was, Die is en Die komt!

ALLEN: Laten we leven als kinderen van het Licht!
Voorganger: De vrede van de Heer is met ons.

We gaan zitten

Kaarsenmoment

Aansteken van de vierde Adventskaars — Lisa Steen

Gedichtje- Lisa Steen

Zingen : Licht in onze ogen lied 463: 1,2,3,6 en 8



Kyriegebed

Afgesloten met lied 465 Hopen en uitzien naar het licht

Toelichting op de bloemschikking

Kindermoment: Help je mij hopen?

Sketch wandelaars
Projectplaat
filmpje over hoop.
projectlied

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed bij de lezingen

Eerst lezing: Jesaja 11: 1-9a - lector

Zingen: Er is een roos ontloken lied 473: 1 en 3

Tweede lezing: Lukas 1: 39-46-lector

Zingen: Mijn ziel maakt groot de Heer lied 157a: 1,2,3, en 4

Preek - Visite



De visitatie- Jacopo da Pontormo ( 1528)

Zingen: Verwacht de komst des Heren Lied 739: 1 en 4

De kinderen komen tijdens het naspel van het lied terug in de kerk

Gebeden afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gebed van het Onze Vader

Collecte

We gaan staan

Zingen: Waar de mensen dwalen in het donker lied 286: 1 en 3

Zegen

Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige

Voor wie zoeken in de stilte naar een vuur voor hart en handen

Voor wie zingen op Gods adem van de hoop die niet zal doven

Voor wie roepen om vrede, dromen van gerechtigheid

Voor wie wachten in vertrouwen, dat de liefde het kwaad zal overwinnen.
Het Licht van God gaat over u en jou op.

Gezongen AMEN

Orgelspel



