
Liturgie woensdag 25 december (1e Kerstdag) in de Hervormde kerk te Ommen 
 
 
-Mededelingen 
 
-Lied 477: 1, 3 en 5  -Komt allen tezamen 
 
-Onze Hulp en Groet 
 
-Eigene van deze dag 
 
-Kerstsamenzang -Lied 478: 1 en 4 -Komt verwondert 
   -Lied 481: 1 en 3 -Hoor de engelen 
   -Lied 486: 1 en 4 -Midden in de winternacht 
   -Lied 487: 1 en 2 -Eer zij God 
 
-Gebed 
 
-KND 
 
-Projectlied KND 
 
-Bijbellezing 
 
-Lied 506: 1, 2 en 4  -Wij trekken in een lange stoet 
 
-Preek 
 
-Zingen: Joy to the word/blaas de bazuin, wij zingen de Nederlandse vertaling/ Op toonhoogte 62 
 
Blaas de bazuin en sla de trom 
Geboren is gods kind 
Laat alle klokken luiden gaan 
Komt zingend rond de kribbe staan 

Zijn koninkrijk begint, zijn koninkrijk begint 
Hosanna, hosanna, zijn rijk begint 

Blaas de bazuin, de loftrompet 

En richt hoog op uw hoofd 
De toekomst staat in deze ster 
Nu is de vrede niet meer ver 
De dag die god beloofd, de dag die god beloofd 
Hosanna, de dag die god beloofd 

Blaas de bazuin, zijn zonnegloed 
Laat niemand koud en kil 
Hier is een mens die liefde doet 

Hier is god zelf in vlees en bloed 
Verwondert u heel stil, verwondert u heel stil 
Hosanna, verwondert u heel stil 

Blaas de bazuin en sla de trom 

En roept Victoria ! 
Geen leven is nu zonder zin 
Gegeven is een nieuw begin 



O zing: Halleluja, o zing: Halleluja 
Hosanna, o zin: Halleluja 

-Gebeden 
 
-Collecte (Kerstmedley door Crescendo en/of organist 
 
-Lied 484   -Go tell it ons the mountain 
 
-Zegen 
 
-Ere zij God 
 
 
 
 


