
Liturgie zondag 5 januari in de Hervormde kerk te Ommen (19.00 uur) 
 
Welkom + afkondigingen 

 
Zingen: Lied 919 (LB) 
 

 
Gij die alle sterren houdt 

 
in uw hand gevangen, 

 
Here God, hoe duizendvoud 

 
wekt Gij ons verlangen! 

 
Ach, ons hart 

 
is verward, 

 
leer het op uw lichte 

 
hoge rijk zich richten. 
 

 
Want de lichten die wij zelf 

 
aan de hemel stelden, 

 
glinst'rend in het zwart gewelf, 

 
sterren, ongetelde, 

 
al hun glans 

 
dooft nochtans, 

 
dan is heel ons leven 

 
door de nacht omgeven. 
 

 
God, is dan wat U verliet 

 
uit uw hand gevallen? 

 
Mist Gij onze wereld niet 

 
bij uw duizendtallen? 

 
Blijf niet ver, 

 
doe een ster 

 
in de nacht ons gloren, 

 
of wij zijn verloren! 
 

 
Christus, stille vaste ster, 

 
o Gij licht der lichten, 

 
waarnaar wij van her en der 

 
onze schreden richten, 

 
geef ons moed; 

 
't is ons goed 

 
U te zien, Getrouwe, 

 
uw hoog rijk te aanschouwen. 

 

  

Stil gebed 
 
Groet en bemoediging 
 
 



Zingen: Lied 506  
 
Wij trekken in een lange stoet  
op weg naar Bethlehem, 
wij gaan uw koning tegemoet, 
o stad Jeruzalem! 
Gezegend die zijn komst begroet  
en knielen wil voor hem! 
Refrein: Wij loven U, Koning en Heer, 
koning en Heer,  
wij loven U Koning en Heer!   
 
Al bent U nu nog maar een kind   
zo kwetsbaar, teer en klein, 
wij weten dat het rijk begint  
waarvan u Heer zult zijn,  
een rijk waarin de vrede wint  
van oorlog en van pijn. 
Refrein: Wij loven U, Koning en Heer, 
koning en Heer,  
wij loven U Koning en Heer!   
 
Al gaat de vijand in het rond, 
de koning van het kwaad, 
al dreigt hij met zijn grote mond 
dat hij U eens verslaat, 
straks ligt hij dodelijk gewond 
wanneer zijn rijk vergaat! 
Refrein: Wij loven U, Koning en Heer, 
koning en Heer,  
wij loven U Koning en Heer!   
 
Wij gaan op weg naar Bethlehem, 
daar ligt Hij in een stal  
die koning in Jeruzalem  
voor eeuwig wezen zal!  
Laat klinken dan met luider stem   
en blij bazuingeschal: 
Refrein: Wij loven U, Koning en Heer, 
koning en Heer,  
wij loven U Koning en Heer!   
 
Gebed 
 
Bijbellezing: Psalm 72 (NBV21) 



Van Salomo. 
Geef, o God, uw wetten aan de koning, 
uw gerechtigheid aan de koningszoon. 
 Moge hij uw volk rechtvaardig besturen, 
uw arme volk naar recht en wet. 
Mogen de bergen vrede brengen aan het volk 
en de heuvels gerechtigheid. 
 Moge hij recht doen aan de zwakken, 
redding bieden aan de armen, 
maar de onderdrukker neerslaan. 
Moge hij leven zolang de zon bestaat, 
zolang de maan zal schijnen, 
van geslacht op geslacht. 
Moge hij zijn als regen die valt op kale akkers, 
als buien die de aarde doordrenken. 
Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien, 
de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat. 
Moge hij heersen van zee tot zee, 
van de Grote Rivier tot aan de einden der aarde. 
Laten de woestijnbewoners voor hem buigen, 
zijn vijanden het stof van zijn voeten likken. 
De koningen van Tarsis en de kustlanden, 
laten zij hem geschenken brengen. 
De koningen van Seba en Saba, 
laten ook zij hem schatting afdragen. 
Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem, 
alle volken hem dienstbaar zijn. 
Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, 
wie zwak is en geen helper heeft. 
Hij ontfermt zich over weerlozen en armen, 
wie arm is, redt hij het leven. 
Hij verlost hen van onderdrukking en geweld, 
hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Leve de koning! Men zal hem goud van Seba schenken, 
zonder ophouden voor hem bidden, 
hem zegen toewensen, dag aan dag. 
Er zal overvloed van koren zijn in het land, 
zelfs op de toppen van de bergen. 
Rijpe aren zullen golven als de bossen van de Libanon. 
Vanuit zijn stad zal voorspoed ontluiken 
als jong groen op de aarde. 
Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam 
zal voortleven zolang de zon zal schijnen. 
Dankzij hem zal men zich gezegend noemen, 
en alle volken prijzen hem gelukkig. 
Geprezen zij God, de HEER, 
de God van Israël. 
Hij doet wonderen, Hij alleen. 
Geprezen zij zijn luisterrijke naam, voor eeuwig. 
Moge zijn luister heel de aarde vervullen. 
Amen, amen. 
Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï. 
 
 



Zingen: Lied 440 (LB) 

 

 
Gaat, stillen in den lande, 

 
uw Koning tegemoet, 

 
de intocht is ophanden 

 
van Hem die wondren doet. 

 
Gij die de Heer verwacht, 

 
laat ons voor alle dingen 

 
Hem ons hosanna zingen. 

 
Hij komt, Hij komt met macht. 
 

 
Vat moed, bedroefde harten, 

 
de Koning nadert al. 

 
Vergeet uw angst en smarten, 

 
daar Hij u helpen zal. 

 
Er is weer nieuwe hoop: 

 
Hij noemt u zijn beminden, 

 
in 't woord laat Hij zich vinden, 

 
in avondmaal en doop. 
 
Weest onbezorgd, gij armen, 
aan kinderen gelijk;in koninklijk erbarmen 
maakt God u groot en rijk. 
Hij die het veld bekleedt, 
de vogelen kan spijzen, 
wil ook zijn kind bewijzen 
dat Hij zijn noden weet. 
 

 
Gij schenkt met volle handen, 

 
die zelf de armoe draagt. 

 
Gij maakt uzelf te schande, 

 
die steeds naar zondaars vraagt. 

 
Wij willen, groot en klein, 

 
die 't al van U ontvingen, 

 
U ons hosanna zingen 

 
en eeuwig dankbaar zijn. 
 
Bijbellezing: Efeziërs 3, 1 - 12 
 Daarom bid ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, voor u die afkomstig bent 
uit de heidense volken. U hebt immers gehoord dat God zijn plan verwezenlijkt door de  
genade die ik met het oog op u ontvangen heb. Mij is het geheim geopenbaard waarover  
ik hiervoor in het kort heb geschreven. Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat  
leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit geheim van Christus. Het is onder vorige  
generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige  
apostelen en profeten: ook mensen uit andere volken delen door hun eenheid met  
Christus Jezus in de erfenis, zij maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel  
aan de belofte, door middel van het evangelie. Van dat evangelie ben ik dienaar  
geworden door de gave van Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht, die in mij  
werkt. Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidense  
volken de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen, en voor allen in het licht 
 te stellen hoe het geheim dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van alle  
dingen, verwezenlijkt wordt. Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar  
schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen,  naar het  
eeuwige voornemen dat Hij ten uitvoer heeft gebracht in Christus Jezus, onze Heer.  
Door onze eenheid met Hem hebben wij vrijelijk toegang tot God; door ons geloof in Hem  



mogen wij daarop vertrouwen. 
 
Zingen: Lied 399 (Hemelhoog) 
 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer!  
 
Preek 

 
Zingen: Psalm 150 (Nieuwe Psalmberijming) 
 
Halleluja, volken, kom: 
prijs God in zijn heiligdom. 
Prijs Hem om zijn oppermacht, 
om zijn daden, om zijn pracht. 
Prijs Hem, Hij is hoogverheven. 
Laten hoorn en harp en lier, 
tamboerijn en dansplezier 
Hem uitbundig hulde geven. 
 
Prijs God, roep zijn glorie uit 
bij de snaren, bij de fluit. 
Prijs Hem, geef Hem eer en dank 
met de schelle bekkenklank. 
Prijs Hem, sla op de cimbalen. 
Laat het klinken, altijd weer: 
‘Halleluja’ voor de HEER. 
Prijs Hem wie kan ademhalen! 



Gebed 

 
Zingen: Lied 632 (Hemelhoog) 
 
God in ons midden, 
Heer, wij aanbidden,  
met al uw kinderen wereldwijd 
uw trouw aan mensen,  
uw onbegrensde,  
uw ongekende majesteit.  
 
Lam dat de zonden draagt,  
Lam dat de leeuw verjaagt,  
uw wieg een kribbe,  
uw troon een kruis –  
Gij spreidt geen macht ten toon,  
Gij zijt, o mensenzoon,  
onder een open hemel thuis.  
 
Licht van de overkant,  
fakkel die eeuwig brandt,  
o vlam die ons naar Gods land geleidt,  
wie lopen in uw licht,  
zie, over hun gezicht  
valt al de glans der eeuwigheid.  
 
Koning der volken,  
kom op de wolken,  
keer al het kwade ten goede om. 
Kom, Lam dat voor ons bloedt,  
kom, Licht in overvloed,  
kom spoedig, Here Jezus, kom!  
 
God, in ons midden,  
Heer, wij aanbidden 
met al de heiligen uw beleid,  
uw trouw aan mensen,  
uw onbegrensde,  
uw onbegrensde majesteit. 
 
Zegen 

 
 
 
 


