
 
8 juni, 1e Pinksterdag, Samen kerk in de Hervormde kerk te Ommen 
 
 
-Mededelingen 
 
-Psalm 33: 1 en 8   -Kom nu met zang 
 
-Onze Hulp en Groet 
 
-Eigene van deze zondag 
 
-Lied 672: 1, 2, 3 en 6   -Kom laat ons deze dag 
 
-Lied 687    -Wij leven van de wind 
 
-Gebed 
 
-KND 
 
-kinderlied 683    -’t is feest vandaag  
 
-Bijbel   Handelingen 2: 1-21 
 
-Lied 686    -De Geest des Heren heeft 
 
-preek 
 
-Zingen: “Wij mensen blijven dromen”  (melodie Ps. 72) 
 
1.Wij mensen blijven dromen dromen 
 
en vergezichten zien, 
 
een nieuwe aarde die gaat komen, 
 
te vinden al misschien. 
 
Wij dromen van de mensenrechten 
 
die ieder mens dan heeft, 
 
niet langer tegen onrecht vechten, 
 
daar ‘t recht van liefde leeft. 
 
  
 
2.Verdwenen zijn de dictaturen, 
 
gevangenschap en pijn, 



 
verbanning en verdriet verduren, 
 
God zelf zal bij ons zijn. 
 
Wie in die dromen durft geloven, 
 
voelt zelf verandering, 
 
vertwijfeling en wanhoop doven 
 
in blijde aarzeling. 
 
  
 
3.En licht en sterk, vol zachte krachten 
 
die onverzet’lijk zijn, 
 
bevechten wij de kwade machten 
 
die niet te tellen zijn. 
 
Waar mensen putten uit de bronnen 
 
van droom als werk’lijkheid, 
 
daar is Gods toekomst al begonnen 
 
in onze levenstijd. 
 
 
(Eventueel afkondiging overlijden) 
 
-Gebeden 
 
-Collecte 
 
-Slotlied 675   -Geest van hierboven 
 
-Zegen 


