
Avonddienst Hervormde gemeente Ommen 
Zondag 27 juli 2025 
 
Thema:   Zonder kompas geen richting   
       
Voorganger:   mw. H.J. van Herk - Berkhof, kerkelijk werker    
Ouderling van dienst:  
Organist:        
 

   ===================== 
Orgelspel 
 

Welkom en afkondigingen 
 

Aanvangslied    119: 1, 2 Nieuwe Liedboek 
      Welzalig wie de rechte wegen gaan 

Stil gebed 
 

Bemoediging en groet 
 

Vervolg aanvangslied   119: 40, 30 Nieuwe Liedboek 
      Uw Woord is als een lamp, een helder licht  
 

Inleiding op het thema   Zonder kompas geen koers 
 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 

Schriftlezing     1 Samuel 7: 2-17 NBV21  
  
 

Lied      837: 1, 2, 3 Nieuwe Liedboek 
      Iedereen zoekt U, jong of oud 
 

Overdenking 
 

Lied       313: 1, 3, 4 Nieuwe Liedboek 
      Een rijke schat van wijsheid 
      

10 woorden     kompas dat richting geeft  
 

Pastorale mededelingen 
 

Dank- en voorbeden 
 

Collecten 
 

Slotlied     melodie psalm 113, NLB  
   

 Dit is ons teken aan de wand,  
 een vingerwijzing van Gods hand, 
 dit Woord ten leven opgeschreven.  
 Een leesbaar Woord voor wie belijdt 
 dat God alleen het hart verblijdt.  
 Zijn liefdeswoord vervult ons leven! 
 

 Wij zijn verzadigd met dit Woord, 
 wij delen het, zingen het voort, 
 het tilt ons hoger dan ons vragen. 
 Als balling onder vreemde vlag, 
 gevoed door psalmen in de nacht 
 worden wij door dit Woord gedragen. 

De dwingelanden van de tijd, 

Met opmerkingen [Rv1]: De volgorde van de 
coupletten is geen vergissing, dus eerst 40 en dan 30. 

Met opmerkingen [Rv2]: Ik weet dat jullie normaal 
gesproken de geloofsbelijdenis zingen/ lezen in de 
avonddienst. Maar deze keer zijn de 10 geboden heel 
passend en daarom wil ik graag dat  

Met opmerkingen [Rv3]: Dit lied staat niet in het 
Nieuwe Liedboek, maar de tekst past heel goed in deze 
dienst.  
Beamerteam kunnen jullie de tekst gewoon opnemen 
en op de beamer tonen? 
Organist: het lied kan gezongen op de melodie van 
psalm 113 en dat kan de gemeente zo zingen, schat ik 
in 



 die goud en goed zijn toegewijd, 
 kunnen ons niet tot knielen dwingen. 
 Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.  
 Gij, die Uzelf als brood ons breekt, 
 laat dan ons leven van U zingen! 
    (Uit: Tegen het donker, Sytze de Vries) 
     

Zegen afgesloten met gezongen Amen 
 


