
Zondag 3 augustus 2025, 10.00 uur Witharen, Gebouw Irene 

 

Orgelspel 

Binnenkomst kerkenraad 

Welkom, mededelingen,  

Intochtslied: 287: 1 en 2   Rond het licht dat leven doet groeten wij 

 elkaar met vrede 

Onze hulp en groet 

Inleiding over het karakter van de zondag (3 aug: herdenking verwoesting van de 

tempel) 

Psalm van de zondag: Ps 79:1 en 2  O God, nu zijn de heidenen gekomen 

Gebed 

Kyrië – en Gloria-lied is Lied 274  Wij komen hier ter ere van uw naam 

Vermaning nav Luk 10: 25 - 28 

Lied 992   Wat vraagt de Heer nog meer van ons dan 

 dat wij recht doen en trouw zijn 

DIENST VAN HET WOORD 

Lezingen OT Deut 1: 1 – 8 en Jes 1: 1 – 9  Ik heb het land tot uw beschikking 
gesteld. En “uw land is een woestenij (geworden) – slechts een rest van het volk is 
overgebleven 
Lezing NT Luk 18: 1 – 8  om aanhoudend bidden 
 
Antwoordlied: 1012    Geef aan de wereld vrede, Heer 

Prediking    

Zingen: Ps 138: 2 en 3    Ten dage dat ik riep hebt Gij gehoord naar mij  

DIENST VAN DE GEBEDEN  

Eventuele pastorale mededelingen 

Dankgebed 
Voorbeden 
Stil gebed 
Gebed des Heren 

 
Collecten 

 
Slotlied:  766, 1en 3    Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen 

Heenzending en Zegen 


