Liturgie zondag 5 oktober in de hervormde kerk te Ommen (09.30 uur)

-Psalm 119: 28, 34 en 40 -Uw hand Heer, heeft mijn leven toebereid
-Onze Hulp en Groet

-Eigene van deze zondag

-Lied 868: 1,2 en 5 -Lof zij de Heer
-Lied 885 -Groot is uw trouw o Heer
-Gebed

-Kindernevendienst

-Wij luisteren naar Elly en Rikkert -Hij is de rots
https://youtu.be/QtHSQSAXQWY?si=6¢7T sXrSZPFf3Jf

-Bijbel -Deutronomium 31: 30 -32:7, 15-22, 36-39a
(tot .. naast mij is er geen andere god.)
-Lucas 17: 1-4
--Lied 911: 1,3 en5 -Rots waaruit het leven welt

-Preek

-Wij luistern naar: Worship from Jerusalem -In Christ alone
https://youtu.be/Bjr EE2j2h4?si=uHIN6e0CCXKzbmdb

-gebeden

-Collecte

-Slotlied 909 -Wat God doet dat is welgedaan
-Zegen

-Gezongen Amen


https://youtu.be/QtHSQSAxQWY?si=6c7T_sXrSZPFf3Jf
https://youtu.be/Bjr_EE2j2h4?si=uH9N6e0CCXKzbmdb

