
Dienst Witharen,  4 januari 2026 
 
Mededelingen 
 
Staand: 
stil gebed – bemoediging en groet – eer aan God:  
 
zingen: lied 705: 1 

Ere zij aan God de Vader 
Ere zij aan God de Zoon 
Eer de heil′ge Geest de Trooster 
De Drie een'ge in zijn troon 
Halleluja halleluja 
De Drie een′ge in zijn troon 

 
Iedereen gaat zitten 
 
We hebben de jaarwisseling achter de rug. Het oude jaar ligt 
achter ons. Het nieuwe jaar voor ons. We hebben elkaar ‘een 
gelukkig nieuwjaar’ of ‘veel heil en zegen’ gewenst. We 
hebben op dit nieuwe jaar geklonken, met of zonder alcohol 
en voor de laatste keer knalde het vuurwerk  door de straten. 
Wat gaat dit jaar brengen?  
Sommigen kijken er met veel bezorgdheid naar. Er is zoveel 
wat gaande is, binnen en buiten ons land. Er zijn mensen die 
het nieuwe jaar ingaan met verdriet, pijn, angst in het hart.  
 
We luisteren naar Elly en Rikkert: Geef ons vrede 
 

film - geef ons 

vrede - met oorlogsbeelden.mp4
 

 
Gebed 
Lezen:  Johannes 14: 1 - 11 

1Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op 
Mij. 2In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik 
anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie 
gereed zal maken? 3Wanneer Ik een plaats voor jullie 
gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met 
me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik 
ben. 4Jullie kennen de weg naar waar Ik heen 
ga.’ 5Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar U 
naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg 
daarheen kunnen weten?’ 6Jezus zei: ‘Ik ben de weg, 
de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader 
komen dan door Mij. 7Als jullie Mij kennen zullen jullie 
ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, 
want jullie hebben Hem zelf gezien.’ 8Daarop zei 
Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen 
we niet.’ 9Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en 
nog ken je Me niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft 
de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te 
mogen zien? 10Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en 
dat de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens mezelf als 
Ik tegen jullie spreek, maar de Vader, die in Mij blijft, 
doet zijn werk door Mij. 11Geloof Me: Ik ben in de Vader 
en de Vader is in Mij. Als je Mij niet gelooft, geloof het 
dan om wat Hij doet. 

 
We willen graag leven in vertrouwen en hoop. Iedereen van 
ons.  
 
Lezen Johannes 14: 27  

27Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals 
de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en 
verlies de moed niet.  

 
Lezen: Romeinen 8: 38 en 39 

Dit weet ik zeker: door de dood en opstanding van 
Jezus Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel hij van 
ons houdt. En niets kan dat veranderen: geen engel, 



geen geest, geen machthebber, geen mens of macht op 
aarde of in de hemel. Want wat er ook gebeurt, 
vandaag of in de toekomst, of we nu leven of sterven: 
God houdt van ons! 

 
We luisteren naar: ‘Een toekomst vol van hoop” 
Een toekomst vol van hoop | Sela - YouTube 
 
Gedicht: Blijf geloven 

Blijf geloven in de toekomst 
ook al lijkt de kans maar klein 
Blijf geloven in de wereld 
die jouw wereld ook kan zijn 
 
Blijf geloven in het leven 
in je denken en je doen 
Blijf geloven in oprechtheid 
en je normen en fatsoen 
 
Blijf geloven in de vrede 
en een simpel kort gebed 
Blijf geloven in de mens 
die zich voor jou heeft ingezet 
 
Blijf geloven in het wonder 
dat jouw angsten overwint 
Blijf geloven in de onschuld 
en in een glimlach van een kind 
 
Blijf geloven dat een ander 
ook voor jou wat overheeft 
Blijf geloven in de liefde 
alle dagen dat je leeft 
 
Blijf geloven in de waarde 
en het doel van het bestaan 

Blijf geloven dat de mensen 
eenmaal samen zullen gaan 

 
We luisteren naar: 
Astrid Holleeder ontsnapt aan de dood | De Kist | EO - 
YouTube 
 
Vanaf 15.08 tijdstip  
 
               Dit niet op de beamer: 

Astrid gaat in het programma in gesprek met Kefah over de dood. Ze 
hoopt ooit te sterven op dezelfde manier als haar moeder Stien Holleeder. 
"Met mijn dochter naast me die me vasthoudt. Dat je gewoon lekker met 
elkaar bent. Dat zou ik wel mooi vinden." Ze weet zeker dat haar moeder 
haar komt halen. "Dan zegt ze: 'Kom As, we gaan lekker even een 
tompouce doen.'" 
Astrid hoopt dat ze haar broer Willem Holleeder, die in 2019 een 
levenslange gevangenisstraf opgelegd kreeg, na de dood weer ontmoet. 
"Ik denk namelijk dat God geen onderscheid maakt."  
Willem is volgens haar getraumatiseerd. "Hoe je het ook verklaart, er zit 
iets niet goed als je dit soort dingen doet. Die menselijke weeffout kan 
ontstaan door een vader die een kind heel veel trauma's bezorgt. Als 
iemand in een 'traumaloopje' blijft zitten waar hij niet uitkomt en niet uit wil 
komen, is het heel makkelijk om in hetzelfde te blijven hangen." 
Kefah vraagt zich af wat Astrid in het hiernamaals zou doen als ze haar 
broer tegenkomt. "Dan is het voor mij wel oké." Ze mist het contact met 
Willem. "Ik zou hem nu het liefst ook mee naar huis nemen. Van mij hoeft 
hij niet in de EBI te blijven, op het moment dat hij dit niet meer doet. Als hij 
mij met rust kan laten... van mij hoeft hij daar niet te blijven. Dan ga ik het 
liefst ook weer bij hem op bezoek." 
 
Maar dat zit er niet in. "Ik weet dat hij dat niet kan. Dat maakt het lastig. Hij 
heeft over de afgelopen veertig jaar al bewezen dat hij niet van plan is zijn 
gedrag te veranderen." Willem is uit op wraak. "De wraak zit heel diep bij 
hem. Dat moet je vergelijken met eerwraak. Hij moet zijn aanzien 
herstellen richting de buitenwereld. Dat kan alleen als ik er niet meer ben." 
Ze zegt dat Willem voor de buitenwereld leeft. "Als hij voor zijn innerlijk 
zou leven, dan zou het een heel ander verhaal zijn. De buitenwereld 
vervalt als je dood bent. Dus dan zie je elkaar pas echt. Dat zou mooi zijn, 
hè? Dat ik met hem kan praten zoals ik nu met jou praat." 
Wanneer Kefah vraagt of dat is waar Astrid naar verlangt, wordt ze 
emotioneel en knikt ze bevestigend. "Alles wat er is gebeurd, is gebeurd. 
Het heeft geen zin om terug te kijken. Je moet het verleden gebruiken als 
een les voor de toekomst." 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20&list=RD0czjb1Wze20&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=tU3L6hMUTuU
https://www.youtube.com/watch?v=tU3L6hMUTuU


Korte overdenking 
 
We kijken naar:  
Wees dankbaar! - Video's - DagelijkseBroodkruimels 
 
Zingen: Evangelische liedbundel 289 

1 Ik geloof in God de Vader  
Die een bron van vreugde is  
louter goedheid en genade 
licht in onze duisternis  
Hij, de Koning van de kosmos  
het gesternte zingt Zijn eer  
heeft uit liefde mij geschapen  
en tot liefde keer ik weer  
 
2 Ik geloof in Jezus Christus  
Die voor ons ter wereld kwam  
Zoon van God en Zoon des mensen  
goede Herder, Offerlam  
Door te lijden en te sterven  
groot is het geheimenis –  
schenkt Hij mij het eeuwig  
leven dat uit God en tot God is  
 
3 Ik geloof dat mijn Verlosser  
door de dood is heengegaan  
en op Pasen God zij glorie  
uit het graf is opgestaan.  
Door het brood – dit is Mijn lichaam –  
door de wijn – dit is Mijn bloed –  
geeft de Vredevorst mij vrede,  
maakt Hij alle dingen goed. 
 
4 Ik geloof een Geest van Leven 
Ik geloof een Geest van kracht 
Ik geloof een Geest van geven 
en in licht dwars door de nacht. 

Ik geloof dat God mij vasthoudt 
zelfs in twijfel en in strijd 
met een trouw die altijd standhoudt 
Geestkracht die is toegewijd 

 
Gebed  
 
Collecte-informatie 
 
Slotlied:  We luisteren naar en zingen: 
Dat eens de Heer zal komen - Andre F. Troost/M. Kamminga - 
Westerkerk Ermelo 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
 
 
Bij de uitgang: 
 
Kaartjes die mogen worden ter bemoediging voor jezelf 
en voor anderen 

https://dagelijksebroodkruimels.nl/posts/wees-dankbaar-rcelnwxpsfh
https://www.youtube.com/watch?v=goeB-ErFCCw&list=RDgoeB-ErFCCw&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=goeB-ErFCCw&list=RDgoeB-ErFCCw&index=1

