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23ste jaargang No. 21 Vrijdag 8 november 2024 

 
 

Meditatie 
 

 
De vertrouwelijke omgang van de Heer is met wie Hem 

vrezen (Psalm 25:14) 
 
Hoe zou jij het vinden om tot de beste vrienden van prinses 
Amalia te horen. Of dat Ronnie Flex jou persoonlijk kent?  
Dat zou jou in één klap een totaal andere status geven.  
Mensen zouden omkijken als ze langs je heen lopen. 
Persoonlijk hoogtepunt van mij is dat ik ooit in het stadion van 
Heracles aan dezelfde bartafel zat naast toenmalig voorzitter 
Jan Smit, de bekende Ommenaar. Hij is mij natuurlijk allang 
weer vergeten, maar ik weet het na 15 jaar nog steeds. Het 
doet wat met je als je bekende Nederlanders ontmoet. 
Tenminste, ik vind van wel.  
Best bijzonder dat onze God, die Hemel en aarde (en jou) 
gemaakt heeft, een ‘vertrouwelijke relatie’ met ons wil.  
Hij wil met ons omgaan!  
Het tweede deel van de tekst is hierbij belangrijk en tegelijk 
lastig te snappen. Het woordje ‘vrezen’ heeft niet te maken 
met angst. Maar het is een ander woord voor God de eerste 
plek geven in je leven. Dus de vertrouwelijke omgang van de 
Heer is met wie Hem op nr. 1 zetten in hun leven.   
Vertrouwelijke omgang is trouwens op meerdere manieren te 
lezen. De meest voor de hand liggende is hier een omgang als 
met vrienden die samen aan tafel zitten. Dus als je God op één 
zet in je leven, dan wil Hij een relatie met jou alsof je aan tafel 
zit bij God. Deze Psalm staat dichtbij Psalm 23, waarin staat dat 
God ons uitnodigt aan Zijn Tafel.  
Kun je je dat voorstellen. Niet bij Amalia op de koffie, maar 
Levend Water drinken bij God aan tafel. Aan een tafel met God. 
Niet als zondaar, maar als aangenomen kind van de Vader!  
Het mooie hieraan is het volgende: Als je jezelf zondaar voelt 
tegenover God, dan moet je altijd je best blijven doen om niet 
meer te zondigen!  
Maar we zijn Gods geliefde kind! Als je dat op je in laat werken 
gaat er een ander leven voor je open! Je staat in relatie met 
God. Dus wil je graag dat die relatie goed blijft.  
En daar kun je ook zelf iets aan doen, namelijk door God op  
nr. 1 te zetten in je leven.  
Jij mag kiezen: wil je dat Hij vertrouwelijk met je omgaat? Blijf 
dan dicht bij Hem. 
Ontmoet Hem bijvoorbeeld eens in Psalm 23 en bid daarna: 
Heer wilt U mij uitnodigen aan Uw tafel?  

Egbert-Jan Haselhorst 
 
 
 

 

Leesrooster 
 

 
Za.  9 november Leviticus 19:1-18 
 
Zo.  10 november Marcus 12:28-37 
Ma.  11 november Prediker 9:13–10:7 
Di.  12 november Prediker 10:8-20 
Wo.  13 november Prediker 11:1-10 
Do.  14 november Prediker 12:1-14 
Vr.  15 november Zacharia 9:1-8 
Za.  16 november Zacharia 9:9-17 
 
Zo.  17 november Marcus 12:38–13:2 
Ma.  18 november Zacharia 10:1-12 
Di.  19 november Zacharia 11:1-9 
Wo.  20 november Zacharia 11:10-17 
Do.  21 november Psalm 69:1-19 
Vr.  22 november Psalm 69:20-37 
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Kerkblad 

Van gereformeerd en hervormd 
Ommen Vinkenbuurt Witharen 

 

Kerkvensters 



2 

 
 
 
 
 

Zondag 10 november 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J. Riemersma, Ommen 
 Heilig Avondmaal  
 Lopende viering doop- en  
 belijdende leden 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Dhr. A. Veurink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heren: Dhr. W. ten Kate  
 Dhr. J. Vosjan  
 Mw. M. Vosjan 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo, Heilig Avondmaal  
 Lopende viering doop- en  
 belijdende leden 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink 
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
 
Pand25 Samen kerk  
09.30 uur: 10-erDienst / Bible Basics 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. H. Dorgelo, Heilig Avondmaal  
 Aan tafel belijdende leden 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Mw. A. van der Snel 
Gastdame/-heer: Dhr. H. Veurink  
 Mw. J. Veurink 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. G. de Ruiter, Hellendoorn 
 Heilig Avondmaal 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Dhr. H. van Dijk 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Mw. H. Wermink-Lamberink 
 Dhr. R. Robijn 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. K. Jelsma, Heilig Avondmaal 
Organist: Gerrit Hilberink 
Ouderling van dienst: Dhr. H. Petter 
 
 
 

Weeksluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 15 nov. 18.30 uur: Ds. W. Hoorn 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 15 nov. 19.30 uur: Ds. W. Hoorn 

 
 
 
 
 

Zondag 17 november 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Alexander Zuidema 
Ouderling van dienst: Mw. M. Veneberg 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heren: Dhr. B. Scheppink  
 Mw. J. Scheppink  
 Dhr. W. Schuurman 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. J.F. Hoogstede 
Organist: Margriet Hierink  
Ouderling van dienst: Dhr. H. Kippers 
Kinderneven-/Tienerdienst: Alle groepen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger, Westerhaar  
 Viering door invulling  
 gemeenteleden 
Organist: Wim de Just 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. M. Winters-Karels 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Mw. G. van Es 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. R. Robijn 
 Fam. Doldersum 
 
Witharen 
10.00 uur: Noaberdienst 
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten 
 
Ommen Samen kerk 
16.30 uur: Ontmoetingsdienst  
 Muzikale voorstelling  
 ‘Geloof en een hoop  
 zonnepanelen’ 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
‘t Vlierhuis 
Maandag 18 nov. 11.30 uur: Dhr. J. Witten 
 
Oldenhaghen 
Vrijdag 22 nov. 18.30 uur: Dhr. K. Stroobosscher 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 22 nov. 19.30 uur: Dhr. K. Stroobosscher 

Kerkdiensten 
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Bij de diensten 
 

 
17 november Geloof en een hoop zonnepanelen. 
Op deze zondag om 16.30 
uur spelen verhalenverteller 
Kees Posthumus en 
multimuzikant Henk van 
Glabbeek hun voorstelling 
‘Geloof en een hoop 
zonnepanelen’ in de 
Gereformeerde kerk. 
In een afwisselende, vrolijke muzikale voorstelling wordt met 
tal van verhalen en liedjes de schepping gevierd, zorgen over 
de schepping gedeeld en onderzocht hoe wij ons kunnen 
inzetten voor een duurzame toekomst. Er klinken nieuwe 
scheppingsverhalen: De eerste dans, De eerste kus, Wie heeft 
de wereld gemaakt? en De schepping van de zintuigen. Er is 
een groen-gelovige meezinger, er wordt live gekookt en er is 
eco-fitness. Henk van Glabbeek omlijst dit alles met 
meditatieve oosterse muziek. 
Geloofsgemeenschappen zijn zich terdege bewust van de 
gevaren die de klimaatcrisis voor de aarde en haar bewoners 
met zich meebrengt. Ook PKN Ommen is aangesloten bij 
Groene Kerken in Nederland en heeft een werkgroep Kerk & 
Klimaat. Er komen in Nederland steeds meer groene 
synagogen, kerken en moskeeën. Wie gelooft dat de schepping 
een geschenk van God is, is geroepen daar goed voor te 
zorgen.  
Kees Posthumus is verhalenverteller en kerkjournalist. Hij 
schreef het boek ‘Geloof en een hoop zonnepanelen’ in 
opdracht van Groene Kerken, waar tegen de vierhonderd 
kerken bij zijn aangesloten. Henk van Glabbeek bespeelt 
diverse oosterse instrumenten, zoals tar, ney en duduk. 
 
17 november Een bijzondere avonddienst  
Op deze zondagavond is er in de Hervormde kerk een 
bijzondere avonddienst om 19.00 uur. Het thema van de dienst 
is: Tijd voor..?! De dienst wordt verzorgd door ds. Karel 
Hazeleger en de muzikale medewerking is van de band Breathe 
uit Ommen. Jongeren van de World Servants hebben 
meegedacht en geholpen bij de voorbereiding van de dienst. 
Na afloop van de dienst is er koffie, thee, chips en cola! Waar 
we tijd maken om elkaar te ontmoeten. We hopen jullie te zien 
op zondagavond 17 november!  

Fred, Marleen, Anja, Jako, Melanie en Dorinda  
 

Hervormde gemeente 
 
Collecten 
10 november 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie ZWO en Kerk 
Aan tafel:  Werelddiaconaat project ZWO 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
17 november 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
Zondagskind 
Ommen 
10 november: Levi Veneberg 
17 november: Nathan Haveman 
 
Kinderoppas 
Ommen 
10 november: Sharon Hekman 
  Samantha Zwanepol 
17 november: Linda van de Meeberg 
  Maaike Sportel 

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw 
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk. 
 
Vinkenbuurt 
Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman  
 

Gereformeerde kerk 
 
Collecten 
10 november 
Ommen 
1ste Collecte: Project ZWO 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Project ZWO 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
17  november 
Ommen 
1ste Collecte: Algemeen Christelijke 
  Doeleinden 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Algemeen Christelijke 
  Doeleinden 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
Kinderoppas 
Ommen 
10 november: Marloes Kassies 
17 november: Karin Doldersum 
 
Witharen 
17 november: Jeannet Kelder 
 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Mw. G. Sturris-Hamberg 
Mw. A. Ekkelkamp-v.d. Voort 
Dhr. H.H. Poortier 
Dhr. J.A. Tempel 
Dhr. G. Hemmes 
Mw. H.M. Bruins-Wijnen 
Mw. S. Kamstra-Reitsma 
M. G. Stegeman-Dankelman 
Mw. A. Reimink-Kosters 
Mw. M.J. Vosjan 
Dhr. K. Schippers 
Mw. H. Troost-Timmerman 
 
We wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
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Noord-West 
 

 
Predikant: Ds. H. Dorgelo 
  dsdorgelo@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. W. Ekkelkamp-Koopman 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Overleden 
Op woensdag 23 oktober jl. is na een kort ziekbed overleden in 
de leeftijd van 86 jaar Gerrit Jan Scheppink. Gerrit woonde met 
zijn vrouw Eef aan de Jeroen Boschstraat. 
De dankdienst voor zijn leven heeft plaatsgevonden op dinsdag 
29 oktober in de Hervormde kerk, waarna Gerrit in besloten 
kring te ruste is gelegd op de Natuurbegraafplaats 
Hoogengraven in Arriën. We bidden om troost voor zijn vrouw 
Eef, de kinderen en klein- en achterkleinkinderen en voor allen 
die om zijn heengaan rouwen. Hieronder treft u een kort In 
Memoriam aan.  

Ds. Hans Tiggelaar 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J.F. Hoogstede 
  dshoogstede@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: zaterdag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. G. van Beesten-Driessen 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Meeleven 
We wensen beide gemeenteleden (en ook anderen, hier niet 
genoemd) steun van God toe. 
 

Geboorte 
Op 8 oktober is Gerrit Berend Mooijers geboren. Zijn roepnaam 
is Justin. Justin is zoon van Bertwin Mooijers en Henriët 
Schipper en broertje van Stijn. Op de geboortekaart staat: 

‘Na meerdere jaren met vele tranen en geduld 
is onze liefde toch met iets ongelooflijk moois omhuld. 

Met een boel liefde en een beetje wetenschap. 
Nu wil ik toch laten weten dat ik Justin zal gaan heten.’ 

 
Bertwin, Henriët en Stijn, van harte gefeliciteerd met de 
geboorte van Justin! We wensen jullie Gods zegen toe als 
gezin. 
 

Huwelijksjubileum 
Op maandag 11 november hopen Gert en Anneke Diepeveen te 
vieren dat ze 55 jaar getrouwd zijn. 
Alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen gewenst als 
echtpaar! William Shakespeare schreef al over muziek als ‘the 
food of love’. 
 

Bijbelgesprekskring 
Op de avond van 7 november zullen we overleggen wat het 
thema voor 21 november wordt. De avond op 21 november 
begint om 19.30 uur in Pand25. Van harte welkom!  
 

Ontmoetingsavond 25 t/m 40-jarigen 
We hopen elkaar weer te ontmoeten op dinsdag 19 november 
om 19.30 uur in Pand25. Het onderwerp voor deze avond is 
gebaseerd op het hoofdstuk ‘Wat is werken in Gods 
Koninkrijk?’, uit een boekje van Annemarie van Heijningen-

Steenbergen: Dingetjes van dertigers. Dit hoofdstuk hoef je 
niet thuis te lezen. We gaan het erover hebben hoe je in je 
dagelijks leven christen kunt zijn. Dagen vliegen maar zo 
voorbij, maar je hebt misschien het gevoel dat je te weinig aan 
je geloof toekomt. Hoe kun je je geloof meer combineren met 
je dagelijks leven? 

Ds. Jos Hoogstede 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Ds. J. Tiggelaar 
 

Afscheid 
Schreef ik in een vorig nummer dat het de laatste keer was dat 
ik in deze rubriek wat zou schrijven… Na mijn afscheid op  
20 oktober jl. kan ik het niet laten om iedereen hartelijk te 
danken voor dit, voor ons geweldige, afscheid. Dat ik een plek 
mocht hebben in het midden van de gemeente blijkt uit het 
grote cadeau dat ik mocht ontvangen: voor ons verrassend en 
overweldigend. Ieder die daaraan bijgedragen heeft hartelijk 
dank. Ook dank voor de mand met producten, de kaars, de 
wijn, de chocolade (die met de ‘pakjesauto’ kwam), de kaarten, 
de boekjes, de bloemen, de olielampjes, de vele goede wensen 
en ik zal ongetwijfeld nog wat vergeten zijn…  
Maar dat ik kennelijk toch nog niet helemaal klaar was in 
Ommen mag blijken uit wat ik geschreven heb in de rubriek 
Noord-West. 
Ik zeg nu maar niet meer dat het de laatste keer is dat ik wat 
schreef in Kerkvensters. Wie weet wordt er nog eens een 
beroep op me gedaan… 
Het ga u allen goed, mede namens mijn vrouw,  

Ds. Hans Tiggelaar 
 
 
 

Wijk 1 
 

 
Predikant: Ds. K. Jelsma 
  dsjelsma@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten 
 
Scriba: Mw. F. Bos-Timmerman 
  geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl 
 

Meeleven met 
Vanwege de vakantie van collega Wim den Braber verzorgde ik 
met haar (klein)kinderen de afscheidsdienst van Henny 
Kraaijeveld-Seinen. Ik vond het ook wel fijn om voor te gaan. 
Jaren zaten zij en haar man in mijn wijk en zo leidde ik in 2016 
ook de afscheidsdienst van Gerrit. We bidden de kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen de troost van de Eeuwige toe. 
 

14 november Filmavond ‘Waar ben je, Adam?’ 
Zie Vorming, pag. 10. 

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 

Wijk 2 
 

 
Predikant: Ds. J.S. de Greef 
  dsdegreef@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: dinsdag vrije dag 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
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Deze keer houd ik het kort. Terwijl ik dit stukje schrijf is het 
herfstvakantie. Hoewel ik zelf deze week niet vrij ben, is het 
wel even iets rustiger en is er wat tijd om de vele indrukken 
van de afgelopen weken te verwerken.  
Voor de komende tijd staan er weer verschillende tijdvakken 
gepland voor speeddates in De Kern en nieuwe data volgen 
binnenkort weer. De intekenlijst ligt in De Kern in de gang naar 
de grote zaal, daarnaast kan je mij ook mailen appen of bellen 
om een speeddate in te plannen. Als je niet in de gelegenheid 
bent om naar De Kern te komen kan je ook contact opnemen 
voor een bezoek aan huis. Daarnaast is er voor de 
gemeenteleden die in Nijenhaghen wonen tijdens een 
ontmoetingsbijeenkomst op vrijdag 15 november gelegenheid 
om kennis te maken. Voor gemeenteleden die in Oldenhaghen, 
de Brug, het Hoefijzer, het Strookje en het Kaartspel wonen is 
er tijdens de ontmoetingsbijeenkomst op 25 november 
gelegenheid om kennis te maken.  
Voor de kring over kerkliederen is er al een aantal 
aanmeldingen. Aanmelden kan nog tot en met 11 november. 

Ds. Hans de Greef 
 
 
 

Wijk 2 waarneming 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Pastoralia 
In de komende twee maanden ga ik mijn werkzaamheden in 
wijk 2 afronden en overdragen. Dat betekent dat ik op alle 
adressen waar ik momenteel pastoraat actief ben zal 
bespreken of en hoe de overdracht zal plaatsvinden. Dus u 
bepaalt wat bij mij blijft of wat ik aan gegevens doorgeef aan 
collega De Greef. In de week van 22 december hoop ik de 
overdracht af te ronden.  
Zondag 29 december neem ik afscheid. Met de wijkkerkenraad 
ben ik in overleg hoe we die dienst en het samenzijn erna vorm 
en inhoud gaan geven. Het enige wat ik kan zeggen is dat ik zal 
stilstaan bij Simeon, die het Kind van de toekomst in zijn 
handen houdt, erover zingt, verbazing bij de ouders van dit 
Kind oproept, hen zegent en een boodschap meegeeft en bij 
Hanna, een vrouw op leeftijd, die bidt, vast, aanbidt en spreekt 
over dit Kind van de toekomst. Wie dat verhaal in Lukas 2 leest 
zou ook het verhaal van de geboorte van Samuël, het kind om 
wie de oudtestamentische Hanna gebeden heeft, als haar kind 
dat ze zou willen wijden als kind met een toekomst voor de 
dienst aan God, ernaast en er tegenaan moeten lezen. 
Verhalen waarin jong en oud, oud en jong en oud met oud, met 
elkaar verbonden wordt, verbonden is en verbonden blijft. 
 
Tussen nu en 29 december blijf ik nog het aanspreekpunt voor 
uw pastorale vragen in wijk 2. 

Ds. Wim den Braber 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 

Cluster zorgcentra en aanleunwoningen 
Een nare val leidde zaterdag 19 oktober plotseling het einde in 
van het leven van zr. Henny Kraaijeveld-Seinen in.  

Maandag 21 oktober overleed ze op de leeftijd van 90 jaar. 
Zaterdag 26 oktober leidde collega Jelsma de dankdienst voor 
haar leven. In de app van wel en wee schreef hij: optimisme, 
vertrouwen en er zijn voor anderen typeerden haar. En ik zou 
eraan toe willen voegen: en ze was een zonnetje op haar plekje 
in De Hoekstee. 
Dat allen die haar missen met warmte en dankbaarheid aan 
haar terug zullen denken. 
 
Vrijdag 8 november hoop ik om 18.30 uur in het Atrium in 
Oldenhaghen en om 19.45 uur in de zaal in Nijenhagen het 
Heilig Avondmaal te bedienen Dat is dan ook de laatste keer 
dat ik als pastor van het cluster daar de weeksluiting zal 
verzorgen. Vanuit verschillende gesprekken is mij duidelijk 
geworden dat de beleving van de viering van het Heilig 
Avondmaal sterker wordt als ik als predikant dan ook een toog 
draag. Met dank aan collega Jos Hoogstede die mij daarin 
voorging. 

Ds. Wim den Braber 
 
 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

 
Jongerenwerker: Dhr. E-J. Haselhorst 
  jongerenwerker@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: wo en do in Pand25 
 
Opgave catechisatie 15-17 jaar 
Hoi! Vanaf de woensdag na de herfstvakantie is er voor jou  
(15-17-jarige) catechisatie. Je gaat hopelijk zien hoe fijn en 
rustgevend het is om Jezus te volgen en wat voor uitwerking 
dat heeft op jouw leven. Vanaf woensdagavond 6 november 
elke twee weken in Pand25 van 19.30 uur tot 20.30 uur. Je kunt 
je bij mij opgeven. 
 
Bereikbaarheid jeugdwerker 
Op deze plek wil ik even laten weten dat ik op woensdag en 
donderdag in Pand25 ben. Als ik niet aan de voorkant zit, kun je 
aan de zijkant even spieken, want dan zit ik waarschijnlijk op 
het Kerkelijk bureau te werken. Altijd welkom voor koffie of 
thee! Wil je zeker weten dat ik er ben, app of mail dan ff.  
De rest van de week en weekend probeer ik appjes en belletjes 
zoveel mogelijk meteen te beantwoorden, maar dan kan het 
iets langer duren. Als het je te lang duurt kun je het beste 
gewoon nog een keer appen, haha. Is het urgent, dan mag je 
altijd bellen! Dan bi'j dr met op de heugte 😉  
 
Feedback en tips 
Gemeente ben je samen. Dat ik hier werkzaam mag zijn vind ik 
heerlijk. En ik heb ook al gemerkt dat er veel mensen zijn die 
graag mee willen werken/denken. Daar ben ik enorm dankbaar 
voor. Vooral ook de jonge gezinnen weten me goed te vinden, 
geweldig! Blijf dit ook alsjeblieft doen! Want samen bouwen 
we aan het Koninkrijk waarin we God, onszelf en elkaar beter 
leren kennen. Door geloof te leven, te beleven en uit te leven. 

Egbert-Jan Haselhorst 
 
 
 

PaKaN! 
pakan@pkn-ommen.nl 

 
Activiteitenagenda 

Datum + tijdstip Wat Waar 
Elke 
zondagochtend 

Kindernevendienst  
en kinderoppas 

Meerdere 
kerken 

Vrijdag  
8 november  
18.30-19.15 uur 

Kinderkoor  
‘Een vrolijk geluid’ 
 

De Kern, boven-
verdieping  
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Vrijdag  
8 november 
19.15-20.15 uur 

Club N-joy Ommen  
(groep 5 t/m 8) 

De Kern, Kelder 

Vrijdag  
8 november 
19.00-20.00 uur 

Tienerclub  
(12 t/m 15 jaar) 

Pand25 
(Brugstraat 25) 

Zondag  
10 november 
09.30-10.30 uur 

Bible Basics 
(basiskennis Bijbel) 
(groep 7 en 8) 

Pand25 
(Brugstraat 25) 

Zondag  
10 november 
09.30-11.00 uur 

Tienerdienst  
(12-18 jaar) 

Pand25 
(Brugstraat 25) 

Dinsdag  
12 november 

19.00-20.00 uur 

Wikiclub Witharen/ 
Vinkenbuurt  
(groep 5 t/m 8)   

Gebouw Irene, 
Witharen 

Vrijdag  
15 november 
19.15-20.15 uur 

Club N-joy Ommen  
(groep 5 t/m 8) 

De Kern, Kelder 

Maandag  
18 november 
19.00-
20.00/20.30 uur 

Catechisatie  
(12 t/m 15 jaar) 

De Kern 

Dinsdag  
19 november 

19.00-20.00 uur 

Wikiclub Witharen/ 
Vinkenbuurt  
(groep 5 t/m 8) 

Gebouw Irene, 
Witharen 

Vrijdag  
22 november  
18.30-19.15 uur 

Kinderkoor  
‘Een vrolijk geluid’ 
 

De Kern, boven-
verdieping  

Vrijdag  
22 november 
19.15-20.15 uur 

Club N-joy Ommen  
(groep 5 t/m 8)  

De Kern, Kelder 

 
 
 

Plaatselijk kerknieuws 
 

 
Overige adressen 
Oldenhaghen 
 H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen 
Saxenburg Medisch Centrum 
 J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg 
Isala Kliniek 
 Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten 
naar: 
 
Hervormde gemeente 
27-10 Dhr. R. Hamberg 
 Mw. M. Hagedoorn-Schottert  
03-11 Mw. J. Luisman-van Gerner 
 Mw. J. Roddenhof-Pannen 
 
Vinkenbuurt 
27-10 Mw. A. Hekman 
03-11 Dhr. en mw. Hasselo 
 
Gereformeerde kerk 
06-10 Mw. R. Schuttert 
13-10 Dhr. A. Veldman 
20-10 Mw. K. Lindenhols 
27-10 Mw. H. Overwijk-Noppert 
 
Witharen 
20-10 Dhr. A.G. Petter  
27-10 Dhr. H. de Boer 
 
 

Gezamenlijke berichten 
 
21 november Wat betekent bidden voor jou, voor u? 
Deze vraag is het thema voor de Regionale Pastorale Inspiratie- 
en Ontmoetingsavond op deze avond (voorheen ambtsdragers-
conferentie). 
We beseffen dat dit een heel persoonlijke vraag is. Goed om 
voor jezelf te overdenken? Verrijkend om van anderen te 
horen? Ellen Kolthof, kerkelijk werker uit Hardenberg, zal het 
onderwerp inleiden en met ons bespreken. 
We zouden het fijn vinden veel ambtsdragers, ouderlingen, 
diakenen, contactpersonen en andere gemeenteleden te 
mogen ontmoeten. 
Datum: donderdag 21 november. 
Adres: De Schakel, Lage Doelen 3a, 7772 BL Hardenberg. 
Tijd: inloop 19.45 uur, de avond begint om 20.00 uur. 
Graag even een mail als je/u van plan bent te komen. 

Namens de voorbereidingscommissie, Jan Heijink 
 
Interkerkelijke Commissie Kerken-open 
Van de R.K. kerk, N.G.K Het Baken, Hervormde gemeente en 
Gereformeerde kerk. 
Door het verlaten van enkele commissieleden zijn wij op zoek 
naar een aantal vrijwilligers, die ons team willen versterken. 
Het gaat vooral om het organiseren van de 4 Bissingh 
woensdagen, de Kerstfair en Monumentendag in de 
Hervormde kerk aan het Kerkplein.  
Voor inlichtingen en opgave Bert Vosjan. 
 
Roze viering in Amsterdam 
Afgelopen zondag, 27 oktober, 
hebben wij (zie foto) de eredienst 
van Stichting Evangelische Roze 
Vieringen in Amsterdam 
bijgewoond. 
Al 35 jaar worden éénmaal per 
maand deze vieringen 
georganiseerd voor de LHBTI 
gemeenschap en iedereen die zich 
daarmee verbonden voelt.  
Aan het begin van de dienst werden wij als werkgroep uit 
Ommen speciaal welkom geheten. 
Mooie liederen onder begeleiding van de LHBTQ-band. 
Voorganger was ds. Arjen ten Brinke uit Almere. Hij hield een 
indrukwekkende preek over hoe om te gaan met lijden (een 
poging dit samen te vatten zou deze preek geen recht doen). 
Na de preek was er de mogelijkheid voor het aansteken van 
een kaars, het inleveren van een gebedsintentie (deze werden 
opgedragen zonder voor te lezen) of een persoonlijk gebed met 
voorganger. Na afloop van de dienst was er gelegenheid voor 
een gezellig samenzijn met een drankje, vrijwel iedereen 
maakte daar gebruik van.  
Dat het een roze dienst was hebben we niet echt gemerkt, 
hooguit dat de voorganger vertelde getrouwd te zijn met een 
vrouw, meestal niet relevant, maar kennelijk wel van belang 
om dat deze middag te melden.  
Wij allemaal hebben dit als een mooie dienst ervaren. 

Namens de werkgroep, Wieb van der Veen 
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Vervoer naar de kerk – herhaalde oproep 
Tot een aantal jaar geleden was er een vervoersdienst naar de 
morgendiensten in de kerk voor gemeenteleden die niet 
(meer) in staat waren zelfstandig naar de kerk toe te komen. 
Deze vervoersdienst bestond uit een groep vrijwilligers die 
volgens een rooster om de zoveel weken het vervoer 
verzorgden. We willen in kaart brengen of er op dit moment bij 
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gemeenteleden behoefte is aan vervoer naar de kerk én of er 
mensen zijn die zich aan zouden willen melden als rijders. 
Wanneer er vraag is naar vervoer én wanneer er voldoende 
rijders gevonden kunnen worden zal de vervoersdienst weer 
worden opgestart. We zouden graag minimaal 8 rijders vinden, 
zodat de rijders ongeveer 6 keer per jaar aan de beurt zijn. 
Mocht u behoefte hebben aan vervoer naar de kerk of mocht u 
zich aan willen melden als rijder, dan vragen wij u dit voor  
22 november kenbaar te maken bij de diaconie via  
herv-diaconie@pkn-ommen.nl of  
dinsdag- of donderdagmorgen telefonisch bij het kerkelijk 
bureau 451338 

De diaconie 
 
14 november High Tea 
Op deze donderdagmiddag organiseren de 
pastorale werkgroepen weer een gezellige high 
tea in Pand25. U bent van harte welkom van 
14.00 tot 16.30 uur! 
De high tea is een moment waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten en kunnen bijpraten onder 
het genot van een heerlijk kopje thee of koffie. Echt een plek 
voor ontmoeting en verbinding. Er wordt weer gezorgd voor 
een groot assortiment lekkernijen, gebakken door de vrijwillige 
baksters. Iedereen is welkom, jong en oud. Het wordt vast erg 
gezellig. Geeft u wel even door dat u komt, dan weten wij waar 
we op kunnen rekenen. Mocht u geen vervoer hebben dan 
regelen wij dit voor u.  
Opgave bij:  Ada van der Snel  

Jolanda van Beesten 
Wilma Ekkelkamp 
Dineke van Beesten 

 
21 november Ouderenmiddag 
Op deze donderdag is er weer ouderenmiddag in Oldenhaghen. 
De aanvang 14.30 uur. De spreker is Thea Kroese, bekend van 
TV oost. Zij gaat wat vertellen over kerkelijke gebruiken en zal 
een aantal mythes vertellen! 

De ouderencommissie 
 
24 november Eeuwigheidszondag 
De laatste zondag van het kerkelijk jaar.  
‘s Morgens in de diensten in Vinkenbuurt en Ommen worden 
de namen genoemd van hen die het afgelopen jaar zijn 
overleden. Ook worden er kaarsen aangestoken voor elk 
overleden gemeentelid en een kaars voor allen die ook in onze 
gedachten zijn, maar wiens naam niet wordt genoemd. 
Gemeenteleden en nabestaanden zijn welkom in de dienst.  
In Ommen is er gelegenheid om voor de dienst, bij 
binnenkomst via Jipp zijde, een kaarsje aan te steken voor 
iemand die in je gedachten is. In Vinkenbuurt kan dat tijdens de 
dienst. Na de dienst is er in Vinkenbuurt gelegenheid om 
samen koffie te drinken. In Ommen is er voor gemeenteleden 
gelegenheid tot koffiedrinken in Pand25. Genodigde 
nabestaanden kunnen na de dienst ook in de kerk blijven. Zij 
kunnen dan het steentje in ontvangst nemen en bij een kopje 
koffie nog wat napraten.  Predikanten, pastoraal medewerkers 
en ouderlingen zijn verdeeld over de kerk en Pand25 aanwezig. 
U bent van harte welkom. 

Commissie Eeuwigheidszondag 2024 
 
Oud ijzercontainer 
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij  
Gerrit van Keulen, Emslandweg. De verkoopopbrengst komt 
ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen. 
 
Collecten 
13-10 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 178,52 € 199,16 € 90,34 
Vinkenbuurt 35,30 40,20 
Kerk Vinkenbuurt 31,00 

20-10 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 152,20 € 222,91 € 120,70 
Vinkenbuurt 38,55 46,05 
Kerk Vinkenbuurt 41,85 
 
27-10 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 152,77 € 423,22 € 119,75 
Vinkenbuurt 20,00 45,40 
Kerk Vinkenbuurt 16,40 
 
Giften 
Voor de kerk 
€      30,00 via dhr. A. van der Vegt 
€    100,00 via dhr. W. ten Kate 
€ 1.000,00 via ds. J. Hoogstede 
 
Voor de diaconie 
€   30,00 via dhr. A. van der Vegt 
€ 100,00 via dhr. W. ten Kate 
€   50,00 via ds. J. Hoogstede (slachtoffers Midden-Oosten) 
€   20,00 via Kerkelijk Bureau (giro 555) 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
20 november Uitnodiging voor de gemeenteavond  
De avond begint om 19.30 uur in De Kern 
Agenda: 
1. Opening en welkom 
2. Begroting 2025 Kerk en Kern 
3. Begroting 2025 Diaconie 
4. Begroting Kerkventers 
5. Enkele Punten: o.a. beroepingscommissie 

Namens de kerkenraad, E. Martens, 2de scriba  
 
Kerstattenties 
Ouderlingen, diakenen, en contactpersonen. 
We gaan de kerstattenties weer voorbereiden. Willen jullie 
inventariseren hoeveel extra attenties er in jullie sectie nodig 
zijn? Het gaat om gemeenteleden waarvan jullie denken dat 
het goed is dat ze een attentie ontvangen! 
Het betreft dus niet de 80+ en de weduwen/weduwnaars. Deze 
adressen hebben we opgevraagd bij de ledenadministratie en 
zijn ons bekend. 
De extra attenties kunt u doorgeven voor 25 november bij: 
Joke Hogenkamp of Allina Kremer. 

De diaconie 
 
Giften 
Voor de Kerk 
€ 20,00 via een contactpersoon. 
 
Stichting Mensenkinderen 
€ 50,00 via ds. Jelsma  

Hartelijk dank 
 
 
 

Vorming 
 

 
14 november Filmavond ‘Waar ben je, Adam?’ 
Op deze donderdagavond wordt er om 20.00 uur in De Kern 
een bijzondere film (documentaire) vertoond met als titel 
‘Waar ben je, Adam?’ Een indrukwekkende Oekraïense  
documentaire over het leven van de Grieks-Orthodoxe 
monniken op de berg Athos. De film werd al in filmhuizen en 
kerken in Nederland vertoond aan 200.000 mensen.  
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De documentaire wordt ingeleid door de 
Oekraïense Katja Novikova. Zij zal die 
avond een korte inleiding geven op de 
orthodoxe spiritualiteit en is na afloop 
nog beschikbaar om vragen te 
beantwoorden. Een kaartje kost € 10,00. 
Dit is deels bestemd voor de bestrijding 
van de onkosten én komt ten goede aan 
noodlijdende Oekraïense families. Er kan 
contant betaald worden die avond of via 
een QR code. In verband met de koffie is 
het fijn te weten hoeveel mensen er komen. Dus graag een 
bericht naar ds. Kest Jelsma om te reserveren. 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
 
Amaryllis actie SOVO 
Ook dit jaar is er weer een Amaryllis actie 
gehouden voor onze projecten in 
Oekraïne. Er is nog een beperkt aantal te 
bestellen, op is op.  
Voor wie bollen besteld heeft, deze kunnen worden opgehaald 
in De Kern. 
 
9 november Studiedag in de Van 
Dedemkerk, Dedemsvaart.  
's Morgens gaat het koor aan de 
slag en 's middags wordt iedereen die van zingen houdt of 
graag hiernaar luistert, uitgenodigd te komen. Onder leiding 
van Eske Tibben, alt en Roele Kok, bas, een tweetal jonge, 
professionele solisten, wordt een zangworkshop gehouden. Er 
wordt samen gezongen en u hoort ook alvast een klein deel 
van het concert dat op 30 november in dezelfde kerk wordt 
uitgevoerd. Iedereen is welkom. Na afloop is er een hapje en 
een drankje vanwege het 45-jarig bestaan van het Sallands 
Bachkoor. U kunt dan ook alvast een kaart kopen (mét korting) 
voor het concert op 30 november. Welkom! 
 
16 november ‘Met jong talent het oude jaar uit’ 

Martin Mans (orgel/piano) en speciale gast:  
jong talent Luc Budding (orgel) in de W. H. 
Zwart Hal, Grensweg 17 te Lemelerveld om 
20.00 uur. U kunt reserveren:  
 0572-371838 (Huetink), of via de site.  
Kinderen t/m 12 jr. gratis toegang.  
 

23 november 10 jaar zingend naar de zondag 
In de Hessenweg kerk in Heemse zal D.V. deze zaterdag een 
zangavond worden gehouden. Zoals u dat van ons gewoon 
bent zullen we ook in deze editie zingen uit de bundel Johannes 
de Heer. De Liederen die we deze avond zingen zullen de 
bekendere liederen zijn. De collecte wordt geschonken aan 
OpenDoors. We zijn dankbaar dat de collecte opnieuw 
verdubbeld wordt!  
Adres: Hessenweg 47, Hardenberg. Organist: Ellert Bos. 
Aanvang: 19.30 uur. Van harte welkom! 
 
 
 

Gebedspunten 
 

 
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor 
te bidden of te danken.  
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in 
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag 

en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er 
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en 
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 
Bidt en dankt u ook mee? 
 
Gebedspunten 

Laten we bidden dat we geen haat, maar liefde zaaien, 
geen wanhoop, maar hoop verspreiden en geen 
ongenadig oordeel spreken, maar woorden van 
genade.  
Laten we bidden dat we vanuit onze liefde voor God, 
onze naaste zullen liefhebben als onszelf. 
Laten we bidden dat we niet gericht zullen zijn op wat 
er mist in ons leven, maar dat we iedere dag dankbaar 
zijn voor wat we van God hebben gekregen. 
Laten we bidden om Gods nabijheid, kracht en herstel 
voor alle mensen die lichamelijk of psychisch ziek zijn.  
Laten we God danken voor de mensen die een 
geslaagde operatie of ziekenhuisbehandeling hebben 
ondergaan, hersteld zijn na ziekte, of een goede 
uitslag hebben ontvangen na ziekenhuisonderzoek. 
Laten we bidden om Gods zegen en leiding bij alle 
activiteiten die voor de jeugd worden georganiseerd. 
Dat de jongeren hierdoor Gods liefde voor hen mogen 
ontdekken en dat ze God, elkaar en zichzelf steeds 
beter zullen leren kennen.  
Laten we bidden dat steeds meer mensen de kracht 
van het gebed zullen ontdekken en zich op God zullen 
gaan richten met hun zorgen, maar ook met hun dank. 

 
Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de 
gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres: 
gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de 
verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen 
naar dit mailadres. 
 
 

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 22 november. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 12 november voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via 
E-mail: 
(Eind-)Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
   463928 
   kerkvensters@pkn-ommen.nl 
  of in de brievenbus bij de ingang van De Kern 
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden 
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte. 
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij 
in te korten. 
Adressen zie Kerkvensters nr. 20 
 
 

Diversen 
 

 
Puzzelhoekje 

 
Hallo meisjes en jongens, 
Omdat de vorige puzzel eigenlijk te moeilijk was tellen we die 
niet mee. 
Zoals je ziet is dit een woordzoeker. De woorden kunnen alle 
kanten op staan. Ook schuin. 
 
 
 
 
 

mailto:gebedskalenderommen@live.nl


9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJBEL  GEMEENTE    KOFFIE   
KERK  EREDIENST  LIMONADE 
ORGEL  ZANDLOPER  MENORAH 
KOSTER  LBG   LECTOR 
PILAAR  GRAFZERK  WEBSIDE 
PREEKSTOEL KERKKLOK  KAARS   
PAASKAARS ORGELPIJP  DOOPVONT 
PREEK  CANTORIJ  LIEDBOEK 
KANDELAAR AVONDMAAL     AMEN 
PSALMEN KINDEREN  BIDDEN 
ZINGEN  KINDERNEVENDIENST ZEGEN 
SCHAAL  BUSJE   LIEFDE 
COLLEKTE OUDERLING     JEZUS 
DOMINEE DRINKEN  GOD (3X) 
 
Oplossing mag je sturen naar Willemien Eilander. 
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Jongerendienst 
 

Zondag 17 november 
19.00 uur - Hervormde kerk Ommen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                     

Met medewerking van: 
 

Ds. Karel Hazeleger  
Band Breathe 

World Servants  
 

 
 
 
 
 
 

Thema: Tijd voor..?! 

Een fijn weerzien, samen kerk zijn, aanbidding,  

verbinding en ontmoeting.  

Daar maak je toch tijd voor..?!        
 


