Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

23 jaargang No. 12

De Blauwe Koepelkerk

‘Heer, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.
Uw luister aan de hemel wordt bejubeld
door de mond van kinderen en zuigelingen’.
(Psalm 8:2)

Een vriend van mij was op kamers gaan wonen. Zijn vader
vroeg aan hem of hij in die grote studentenstad nog wel eens in
de kerk kwam. Mijn vriend antwoordde zijn bezorgde vader dat
hij regelmatig op zondagen in de blauwe koepelkerk te vinden
was. Dat stelde de vader gerust. Immers in Smilde, waar hij vlak
bij woonde, had je de koepelkerk. Een kerk met een
koepelvormig dak. De vader ging er van uit dat ze in Groningen
eenzelfde soort kerk hadden, maar dan met een blauw dak. Pas
veel later ontdekte hij dat zijn zoon met de blauwe koepelkerk
de ‘vrije natuur’ bedoelde met als blauwe koepel de
hemel/lucht.
Toch zijn natuur en kerk meer met elkaar verbonden dan wij
soms denken. Volgens Calvijn waren er twee boeken waarin je
God kon ontdekken. Het eerste boek dat was de Bijbel, het
Woord van God dat iedere zondag in de kerkdienst centraal
stond. Het andere boek was voor hem de natuur. Wanneer je,
volgens Calvijn, met aandacht naar de natuur keek dan kon het
niet anders of dan moest je daarin wel de Schepper, God
ontdekken.
Geldt dat nog voor vandaag? Kunnen wij als moderne mensen
nog met verwondering naar de natuur kijken? Kunnen wij in de
blauwe koepelkerk nog God ontdekken? Of zitten onze kennis,
evolutie en wetenschap ons in de weg?
Voor de dichter van Psalm 8 is het duidelijk dat de natuur Gods
schepping is. In de natuur zie je Gods natuur terug. Je kunt het
zien, horen en voelen. Het is tastbaar dichtbij en tegelijk
ontsnapt het ook aan je voorstellingsvermogen. Het roept de
vraag op of dit alles alleen maar toeval is of dat er ook een
gedachte achter zit, er een schepper aan ten grondslag ligt?
Ik hoop dat wij deze zomer met veel plezier in de natuur zullen
verblijven. Ik hoop ook dat wij soms zomaar even mogen
ontdekken dat wij ons midden in de blauwe koepelkerk
bevinden. Ons verwonderen en het dan de dichter nazeggen:
‘Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.’
Of het uitzingen met Elly en Rikkert (Lied 8B): ‘Heer, hoe
heerlijk is uw naam’!

Ds. Henry Dorgelo

Vrijdag 14 juni 2024

Leesrooster

Za. 15 juni Marcus 4:13-23

Zo. 16 juni Marcus 4:24-34
Ma. 17 juni Jesaja 30:1-8
Di. 18 juni Jesaja 30:9-18
Wo. 19 juni Jesaja 30:19-26
Do. 20juni Jesaja 30:27-33
Vr. 21 juni Jesaja 31:1-9
Za. 22 juni Psalm 43

Zo. 23 juni Marcus 4:35-41

Ma. 24 juni Psalm 85

Di. 25 juni Handelingen 8:1b-13
Wo. 26 juni Handelingen 8:14-25
Do. 27 juni Handelingen 8:26-40
Vr. 28 juni Psalm 30
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Zondag 16 juni

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur: Ds. J.F. Hoogstede, doopdienst
Organist: Wim de Just

Ouderling van dienst: Dhr. A. Veurink
Kindernevendienst: Alle groepen

Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl

Dhr. B. Dubbink

Dhr. J. Vosjan

Mw. M. Vosjan
Afgevaardigde Gk: Mw. A. Pasjes-Vrielink

U kunt koffiedrinken na de dienst

Gastdame/-heren:

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. H. Dorgelo
Organist: Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink

Kinderneven-/Tienerdienst: Geen

Ommen Samen kerk
19.00 uur:

Organist:

Ouderling van dienst:
Gastdame/-heer:

Ds. H. Dorgelo
Wim de Just

Mw. J. van Beesten
Mw. J. Beniers
Dhr. J. Companje

Gereformeerde kerk

Ommen Samen kerk
09.30 uur:
Organist:

Ds. A. de Vries, Nijverdal
Riekus Hamberg
Ouderling van dienst: Dhr. J. Slotman
Kindernevendienst: Alle groepen

Online: www.kerkomroep.nl
Gastdame/-heer: Dhr. G. Tent

Mw. T. Veurink-Altena

Witharen
10.00 uur: Ds. K. Jelsma
Organist: Klaas Schaap

Ouderling van dienst: Mw. I. Bremmer

Weekopening, -sluiting

Oldenhaghen

Vrijdag 21 juni 18.30 uur:  Ds. W. Hoorn
Nijenhaghen

Vrijdag 21 juni 19.30 uur:  Ds. W. Hoorn

Zondag 23 juni

Hervormde gemeente

Ommen
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo
Organist: Riekus Hamberg

Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar

Kindernevendienst: Alle groepen

Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl

Gastheren: Dhr. W. ten Kate

Dhr. W. Schuurman

Dhr. A. van der Vegte
Vinkenbuurt
10.00 uur: Ds. J.F. Hoogstede, doopdienst
Organist: Margriet Hierink

Ouderling van dienst: Dhr. H. Kippers
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen

Ommen Samen kerk

19.00 uur: Ds. B.G. Breunesse, Hardenberg
Invulling door gemeenteleden

Organist: Geen

Ouderling van dienst: Geen

Gastdames: Mw. A. Bolks

Mw. M. Hekman

Gereformeerde kerk

Ommen
09.30 uur: Ds. K. Jelsma
Organist: Lydia Volkerink

Ouderling van dienst: Dhr. R. Timmerman
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkomroep.nl
Gastheren: Dhr. G. Welink

Dhr. J. Slotman

Witharen

10.00 uur: Mw. G. Mateman, brugdienst
Kindernevendienst

Organist: Freddy Bruins

Ouderling van dienst: Dhr. H. Petter

Ommen Samen kerk/De Kern
16.30 uur: Kliederkerk

Weeksluiting

‘t Vlierhuis
Maandag 24 juni 10.30 uur: Mw. G. Mateman

Oldenhaghen
Vrijdag 28 juni 18.30 uur:  Ds. J. Riemersma
Nijenhaghen

Vrijdag 28 juni 19.30 uur:  Ds. J. Riemersma



Bij de diensten

16 juni Collecte Soedan
Hongersnood dreigt voor Sudanezen.
Conflict, armoede en honger: voor veel ZOAC.,
Soedanezen is het leven al meer dan 30 jaar
een worsteling. In april vorig jaar escaleerde het conflict tussen
het regeringsleger SAF en het paramilitaire leger, de RSF.

by Ch-¥ Sindsdien woedt in Sudan een
bloedige oorlog.
Van de ruim 48 miljoen inwoners
van het land zijn inmiddels
8,2 miljoen mensen op de vlucht
geslagen voor het geweld. De
meeste Sudanezen zijn gevlucht
uit de hoofdstad Khartoum en
verschillende staten in de regio
Darfur. De grote meerderheid van
hen (6,5 miljoen) verblijft nu in
andere delen van Sudan; een deel
is naar omliggende landen gevlucht. Mensen lijden niet alleen
onder het oorlogsgeweld, maar ook aan het alsmaar groeiende
tekort aan voedsel. Bijna 18 miljoen mensen zijn er niet zeker
van dat ze morgen iets te eten hebben: dat is 37 procent van
de Sudanese bevolking. Zeker 6 miljoen van hen balanceert op
het randje van acute hongersnood.
‘Dit komt onder meer door het gemiste plantseizoen in 2023,
een slechte oogst als gevolg van het conflict, wijdverspreide
onveiligheid, hoge inflatie en nauwelijks toegang tot
humanitaire hulp’, vertelt Mahlet Tekalegne, programma-
directeur van ZOA in Sudan. Tot april 2023 werkte ZOA in
Sudan aan wederopbouw. Na het uitbreken van het conflict in
april vorig jaar verleent ZOA noodhulp.
Op 16 juni is er daarom een collecte voor de noodhulp in
Soedan. Deze collecte zal door de diaconieén worden
aangevuld met € 1.500. Van harte aanbevolen!
Wilt u geld overmaken voor deze collecte. Maakt u het dan
over naar NL41RABO 0373 7386 68 t.n.v. de Hervormde kerk
of naar NL 77 RABO 0348 9043 71 t.n.v. de Gereformeerde
kerk, onder vermelding van ZOA Noodhulp Soedan.

Hervormde gemeente

—emeciiik et

Collecten

16 juni

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk

Uitgangen: Bloemenfonds / zending

23 juni

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk

Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind

Ommen

16 juni: Levi Veneberg

23 juni: Pip Kikkert

Kinderoppas

Ommen

16 juni: Sharon Hekman
Samantha Zwanepol

23 juni: Linda van de Meeberg

Maaike Sportel

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt
Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman

Gereformeerde kerk

Collecten

16 juni

Ommen

15t Collecte: Diaconie

2% Collecte: Kerk

39 Collecte: ZWO

Noaberkerk Witharen

15t Collecte: Diaconie

2% Collecte: Kerk

39 Collecte: Noaberkerk

Zendingsbakjes: ZWO0

23 juni

Ommen

15t Collecte: Diaconie

2% Collecte: Kerk

39 Collecte: ZWO

Noaberkerk Witharen

15t Collecte: Diaconie

2% Collecte: Kerk

39 Collecte: Noaberkerk

Zendingsbakjes: ZWO0

Kinderoppas

Ommen

16 juni: Marloes Kassies
Marlies Veldman

23 juni: Maartje Herbert
Ellen Horsman

Witharen

23 juni: Yvonne Meijer

Wijkberichten

Jarigen 80+
Onderstaande gemeenteleden hopen
binnenkort hun verjaardag te vieren:

Dhr. W. Schutte

Dhr. H. Lammerink

Dhr. W.H. Bouwman

Dhr. E.A. Paarhuis

Mw. M. de Vries-van Veen
Dhr. G.H. Tempert

Mw. J. de Boer-Veurink
Dhr. J. Thalen

Mw. G. Tijhuis-Bouwhuis
Mw. W. v.d. Vegte-v.d. Heide
Mw. L.J. Engel-Katerberg
Dhr. W. Prins

Dhr. G.H. Veerman

Mw. M.H.A. Bouw-Sierink
Mw. J. Roddenhof-Pannen
Dhr. G.J. Scheppink,

Dhr. E.J. Klingenberg

We wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend
nieuw levensjaar toe.



Noord-West

Predikant: Ds. H. Dorgelo
< dsdorgelo@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: maandag vrije dag

Coérdinator: Mw. W. Ekkelkamp-Koopman

D herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Bij de diensten

Zondag 16 juni vervolgen wij onze lezing uit het Bijbelboek
Handelingen. Centraal staat dan het verhaal van Stefanus, de
eerste Christelijke martelaar. Het is die zondag ook Vaderdag.
Ik ben nog bezig met de vraag of het martelaarschap en het
vaderschap iets met elkaar te maken hebben.

Op 23 juni lezen wij dat het evangelie Samaria bereikt. Daar
woont een zekere Simon de tovenaar. lemand met groot
ontzag onder de bevolking. Toen hij merkte dat Petrus en
Johannes grotere krachten bezaten dan hij wilde hij die van
hen kopen. Gelukkig blijkt Gods Geest niet te koop te zijn.

Alle zieken thuis of elders bidden wij de nabijheid van onze
Heer en Heiland toe.

Gerrit Vogelzang heeft samen met het pastoraalteam NW twee
folders gemaakt. Dank hiervoor.

Doel van de folders is om gemeenteleden en gasten wat
uitgebreider te informeren over onze kerk en het pastoraat in
onze gemeente. De folders komen in de kerk te liggen en de
bezoekmedewerkers en ik zullen de folders bij onze bezoeken
ook uitdelen.

Preeknabespreking met lunch in Vinkenbuurt

Op 2 juni hielden wij in Vinkenbuurt een preeknabespreking.
Vierentwintig gemeenteleden deden hieraan mee. Aan de
verschillende tafels ontstonden mooie gesprekken. Wij sloten
de bijeenkomst af met een gemeenschappelijke lunch, bereid
door Eel en ondergetekende. ‘Gauw nog eens weer doen,” was
één van de reacties.

Openluchtdienst Witharen/Vinkenbuurt

Op 30 juniis er in Vinkenbuurt een openluchtdienst. De
gospelgroep Tehillim uit Nieuwleusen verleent haar
medewerking. Onder de gezamenlijke berichten kunt u
hierover meer lezen.

Studieverlof

De komende drie weken heb ik studieverlof. ledere predikant
in de PKN is verplicht om iedere 5 jaar 520 uur te studeren.
Deze studieverplichting bestaat uit een verplicht gedeelte en
uit een gedeelte dat men zelf in mag vullen. Door de vacature
in onze gemeente was ik nog niet aan mijn studieverplichting
toegekomen. Ik blijf deze weken wel gewoon voorgaan in de
kerkdiensten. Voor de andere zaken zal ds. Tiggelaar mij
vervangen.

Tot Slot...
Het gaat goed met de gesprekken bij mijn contactbezoeken aan
de 80+. Met de gesprekken, voor de rest heb ik wat
tegenwerking van boven. Al drie keer kwam ik met een nat pak
thuis. Hopelijk gaat de zon (letterlijk) wat meer schijnen!
Vrede en alle goeds!
Ds. Henry Dorgelo

Predikant: Ds. J.F. Hoogstede
><  dshoogstede@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: zaterdag vrije dag

Mw. G. van Beesten-Driessen
< herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Coordinator:

Avonddiensten
In de reguliere avonddiensten, waarin ik voorga, staan we stil
bij Paulus’ brief aan de Galaten. Aan hoofdstuk 1 is inmiddels
aandacht geschonken. Nu is het bij een boekenserie of een
filmserie vaak het geval dat je het van a tot z gevolgd moet
hebben. De preken over Galaten probeer ik echter zo te
schrijven dat ze ook ‘los’, op zichzelf te begrijpen zijn. Dus,
mocht u er behoefte aan hebben om een avonddienst bij te
wonen en ik ga die zondag voor, dan hoeft u niet te denken:
‘Een vorige keer was ik er niet, dus nu kan ik het niet volgen.’
Elke keer van harte welkom!

D.V. worden op 16 juni in Ommen de volgende kinderen
gedoopt:

Rein Bos, zoon van Micha en Saskia;

Jens Snijder, zoon van Gerben en Gerjo;

Bram Wispels, zoon van Mike en Mariska.
D.V. wordt op 23 juni in Vinkenbuurt gedoopt:

Femke Sterken, dochter van Lauwrens en Marije.

Ds. Jos Hoogstede

Zuid-Oost

Predikant: Ds. J. Tiggelaar
D<  dstiggelaar@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: via coordinator, maandag vrije dag

Mw. G. van Beesten-Driessen
< herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Coordinator:

Geen berichten i.v.m. vakantie.

Predikant: Ds. K. Jelsma

< dsjelsma@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten
Scriba: Mw. J. van der Heide-Dijkstra

D<  geref-scriba-wkl@pkn-ommen.nl

Wijk 2 waarneming

Predikant: Ds. W. den Braber
><  dsdenbraber@pkn-ommen.nl
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel

< geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl



Pastoraal werker

Ds. W. den Braber
< dsdenbraber@pkn-ommen.nl

Cluster zorgcentra en aanleunwoningen

Op verzoek van collega Wim Hoorn leidde ik vrijdag 7 juni de
weeksluiting en Avondmaalsvieringen in Oldenhaghen en
Nijenhaghen. Het blijft mooi en inspirerend dat wij dat zo in
grote gezamenlijkheid mogen doen. Ik blijf hopen en bidden
dat die gezamenlijkheid er niet pas hoeft te zijn als we in een
woon en-zorgcentrum of in een verpleeginrichting
terechtkomen. Dus laten we de nodiging van de Heer om aan
Zijn tafel te komen zo breed mogelijk maken.

Collega Wim Hoorn neemt de weeksluitingen voor 21 juni voor
zijn rekening.

Predikant:

Ds. W. den Braber

PaKaN!

PakaN!

pakan@pkn-ommen.nl

Activiteitenagenda

Wat

Elke Kindernevendienst en
zondagochtend | kinderoppas

Datum + tijdstip WAAR

Meerdere kerken

Kinderkoor
‘Een vrolijk geluid’

Vrijdag 21 juni
18.30-19.15 uur

De Kern,
bovenverdieping

Interkerkelijk

. . | jeugdactiviteit Sporthal
i;tg(r)c_jag 22 juni (8-12 en 12-18 jaar) De Slaghen
' ‘Ontmoeting en strijd’ | (Slagenweg 1) en
20.00/22.00
/ uur (PKN, Evangelische Ommerbos

Gemeente, NGK)

Overstapdienst
kindernevendienst

Zondag 23 juni Gebouw Irene,

10.00-11.00 uur groep 8 Witharen Witharen.
AtEleven

Zondag 23 juni E)ai!lzeolnedeglfuedne'r':;i Pand25

11.00-12.30 uur | Y (Brugstraat 25)

tieners) (kerk maar
dan anders)

Kliederkerk (voor
jonge kinderen en
hun (groot)ouders)

Zondag 23 juni

16.30-17.30 uur Grote zaal De Kern

Brugdienst
kindernevendienst
groep 8 Herv. en
Geref. Ommen

Zondag 30 juni

09.30-10.30 uur Hervormde kerk

Pand25
(Brugstraat 25)

| Believe?!
16+gespreksgroep

Zondag 28 april
18.00-21.00 uur

Vacatures PaKaN

Het jongerenwerk PaKaN! wordt uitgevoerd door meer dan
100 vrijwilligers. Daar zijn we heel dankbaar voor, maar toch
wordt het steeds lastiger om alle activiteiten uit te kunnen
voeren. Voor enkele commissies zijn er voor volgend seizoen
dringende vacatures. Die hebben we op een rijtje gezet. Maar
ook andere commissies zitten niet in een ruim jasje. Mocht je

interesse hebben, neem dan contact op met de namen
hieronder genoemd.

Vacature

Wat?

Bij wie informatie?

Bible Basics

Kinderen
groep7en8
Bijbrengen kennis
over bijbel.

(1® zondag van de
maand)

Nicky van Dijk
nickyvandijk@live.nl

Tienerdienst

Kerkdienst voor
jongeren 12-18 jaar
(1® zondagochtend
van de maand)

Margreet van der Tol
Laurentvandertol@hotm
ail.com

| believe?!
16+
gespreks-
groep

Geloofsgesprek
jongeren van 16 jaar
en ouder. (laatste
zondagavond van de
maand

Marleen Dunnewind-
Hemstede
Marleen.hemstede@hot
mail.

com

N-joy club

Gezellige avond met
inhoud voor
kinderen van de
basisschool

(6-12 jaar) (elke
vrijdagavond)

Jef Doldersum
jefdoldersum@gmail.co
m

Tienerclub

Gezellige avond
voor kinderen van
12-16 jaar

(om de twee weken
op vrijdagavond).
Afgelopen jaar niet
gegeven!.

pakan@pkn-ommen.nl

Overig

Kinderoppas,
kindernevendienst,
Catechisatie,
kinderkoor,
Wikiclub Witharen,
jeugd-diaconaat,
AtEleven, geloofs-
opvoeding jonge
ouders

pakan@pkn-ommen.nl

PaKaN!

Bestuur
jongerenwerk PKN-
Ommen (algemene
activiteiten, koers)
zowel vrijwilligers
als ambtsdragers
nodig.

Matthijs Boessenkool,
Doriene Boezelman,
Marieke Veneberg, Arjan
Veurink, Nicky van Dijk,
Marijke van Harten,
Reyer van Harten, Kest
Jelsma, Henry Dorgelo
pakan@pkm-ommen.nl

23 juni Kliederkerk
Deze zondag 23 is het weer zover en organiseren we weer een
Kliederkerk met het thema 'Ga je mee op reis?!'. Deze keer
organiseren we deze in De Kern, Bouwstraat 23. Het thema
past goed bij de komende vakantieperiode, samen kijken we
naar de reis van Abraham. We starten om 16.00 uur met een
reis langs verschillende activiteiten; hutten bouwen, allerlei
knutselactiviteiten rondom reizen/vakantie en natuurlijk ook
lekker veel beweegspelletjes! Na de rondreis langs alle
activiteiten verzamelen we voor een korte viering, waarbij het
verhaal op een speelse manier wordt verteld. Hierna is het tijd
voor ontmoeting en wat lekkers te eten en drinken.




Allemaal van harte welkom!
Namens de kliederkerkcommissie, Anita, Karin en Marianne

30 juni Overstapdienst
Afscheid groep 8 van de
. ; kindernevendienst
: "1‘-\" Groep 8 staat in het teken van
.-;_-4] &ip afscheid nemen! Ook bij de
Kok g . kindernevendienst willen we
dit niet onopgemerkt voorbij
laten gaan. Na acht jaar kindernevendienst is het binnenkort
tijd om ook hier afscheid van te nemen!
Op deze zondag om 09.30 uur is de overstapdienst in de
Hervormde kerk. Alle kinderen uit groep 8 die wel eens bij de
kindernevendienst zijn geweest in de Hervormde of de
Gereformeerde kerk, zijn van harte welkom!
Wil je hierbij zijn? Mail dan voor 16 juni a.s. je naam, adres en
mailadres naar Lianne Meulenkamp zodat wij weten op
hoeveel kinderen we kunnen rekenen en we je extra informatie
kunnen sturen. We hopen dat jij ook komt!
De leiding van beide kindernevendiensten

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen
Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen
Saxenburg Medisch Centrum

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg
Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

-

-

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:

Hervormde gemeente

02-06 Dhr. G.W. Corté
Mw. J. Vos-Stegeman

09-06 Dhr. en mw. Huising-Postma
Dhr. Th.A.M. Evers
Dhr. M. Steen

23-06 Mw. A.G. Willems-Stirtjan
Mw. B. Roddenhof

Vinkenbuurt
02-06 Dhr. en mw. Kort
09-06 Dhr. en mw. Dankelman-Winters

Gereformeerde kerk

09-05 Dhr. en mw. Veurink-Paarhuis
12-05 Dhr. en mw. Hogenkamp-v.d. Linde
26-05 Mw. H. Alkema-Visser

02-06 Dhr. B.J. Kremer

Witharen
02-06 Dhr. H. Slotman
09-06 Fam. Vijn

Gezamenlijke berichten

Beste gemeenteleden,

Vorige week dinsdag hebben de beide kerkenraden een goede
gezamenlijke avond gehad over het proces van samengaan.
We hebben gesproken over wat ons samenbindt, samen kan
binden en waar we nog een goed gesprek hebben te voeren.
Naar het idee van beide kerkenraden kunnen we het gesprek
over samengaan verder voortzetten en verdiepen, maar wij zijn
benieuwd naar uw en jouw mening hierover.

De Regiegroep komt op 24 juni bij elkaar om het vervolg te
bespreken en komt daarna ook met een datum voor een
gemeentevergadering waarop we graag met u en jou in
gesprek willen gaan.
Marinus Dunnewind, voorzitter Hervormde gemeente
Gerko Warner, voorzitter Gereformeerde kerk

30 juni Gezamenlijke openluchtdienst Witharen/Vinkenbuurt
Op deze zondag om 10.00 uur is er een gezamenlijke dienst op
het plein van het Buurthuis te Vinkenbuurt.
Voorganger is ds. Henry Dorgelo en er is medewerking van
Gospelgroep Tehillim uit Nieuwleusen.
Thema is: Deze dag is mogelijk gemaakt door God! Er is
kinderoppas aanwezig en tijdens de dienst kunnen de kinderen
naar de kindernevendienst.
Na afloop is er koffiedrinken met natuurlijk wat lekkers erbij.
Bij minder mooi weer houden we de dienst in het Buurthuis.
Wij hopen u/jij/jullie daar te zien, wees welkom.

Annie Petter, Jolanda van Beesten,

Ina Bremmer en Jolanda Willems

Vrijwilligers gevraagd

Namens de gezamenlijke kerken van Ommen, zijn wij op zoek
naar vrijwilligers die op de Bissingh woensdagen 17, 24, 31 juli,
7, 14 en 21 augustus van 13.45 uur tot plm. 17.00 uur, op één
of meerdere woensdagen, willen helpen bewoners van
Oldenhaghen met hun rolstoel in het centrum van Ommen
rond te rijden, koffie te drinken en een ijsje te eten. Zij die
vorig jaar ook meededen worden door ons benaderd!

Graag voor 25 juni opgeven bij:
Henk Veurink, Gerda Wermink, Willem Kramer of
Bert Vosjan

Kloosterbezoek Abdij Koningsoord

Van 13 tot en met 17 mei zijn onder begeleiding van ds. Kest
Jelsma 2 groepen naar een klooster geweest. Beide groepen
gingen een halve week, op woensdag werd er gewisseld. Ik zat
in de tweede groep. Deze keer ging de reis naar Abdij
Koningsoord in Oosterbeek bij Arnhem, de thuisbasis van

17 trappistinnen. Dit is de vrouwelijke tak van de trappisten, bij
velen wel bekend vanwege het bier dat deze monniken
brouwen. De orde is een hervormingsbeweging van de
cisterciénzers, die op haar beurt weer een
hervormingsbeweging is van de benedictijnen. De
hervormingen hielden in het algemeen een versobering van het
leven in de abdij in, om duidelijker uitdrukking te geven aan de
gedane gelofte van armoede. Trappisten en trappistinnen gaan
gekleed in een wit habijt, met er overheen een zwart scapulier
en om het middel een bruine riem. De trappistinnen dragen
daarbij een zwarte, zogeheten, sluier op het hoofd.

Het kloostercomplex dateert uit 2008. De zusters verlieten
toen hun vertrouwde klooster in Berkel Enschot, dat vanwege
stadsuitbreiding van Tilburg geen plek van stilte meer kon zijn.
De zusters kochten toen in de bossen bij Oosterbeek een
voormalige grootschalige voorbeeldboerderij, de
Johannahoeve, die vanwege tegenvallende opbrengsten op de
schrale Veluwse zandgrond haar deuren moest sluiten. Nadat
de hoeve jaren in gebruik is geweest bij de missionarissen van
‘Mill Hill’. zijn er toen deze contemplatieve zusters
neergestreken. Daarvoor werden er verschillende gebouwen
gesloopt en werd er een compleet nieuw klooster gebouwd. De
nieuwbouw moest binnen de bouwkavel van de oude boerderij
vallen. Een klooster heeft in het algemeen in het midden een
vierkante binnentuin, met er omheen de kloostergang waar de
verschillende vertrekken en ook de kerk aan liggen. Een
Katholieke kerk is naar het oosten gericht. Dat kwam hier niet
overeen met de bouwkavel. Oplossing hierbij was dat de
binnentuin een stukje gedraaid werd ten opzichte van de
buitenmuren. Dit is duidelijk zichtbaar op de luchtfoto op de
website van de abdij.



Het geheel is een comfortabel praktisch gebouw, maar het mist
wel de charme van een eeuwenoud klooster. De bij het
klooster behorende landerijen zijn verworden tot een
natuurbegraafplaats en dragen zo, naast een boekbinderij,
abdijwinkel en iconenatelier, bij aan de inkomsten van de abdij.
Wie dacht gedurende deze dagen lekker uit te kunnen slapen
onder een rijk Rooms dekbed, kwam bedrogen uit. De eerste
dienst, de nachtwake, begon om 04.30 uur, waardoor rond
04.00 uur de wekker afging. Heel bijzonder om in het eerste
daglicht in de kerk te zitten. De nachtwake bestaat uit het
reciteren van Psalmen en gebeurt a capella. Daarna nog even
een wandeling in het ochtendgloren langs de bosrand van het
glooiende kloosterterrein. Verderop een kapelletje met nog
brandende kaarsjes, een ree schiet geschrokken weg het veld
in. Elke dag zijn er 7 diensten in de kerk, die worden
afgewisseld met studie en arbeid. De Psalmen en liederen zijn
te vinden in verschillende bundels en op velletjes van al dan
niet geplastificeerd papier. Het is een hele boekhouding om
alles te volgen en dan zijn er ook nog de ongeschreven
kerkregels, waardoor er soms plotseling een halleluja opduikt
of juist delen worden overgeslagen. De laatste dienst voor de
nachtrust is de completen, waarna de vriendelijk glimlachende
abdis iedereen bij wijze van zegen met wijwater besprenkelt.
Volgens Kest, die al een paar dagen ervaring had met de vorige
groep, kon je er prima op slapen. Na de brillenglazen weer
afgedroogd te hebben verlieten we de kerk. De kerk oogt van
binnen tamelijk futuristisch en sober. Wel is er een mooi rond
glas in lood raam met blauwe kleuren.
De maaltijden voor de gasten waren in de gastenrefter en
werden in stilte gehouden. Het afwassen deden we
gezamenlijk. De vorige groep had voor ons bij wijze van
welkom een banaan met inscriptie achtergelaten. Dat de
zusters sterk vergroeid zijn met hun dagritme merkten we toen
ik mij met 2 andere groepsleden had vergist in de aanvangstijd
van het ontbijt. We werden gekapitteld door de gastenzuster
die duidelijk not amused was. Volgens haar was het ook weer
geen doodzonde, maar ik kreeg de indruk dat we er niet ver
vanaf zaten.
Vast onderdeel van het kloosterbezoek is een gesprek met één
van de kloosterlingen. In dit geval was het zuster Scholastica,
die ons vertelde vanuit haar dagelijks leven als analiste op een
laboratorium in Den Bosch, letterlijk door God geroepen te zijn
om in het klooster te gaan. Vervolgens kan het tot 9 jaar duren
voor iemand daadwerkelijk tot de communiteit behoort. Men
gaat duidelijk niet over één nacht ijs. Op de dag van vertrek
was koningin Maxima jarig. Ook bij het klooster werd de vlag
uitgestoken en in de terts werd door zuster Dominica gebeden
voor een maximaal gezegende dag voor de koningin. Dat
veroorzaakte een glimlach op de gezichten van de anders zo
geconcentreerde zusters. Na de door Kest verzorgde Lectio
Divina, het meditatief lezen van een bijbeltekst, maakten we
ons op voor de terugreis naar Ommen. We kunnen terugkijken
op mooie dagen op een bijzondere plek.
Op een gevelsteen en ook op de pen die we van de aardige
zuster in de abdijwinkel kregen staat:
‘Bouw op Hem, Hij zal het volvoeren’. Psalm 37. Een waardevol
advies, ook nu we ons leven waartoe wij geroepen zijn weer
oppakken.

Ronald Haveman

Postzegels en ansichtkaarten verzamelen

Al jaren verzamelen gemeenteleden ansichtkaarten en
postzegels voor het zendingswerk. Wat levert het op?
Landelijk brachten de gespaarde postzegels en kaarten op:

In 2023: € 32.885,12

In 2022: € 31.393,88

Voor wie is de opbrengst? Voor het zendingswerk van Kerk in
Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (verhouding 80/20)

Inleveren: in de bus bij de ingang van Pand25, Brugstraat 25
of in de bus bij De Kern, Bouwstraat 23

Wat gebeurt er met de kaarten en postzegels?

Deze worden ingeleverd bij het dienstencentrum van de
Protestantse kerk in Utrecht

Vrijwilligers sorteren deze kaarten en postzegels

Dan worden ze verkocht op speciale beurzen en via
marktplaats

Welke postzegels en kaarten hebben waarde?
Alle binnen- en buitenlandse postzegels
Prentbriefkaarten van steden, landen enz.
Dubbele kaarten (vouwkaarten) met afbeeldingen van Rien
Poortvliet, Anton Pieck, Rie Kramer e.a.
Unicefkaarten, hartjeskaarten ‘Voor het kind’

(met hartje achterop) en geboortekaartjes)
Geen waarde hebben:
Eigen gemaakte kaarten
Kaarten met Kerst- en Nieuwjaarsgroeten en Van Harte
Beterschap

Gerrit Veurink

Hervormde gemeente

Paaskaars
Pasen ligt al weer een even achter ons en de gewoonte is om
de paaskaars van het afgelopen jaar te schenken aan een
gemeentelid. De paaskaars vanuit Ommen is geschonken aan
Jurrie en Betsy Kroon en de paaskaars vanuit Vinkenbuurt aan
familie Hulst-Wind. Ds. Henry Dorgelo en ds. Jos Hoogstede
hebben zorggedragen voor de bezorging van de kaarsen.
Marinus Dunnewind, voorzitter kerkenraad

Poalcollecte
Dit jaar is de Poalcollecte, net als vorig jaar, bestemd voor
Stichting Hartekind. Jaarlijks worden in Nederland ca. 1500
kinderen geboren met een hartafwijking, er is daarom geld
nodig voor levensbelangrijk onderzoek, zodat deze
hartekinderen ook onbezorgd kunnen opgroeien.
De Poalcollecte is in de eerste plaats bedoeld voor de ouders
die hun kind laten dopen, maar ook opa’s en oma’s, verdere
familie- en gemeenteleden worden van harte uitgenodigd om
een gift in de Poal onder de preekstoel te doen.
Vorig jaar heeft de collecte € 60,00 opgebracht, laten we dit
jaar er samen voor zorgen dat we een hoger bedrag over
kunnen maken.

De diaconie

Onderhoud kerk en kerkplein Kerk Vinkenbuurt.
Zaterdag 1 juni was het weer zover: 14 vrijwilligers hebben
gezorgd voor het onderhoud aan het kerkplein en de kerk van
Vinkenbuurt. De heggen werden gesnoeid, de dakgoten
leeggehaald en schoongemaakt, het kerkplein werd onder
handen genomen, de ramen gelapt en ga zo maar door.
Gelukkig zat het weer ons mee en hebben we alles kunnen
doen wat op de planning stond.
Ook al hebben we de vrijwilligers die dag bedankt en ook
tijdens de kerkdienst er nog aandacht aan besteed, toch wil ik
nog een keer benadrukken hoe gezegend wij zijn in
Vinkenbuurt met zoveel vrijwilligers die de handen uit de
mouwen willen steken. Dus nogmaals, dank jullie wel voor
jullie inzet, ook voor het grote materieel, zoals een tractor voor
het veilig schoonmaken van de dakgoten en een veegmachine
voor het helpen schoonmaken van het kerkplein. En het
zelfgemaakte gebak van onze kosteres! Top! Foto’s van deze
morgen staan op de app PKN Ommen.

Namens het team Vinkenbuurt, Jolanda van Beesten



Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij

Gerrit van Keulen of bij het Hervormd Centrum,

Pr. Julianastraat 8. De verkoopopbrengst komt ten goede aan
de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

26-05 Kerk Diaconie Kerk. geb.
Ommen €169,32 €194,50 €150,10
Vinkenbuurt 33,50 31,80

Kerk Vinkenbuurt 32,25

02-06 Kerk Diaconie Kerk. geb.
Ommen €161,05 € 262,75 €126,20
Vinkenbuurt 36,75 67,10

Kerk Vinkenbuurt 37,90

Giften
Voor de kerk
€ 9,00 via ds. ) Hoogstede

Voor de bloemen
€ 10,00 via HVD-Z0
€ 15,00 via mw. T. van der Vegt

Voor de bloemen Vinkenbuurt
€ 10,00 via dhr. en mw. Van den Berg
Hartelijk dank

Gereformeerde kerk

Giften
Voor de kerk
€ 30,00 via dhr. J. Doedens als dank voor de bloemen
Hartelijk dank

Algemeen (kerkelijke) berichten

Regionaal

Koren blijven krachten bundelen

In de zomer van 2023 besloten de koren Pro Musica uit Den
Ham en G-Groot uit Vroomshoop om te gaan samenwerken en
hun krachten te gaan bundelen. Dit resulteerde in het najaar
van dat jaar tot een uitvoering van het Requiem van Fauré. Er
werd besloten om de samenwerking voort te zetten en er werd
enthousiast door gerepeteerd. Vrijdag 14 juni staat er een
nieuw concert gepland waarbij beide koren verder gaan onder
de naam Het Akkoord. Het belooft een gevarieerde kleurrijke
zangavond te worden.

Veel mensen denken bij klassieke muziek meteen : dat zal wel
zware kost, moeilijke en ontoegankelijke muziek zijn. Maar in
dit concert probeert Het Akkoord het tegendeel te bewijzen.
Er zullen zeker serieuze gedragen momenten zijn, maar er is
juist ook veel lichtheid en vrolijkheid te beleven.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan luisteren naar Het Akkoord
op vrijdag 14 juni om 19.30 uur in Kerkelijk Centrum Irene in
Vroomshoop. Het concert duurt ongeveer een uur. De toegang
is vrij. Na afloop zal er een collecte zijn ter bestrijding van de
onkosten. Welkom dus.

Gebedspunten

Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor
te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg |k (Jezus) jullie: vraag
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten
oy Laten we bidden dat we God elke dag opnieuw zullen
vragen om Zijn Heilige Geest in ons leven, zodat we
versterkt worden in ons geloof, enthousiast blijven en
ons geloof durven delen met de mensen om ons heen.
Ty Laten we in verband met Vaderdag bidden voor alle
vaders. Dat ze mogen genieten van hun kinderen en er
voor hen willen zijn. Laten we ook bidden voor
iedereen die graag vader had willen zijn of een vader
mist.
Laten we bidden om Gods leiding en zegen voor het
Interkerkelijk Missionair Team dat enkele dagdelen
per week actief is in Pand25. Dat het tot zegen voor
veel mensen zal mogen zijn.
Laten we bidden voor alle mensen die op de vlucht
zijn, die honger hebben of in oorlogsgebieden leven.
Dat er mensen zullen zijn die naar hen omzien en dat
ze Gods nabijheid en hulp mogen ervaren.
Laten we God danken dat we mogen weten dat het
lijden van deze tijd voorbij zal gaan en dat we een
hoopvolle toekomst met God mogen ontvangen.
Laten we God danken voor al het goede werk dat
goede doelen zoals SOVO, Dorcas, St. Mensenkinderen
en de Voedselbank doen. Laten we bidden dat God
voldoende mensen en middelen zal geven om het
belangrijke werk van deze stichtingen uit te voeren.
Laten we Gods zegen en leiding vragen voor de
Interkerkelijke jeugdactiviteit die gepland staat voor
zaterdag 22 juni. Dat alles goed mag verlopen en het
een goede en gezellige avond zal zijn.
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Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de
gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres:

P4 gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over
de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen
naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 28 juni.
Let op! Dit nummer is voor 3 weken!
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 18 juni voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via e-mail:
Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
463928
D4 kerkvensters@pkn-ommen.nl
of in de brievenbus bij de ingang van De Kern
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.
De redactie behoudst zich het recht voor om indien nodig kopij
in te korten.
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte



Coordinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 — 20.00 uur 7 463928

IBAN Banknummers

Hervormde gemeente

Kerk : NL54 RABO 0373 7266 00
Diaconie :NL41 RABO 0373 7386 68
Kerkblad Kerkvensters :NL26 RABO 0373 7266 19

Gereformeerde kerk

Coll. van Kerkrentm. :NL21 RABO 0348 9043 12
De Kern :NL78 RABO 0348 9003 76
Diaconie :NL77 RABO 0348 9043 71
Diaconie o.v.v. ACD :NL77 RABO 0348 9043 71
Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46

Gezamenlijke nummers
PaKaN! :NL76 RABO 0348 9050 68
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87

Geven kan ook via de kerkapp PKN Ommen:
Met de QR code kom je direct bij het geven
gedeelte van de kerkapp

Website
PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl

M info@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente

Kerkenraad
Praeses: Dhr. M. Dunnewind
Scriba: Mw. G. Westerhof

>4 herv-scriba@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie
Commissie bijstand
P herv-diaconie@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Kerkstraat 5 7731 CX Ommen
Dhr. H. Kortman

Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur
D kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

451338

Geopend:

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman
>4 herv-kerk@pkn-ommen.nl
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman

D4 herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg
Mw. B. Bijl-Goor
vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Interkerkelijk Missionair Punt Pand25

Adres: Brugstraat 25, 7731 CT Ommen
Openingstijden:
Woensdag 13.30-15.30 uur

Zaterdag 13.30-15.30 uur
Reserveren: D<herv-reserveren@pkn-ommen.nl

Collectebonnen
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.

De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde
kerk.

Gereformeerde kerk

Kerkenraad
Praeses: Dhr. G. Warner
15 Scriba:  Mw. H. de Lange-Schoppink
D4 geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:

- Via koster/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang
van De Kern

- < ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen

< dekern@pkn-ommen.nl
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:
Ma-di-do: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur
Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur
Donderdag: Kernactief 14.00-16.00 uur
Zaterdag: 09.30-11.00 uur

451206

Kerkdiensten Witharen
Adres: Balkerweg 56, 7738 CP Witharen

Collectebonnen

Verkoop via de bank:

Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr.
NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00

Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) € 5,00

Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00

De collectebonnen kunnen ook in de Hervormde kerk worden
gebruikt.

Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind



DE KERN

Gereformeerd kerk- en zalencentrum

De Kern is een gastvrij zalencentrum met een ruim
aanbod aan zalen voor diverse doeleinden.

Tevens kunnen wij uw lunch, koffietafel en buffet verzorgen.

Voor meer informatie en de mogelijkheden kunt u
contact opnemen.

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
0529-451206
P4 dekern@pkn-ommen.nl
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Zondagmiddag 23 juni om 16.00 uur organiseren we weer
een Kliederkerk voor geginnen met jonge kinderen. Er zijn
allerlei knutsel- en speelactiviteiten. Na het spelen wordt er
op een speelse manier het het bijbelverhaal over Abraham
die op reis ging verteld. Er wordt afgesloten met een hapje
en drankje. ledereen is welkom!

X
Check voor meer informatie &'.\i; .'g
www.kLliederkerk.nl of www.pkn-ommen.nl %df?‘

De Kern, Bouwstraat 23 Ommen

11



DEZE DAG IS
MOGELLK
GEMAAKT
DOOR GOD

T

\ W RIS

Gezamenlijke dienst Witharen/Vinkenbuurt.
Zondag 30 juni op het plein bij het
buurthuis Vinkenbuurt.
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. Henry Dorgelo
M.m.v. Tehillim uit Nieuwleusen

Na de dienst is er koffie

Er is kindernevendienst en oppas
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